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Merhaba! 


Bazı yerler vardır, hani şarkı der ya: “Gitmesek de görmesek de..." aynı onun gibi, gitmesek de görmesek de orada olduğunu biliriz. Güney Amerika destinasyonlarındaki kimi yerler bana bu şarkıyı hatırlatıyor. 


Bazı insanlar da vardır, dokunamasak bile bir yerlerde nefes alıp verdiğini biliriz, bu bize yeter. 
Yetmelidir. Uzaklık ve özlemdir gönülleri yoğuran, bu yoğrulma içinde kayıp gideriz. “Sevgili”, hasreti hiç bitmeyendir aslında. Kimi zaman eş, kimi zaman anne - baba, kimi zaman evlat... 
İçinizdeki sönmeyen kordur sevgili. 


Bu ay, sevgililer gününü de içeriyor. Aslında sevgililer günü, Aziz Valentin anısına kutlanan bir gün. Efsaneye göre MS. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Cladius Il, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklere evlenme yasağı koymuş. Aziz Valentin, imparatorun bu yasağını delerek sevenleri gizlice evlendirdiği için idam edilmiş. 


Kendimizi Valentin'e karsı sorumlu hissetmeyelim, muhtemelen şu andaki alışveriş çılgınlığını kendisi de hiç düşünmemiştir. Belki de bu tip özel günleri unutulmaz kılan, alınıp verilen 


şeylerden öte, yaşattıkları mutluluk hissidir. 


Bu hissi hiç öldürmemek dileği ile. 


Sinem BAŞ 


sinem(0cruiseandtravel.com.tr 
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FİLOTO GENEL MÜDÜRÜ 


KORHAN KALAY RÖPORTAJI 


Araç kiralama sektörünün genç ve önemli ismi FİLOTO ile sektör, rekabet, araç kiralama kolaylıkları ve müşteri eğilimleri üzerine konuştuk. 


Röportaj: Serhat ŞENGEL 


Seyahate çıkmış kişilerin geldikleri şehirlerde neredeyse eli ayağı olan önemli bir ihtiyacını karşılıyorsunuz. Müşteri portföyünüzde genellikle kimler olur, turistler mi iş için gelen kişiler mi? 

Filoto kurumsal kiralama, uzun dönem araç kiralama sektöründe yaklaşık 1 senedir faaliyet gösteren leasing firmasıdır. Turist yada seyahat amaçlı gelen işadamlarına günlük kiralama yerine, kurumsallaşmış Türkiye'nin önde gelen firmalarına uzun dönem filo kiralama yapıyoruz. Turist ve iş için gelenler daha çok günlük kiralamayı talep etmektedirler, bu hizmet sorumlulukları farklı olan bir iştir bu nedenle hizmet kalitemizi bozmamak için uzun dönem kiralamaya özen gösteriyoruz. 


Araç kiralamada dönemsel müşteri değişiklikleri oluyor mu? 
Araç kiralama operasyonumuz minimum 12 ay ve 36 ay arası değişmektedir. Yapılan kontrat sürelerinin dışına çıkılmamaktadır, özel bir taleple müşteri aracını erken iade etmek isterse sözleşme koşulları devreye girer. 


Araç almak yerine kiralamayı tercih eden insanlar var. Araç kiralamanın avantajları nelerdir? 

Araç kiralamanın satın almaya göre birçok avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan en önemlisi vergi avantajı ve müşterinin ikinci el araç alımında kaybettiği değer kaybını kiralama ile bertaraf edebilmesi. Satınalmanın getirdiği finansal maliyetide eklersek araç kiralama müşteri için ciddi bir avantaj. Ayrıca araç kiralayan müşteri hasar-bakım, kış lastiği, MTV gibi ek giderlere de karışmadan gönül rahatlığı ile araçlarımızı kullanabilmektedir. 


Vergi konusu: Şirketler bizden araç kiralamaya ihtiyaç duyduklarında satın almış oldukları araçları ikinci el değerine göre satmaktadırlar. 
Bu durum defter değeri ile satılan tutar arasındaki fark yüzünden vergi ödemesi demektir. Araçtaki ikinci el değer kaybı ve vergi zorunluluğu filo kiralama ile ortadan kalkar. Kısaca, Filo kiralamada vergilendirme yoktur. 


KDV konusu: Araç satın alma durumunda KDV bedeli maliyete ilave 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edildiğinden, indirilecek KDV olarak kullanım söz konusu olmaz. Filo kiralama durumunda ise kira faturasında yer alan KDV'nin tamamı indirilecek KDV olarak kullanılabilir. Kiralama faturaları muhasebede “gider” adı altında görülür. Böylece şirketler filo kiralama ile KDV indiriminden faydalanmış olur. 


Motorlu Taşıtlar Vergisi: Filo kiralamada MTV, kiralama bedeline dahildir. Bu nedenle MTV bedelinin gider olarak gösterilebilir vergiden düşürülebilir. 


Müşterileriniz en çok hangi araçları tercih ediyor? 

Filo kiralamada müşterimiz hangi marka modeli isterse biz o aracı müşterimize en uygun fiyattan vermeye çalışıyoruz. Ancak gelen talepler daha çok B ve C segment dediğimiz orta sınıf araçlara gelmektedir. Araçlar ortalama yıllık 50.000 km sevisyesinde kullanılmaktadır. Bu araçlar daha çok sahada görev yapan şirket personelleri tarafından kullanılmaktadır. 


Müşteri seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? Müşterilerinizle ilgili ön araştırmalar yapıyor musunuz? 

Filo okiralama Operasyonunu Operasyonel leasing olarak adlandırabiliriz. Bir nevi banka gibi düşünebiliriz, müşterimizin bankadan kredi çekmesi ile çok farklı bir süreç değil. Müşteri ihtiyacı olan aracın marka modelini bize söyler bizde bu talebe göre aracı satın alırız. Müşterinin mali verileri incelenip, sözleşmemizi imzalaması durumunda bizden araç kiralayabilirler. Bizim işimizde önemli nokta şu, müşterinin nasıl ki bankaya ödemeyi vaktinde yapması gerekiyorsa bizimde ödemeyi banka gibi günü gününde müşterimizden alabilmemiz gerekli. Aksi durumda müşteriye vade farkı kesilebilir. 


Araç kiralamada varolan büyük rekabeti nasıl aşıyorsunuz? 

Rekabet güzeldir, ben sektörümüzde rekabet dediğimiz süreci fırsat olarak görüyorum, rekabet ne kadar artarsa bu hem bize hem de müşterilerimizin lehine gerçekleşir. Soruya farklı açıdan bakmak gerek, sektörümüzde rekabet ne kadar artarsa o kadar çok kiralama talebi artar, müşteriler daha az maliyete katlanır. Halen ülkemizde kiralanan araç sayısı Avrupa ülkelerindeki orana ulaşmış değil. Bu 


süreci, rakiplerimizle beraber, neden kiralama avantajlı sorusunun cevabını daha iyi anlatabilirsek hep beraber aşabileceğimizi düşünüyorum. 


Araç kiralamada nelere dikkat edilmeli? 

Filoto olarak müşterilerimize her zaman şu soruyu sorarız, kiralamak istediğiniz aracı hangi amaçla kullanacaksınız? Sorunun cevabıda burada zaten, bizim görevimiz müşteri ihtiyacını tespit etmek ve bu ihtiyaca göre bir araç vermek. Çok km yapan bir müşterinin yakıt giderini azaltacak bir araç vermekte bizim görevimiz, dağ taş bayır çıkacak bir müşterimizin güvenli sürüş yapabilmesi için standartları karşılayacak aracı vermek de bizim görevimiz. Tabiki kiralama yaparken dikkat edilmesi gereken tek konu bu değil, müşterinin kullandığı aracın güvenliği açısından bakımlarının vaktinde yapılması, her hangi bir hasar yada çalınma durumunda müşterinin kayba uğramaması için araç kaskosunun eksiksiz yapılmış olmasıda gerekli. 
Müşteri adaylarımıza en büyük tavsiyem bir aracı kiralamaya karar verdikleri zaman sözleşmeyi çok dikkatli okusunlar, kafalarında soru işareti varsa bunu mutlaka paylaşsınlar. 


Sizin için seyahat etmek ne demektir, kaçış alanı yaratmak mı yeni yerler keşfetmek mi? 

Seyahat benim için özgürlük demek. Benim yaşam felsefem çalışmak için yaşamaktan ziyade yaşamak için çalışmak ve kendime özgür bir alan bırakmaktır. Yeni yerler keşfetmek, farklı kültürler görmek çok güzel. Tatmadığınız tatları, bilmediğiniz kültürleri görünce hayata bakış açınız da değişiyor. Konuyu gene işime bağlayacağım ancak, çok gezen ve çok gören insanların iş hayatına bakış açısı ve performansıda artıyor. En önemlisi vizyonu değişiyor daha objektif ve realist olabiliyorlar. 


Hangi ülkelere gittiniz? 

Yıllardır uluslararası firmalarda çalışmanın getirdiği sorumlulukla bir çok ülkede çalışma ve yaşama fırsatım oldu. Amerika, Brezilya, Fas, Japonya, Dubai ve bir çok Avrupa ülkesinde bulunma fırsatım oldu 


Kendinizi en mutlu ve rahat hissettiğiniz ülke hangisi oldu? 
Finlandiya kesinlikle....ben Aslan burcuyum ama sıcağa alışamadım. 
Aslanlar yaz burcu derler ben tam tersine kış insanıyım. Hayatımın 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en güzel tatilini Finlandiya'da Roveniemi'ye kuzey ışıklarını izlemeye gittiğimde yaşadım. Bir insan kendisini bir yerlere ait hisseder ya, ben kendimi buraya ait hissettim ve hiç dönmek istemedim açıkçası. 
Buz otelde iki gece -5 derecede ren geyiği postuna sarılıp uyumak çok güzel bir tecrübeydi. Geri kalan beş gün cam iglo'da kalıp huskylerle -30 derecede safarinin tadını çıkarttım. Kar tatilini seven herkese kesinlikle ilk tavsiye edeceğim yer buz hotelde bir haftalık tatildir diyebilirim. 


Yolculuklarınızı kara üzerinden mi deniz üzerinden mi yapmayı tercih edersiniz? 

Yolculuklarımı genelde havayolu taşımacılığı ve motosiklet ile gerçekleştirip gittiğim yerde araç kiralamayı tercih ediyorum. 
Motosiklet kullanmak hayatımda ayrı bir yer tutar, özgürlüğümün tadını motosiklet kullanarak çıkartmayı seviyorum. Motosiklet ile Türkiye'de ve Avrupa ülkelerinde grup halinde tur attığımız günler hâld aklımdadır... 


Cruise yolculukları hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Cruise yolculuğuna iki kere dahil oldum, denizin ortasında olmak ve liman liman dolaşmak bir yaşam biçimi. Cruise yolculuğu dışında yazları fırsat buldukça Ege'de demirli 15.84 metrelik Lagoon katamaranımızla sık sık Ege sahillerini gezer haftasonlarımızı değerlendiririz. Cruise yolculuğunda kendimi belirli bir route içine sokmaktansa katamaran ile özgürce istediğim yerde vakit geçirip demir atmak bana daha büyük keyif veriyor. 


Sporcu kimliğiniz gerçekten öne çıkıyor. Başarılarınızı disiplinli spor hayatınıza mı borçlusunuz? 

Açıkcası soruyu tersten almak gerekli, ben sporu çok seviyorum çünkü, disiplinli ve prensipli olmak benim yaşam biçimim. Bu nedenle iş hayatında sporun insanı zinde ve dinamik tuttuğunu da düşünürsek spor yapmak iş hayatında çok önemli bir yer arz ediyor. Spor sonu kazanılan endorfin ve seratonin etkisini söylemiyorum bile, Ben sporun Türkiye'de maalesef henüz yeterli seviyede bir yaşam tarzı haline gelmediğine inanıyorum, sporu yaşam tarzı haline getiren iş adamlarımıza ve iş kadınlarımıza dikkat ederseniz sporun iş hayatlarına ne kadar çok başarı kattığını görürsünüz. Dolayısı ile bunu sadece ben değil sporu yaşam tarzı haline getiren herkes borçlu. 
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Su altı sporlarında katamaran ile gittiğiniz yerlerde yaptığınız dalışlardan söz eder misiniz? 

Benim için su altı sporu deyince akan sular durur, su altına indiğim zaman su altında her an ne göreceğinizi bilmeden dalış yapmak, benim için özgürce sessizce yaşanan bir detoks. Ama şunu da unutmamak gerekli “en iyi dalış, yüzeye sağlıklı bir şekilde gelinen dalıştır” Bu nedenle su altında dalarken güvenliğime, yükselme hızıma, yalnız dalmamaya dikkat ediyorum. En önemlisi canlılara saygı göstermeyi ihmal etmiyorum. Dalışın altın kuralı canlıya ve yaşam alanlarına saygı duymaktır. 


Hangi spor dalı sizin için vazgeçilmez bir tutku? 

Tabiki vücut geliştirme diyebilirim, ağırlıkların altında olmak benim için vazgeçilmez bir tutku. 7/24 bu sporu yapabilirim çünkü iş hayatımda yaşadığım stresi günün sıkıntılarını ofisimde bırakmama yardımcı oluyor. Bununla beraber ben insanın kendisine ve karşısındaki insanlara saygı duyması içinde bakımlı ve fit olması 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gerektiğine inanıyorum. Beslenmem benim için çok önemli, aldığım gıdaların yaptığım spora etkisini sürekli okur takip ederim, spor öncesi ve sonrası almam gereken protein ve karbonhidrat miktarını ezbere bilirim. Atatürk'ün dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur, iş hayatında sağlam ve doğru kararlarda sağlam bir vücutla alınır. Ufak bir dip not geçmeden de edemeyeceğim, 25 senedir otomotiv sektöründeyim bu nedenle güvenli otomobil ve motosiklet sürüşleri de benim için ayrı yerleri olan iki vazgeçilmez tutkudur. 


Cruise ile hangi destinasyonlara gittiniz? Hangilerine gitmek istersiniz? 

Norveç fiyordlarını cruise ile gezmiştim, tadı hâlâ damağında kaldı diyebilirim. Nerelere gitmek istediğime gelince tabiki Küba ve Karayipler diyebilirim. Ama bunun için henüz vakit var, daha öncesinde gerçekleştirmem gereken planlarım var. 


Ne de olsa sizde biliyorsunuz plansız hayat yelkensiz gemiye benzer. 


EĞLENMEYİ BİLİYORUZ! 
BVS Group ışığı altında 


hayatınıza renk katmaya devam ediyoruz. 
Siz hep mutlu olun diye... 
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YAPIM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ 
BALIK RESTAYAANT. 


5 İ İMURGUTREİS - PATARA TURGUTREİS KEMER 


O6O 
THE COUPE IS BACK 


INFINITI 


EMPOWER THE DRIVE 
İSTANBUL - ANKARA - İZMİR 


2.0 benzinli motor 211 hp, 100 km'de şehir içinde 9.2 L, şehir dışında 5.4 L, birleşik 6.8 L yakıt tüketimi, 156 gr/km karbon emisyonu. 
3.0 benzinli motor 405 hp 100 km'de şehir içinde 13.1 L, şehir dışında 6.8 L, birleşik 9.1 L yakıt tüketimi, 208 gr/km karbon emisyonu. 


BW Bayraktar infiniti.com.tr 
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Buenos Aires  * 


“Güney Amerika'nın Paris'i” ölkrak adlandırılan Bug)os AİFES, sadece Paris olarak düsünmemek gerekir. Viyana Roma; BarseJona; Havana, San Juan, Miami ve diğer büyük küfesEl özelliklerini > bir sehir. Buenos; Aires” te esti 


idealdir. Evita'nın mezarına üğrayabilir, onun için gesi la insanlarla selamlasabilirsiniz. “La Boca'daki “parlak renkli -evlerle-— — - kaplı Caminito sokağında dolaşabilir, San'Telmo'nun bohem Arnavutkaldırımlarında yürüyebilirsiniz. 
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Casa Rosada 

Plaza de Mayo'daki Pembe Ev, Arjantin tarihinin önemli kilometre taşlarından birisidir. İkinci katındaki balkonuna gözlerinizi dikin. Orada Eva Perön, yüz binlerce descamisados'u (işçiler) selamladı ki bu selam, büyük bir devrime giden yolun ilk adımıydı. Cumhurbaşkanlığı sarayının Ücretsiz, rehberli turları hafta sonları ve resmi tatil günlerinde saat 12.30'da ve saat 14.30'da gerçekleşir. 
Genellikle çok dolu olduğu için, geminizin kara turu programı yoksa, internetten önceden rezervasyon yaptırmanızda fayda var. 


Catedral Metropolitana 

1593 yılında inşaatının tamamlanmasıyla, Neo-Klasik ve 
Barok birleşiminden oluşmuş muhteşem bir yapı ortaya çıktı. Şu anda papalık müzesi olan katedral, mimari tarzının incelenmesi açısından da ideal. 


Fundaciön Proa 
Arjantin'de sanata doymak nasıl fikir? La Boca'nın rıhtımına 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bakan çağdaş bir sanat mekanı olan Proa, dönen sergiler, enstelasyonlar, tiyatro ve film gösterimleri ile Arjantinli sanatçılar üzerine odaklanan bir repertuvara sahip. 


Entre Nos. Crönicas de La Boca (Aramızda: La Boca'nın günlükleri) sergisi, 2017'de 20. yıldönümünü kutladı. Sergi, La Boca'daki sanatsal, sosyal, mimari ve endüstriyel tarihi anlatan 300'den fazla eseri ve enstelasyonu bir araya getiriyor. Görülmeye değer. 


Graffiti Mundo 


Buenos Aires'in güneyini ve La Boca ve Barracas'ın tarihi, endüstriyel varoşlarını keşfedin. 


Sokaklardan geçtikçe, bu sanat ve tarihle yıkanmış mahallelerde, graffiti ve kentsel sanat hareketinin bambaşka yönlere doğru şekillenmesini, sanatın dört duvar arasına sıkışmış salonlardan çıkartılıp, devasa duvarlara nasıl işlendiğini göreceksiniz. Siyaset, ekonomi bir kentin çehresini nasıl değiştirir, sorusuna da yanıt bulacaksınız, bir tarihe tanık olacaksınız. 
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Puerto Madryn 


İlk gördüğünüz zamandan itibaren sizi sasırtacak bir çok sürprize hazırlıklı olmanız gereken bir sehir Puerto Madryn. Patagonya'nın en canlı sehirlerinden birisi olan bu derin su limanı, Golfo Nuevo'nun doğal amfitiyatro yapısı ile özdeşleşmiş vaziyette. Arjantin'in diğer cazibe merkezlerinde giris kapısı olan sehir, beş kilometrelik plajlarla çevrilidir. 1999 yılından bu yana UNESCO'nun miras bölgelerinden birisi olarak kabul edilen Valdes Yarımadası Doğal Koruma Alanı'na geçis de bu sehirden gerçeklesir. 
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Punta Cuevas 
Ilk yerleşim yeri olan bu bölgede, evler için yapılan kazıların kalıntılarını ziyaret edebilirsiniz. 


Punta Tombo 

Ekim ve Mart ayları arasında binlerce penguen araından yürüyebileceğiniz bir gezi nasıl fikir? Kasım ayında bebek penguenleri de görme şansınız var, Ocak ve Şubat aylarında büyüyorlar. Bu bölgeye yapılan ziyaretlerle birlikte küçük siyah beyazlı yunusları görmeniz için tekne turları da düzenleniyor. Eğer turunuz Valdes Yarımadası'na doğru devam ederse, çok sayıda deniz aslanı ve deniz fili de görebilirsiniz. Ocak ayında, doğum yapmış denizaslanlarını ve bebeklerini izlemek çok keyif verici oluyor. 


Puerto Piramides 
Peninsula Valdes'in tek büyük kenti. Bir çok tur burada 


mola veriyor. Bu bölgede güzel kumsallar, içecek ve yiyecek alanları var. Tekne turları ve uçurtma sörfü için de bu bölge tam yeri. 


Punta Loma 

Puerto Madryn'in 17 km güneybatısında, deniz aslanı rezervidir. Bisikletle ulaşılabilen bu bölgede, yol kumluk olduğu için bisikletiniz kumun içine batabiliyor. Yukarı tarafta, bu kumlu yolun yan yollarından herhangi birini alırsanız terk edilmiş kayalık plajlarda kaçamak vakitler geçirebilirsiniz. 
Gulfo Nuevo'nun sularında eğlenen balinaları görmek için bu destinasyon doğru destinasyon. Günümüzde sayılarının 
10 bin kadar kaldığı tahmin edilen devasa “Southern 
Right Whale” (Güney Gerçek Balinası) doğurmak için Gulfo Nuevo'nun sularını kullanıyor. Bu büyüleyici manzarayı, kıyılan ya da iskeleden seyredebiliyorsunuz. Puerto Piramides'ten kalkan turlar ile deniz üzerinde bu büyüleyici ana tanık olabilirsiniz. 
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Ushuala 


Dünyanın en güneydeki sehrine hosgeldiniz. MartialMountains ile çevrili Tierra del Fuego'nun Isla Grande'sinin güney ucunda, Beagl&” « Aİ Kanalı kıyılarında bulunan bu güzel sehir,.dağ,.deniz.ve oranlama YE: keyfini çıkarmak için birebirdir. Ushuala'nın adı, ilkel yerleşimcileri Yaghanes ya da Yâmasas Kızılderililerinin dilinden gelir ve “batıya > doğru nüfuz eden koy" anlamındadır. ir 


Bir kısmı Arjantin, bir kısmı da Şili'ye ait olan adaların ilk ziyaretçileri hapishanede cezalarını çekmek için gelen suçlulardı. , 


NEREYE GİDELİM? 


Tierra del Fuego 
Milli Parkı 


Kentin ilk ve en önemli cazibe merkezi dünyaca ünlü Tierra del Fuego Milli Parkı, dünyanın en güneydeki milli parkıdır. 
Tierra del Fuego takımadalarının Arjantin tarafındaki bu devasa alan, güney Arjantin buzullarından ormanlara, şelale, göl ve doruk tepelerine kadar uzanan geniş kapsamlı doğa manzaraları ile ünlüdür. 
Dünyanın sonuna giden trene (Tren del Fin del Mundo) binmeyi es geçmeyin sakın. 


Estacia Harberton 

Kentin 40 mil doğusundaki tarihi bir aile tarafından işletilen 50.000 hektarlık bu çiftlik, turistlerin en gözde ziyaret mekanlarından bir tanesi. Otobüsle veya arabayla ulaşılabilir ancak birçok kişi tekne turuna çıkıyor. Böylece Isla Martillo penguen kolonisini ve Isla de los Lobos'un deniz aslanlarını da keşfedebilirsiniz. 


Les Eclaireur 


Deniz Feneri 

Ushuaia ogezisi osırasında (mutlaka görülmesi gereken bir başka yer ise, kırmızı beyazlı deniz feneri. Genellikle Jules Verne'in romanda "Dünyanın Sonundaki 
Deniz Feneri" olarak ünlü San Juan de 
Salvamento deniz feneri (200 mil uzakta) 
ile karıştırması nedeniyle, bu deniz feneri kentin en tanıdık sahnelerinden biridir. 
Halâ faal durumda olduğundan, halka açık değildir, ancak Beagle Channel tekne turları ile daha yakından bakma şansınız var, 


Beagle Kanalı 

Keşfedilmeye değer. Kanal yerel kuşlardan, penguenlere kadar bir çok canlıyı ve aynı zamanda Ushuaia'yı çevreleyen peyzajları görmek için harika bir yol. Buzullara ve bir çok adaya da ev sahipliği yapar. Dalış da yapılabilen tekne turları ile gezmek unutulmaz anılar yaşamanıza yol açacak. 


Müzeler 

Bölgedeki Yâmana, Arjantin ve İngiliz yerleşim yerlerini barındıran ve Museo del Presidio, Museo Antartico ve Museo de Arte Marino adlı diğer üç müzeye bağlı olan eski hapishaneye çevrilmiş bir müze olan Museo Maritimo muhakkak uğranılması gereken yerler. Fin de Mundo 
Müzesi, "dünyanın sonu" nun haritalarını ve bölgede bulunan arkeolojik objeleri de içermektedir. Bir başka müze de Museo 
Mundo Yâmana. 
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Stanley 


Panama Kanalı yapımından önce Stanley, Macellan Boğazı'ndan geçen teknelerin uğrak yeriydi. Kıtanın ucundaki dalgalı sular ve yoğun fırtınalar gemileri onarım için Stanley Limanı'na uğramaya zorluyordu. Bu durum, şehir ekonomisini de yönlendirdi. 


Günümüzde kent sakinlerinin bir çoğu hükümet tarafından istihdam edilmekte. 


Turizmin önemli bir gelir kaynağı olduğu şehir, limana uğrayan gemilerden inen turistlerle adeta şenlenir. 
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Falkland Islands Museum 

Falkland Adaları tarihini anlatan müzede, savaş hakkında da bir çok bilgi var. Diğer yerleri gezmeden önce müzeyi gezerseniz, Şehir hakkında daha derin bilgiler elde etmiş olursunuz. Müzede, savaş zamanı çocuk olanların ağzından anlatılan anıların olduğu bir eğitim videosu var ki kaçırılmaması gerekir. Eğer şu anda işleyen düzen hakkında bilgi edinmek isterseniz, hükümet binasını ziyaret edebilirsiniz, ancak buraya girişler davetiyeyle mümkün oluyor. 


Christ Church Cathedral 


Bu katedral dünyanın en güneydeki katedralidir. Katedralin önünde en çok fotoğrafı çekilen kemer, iki mavi balinanın çene kemiklerinden yapılmıştır. 


Birinci Dünya Savaşı Anıtı 

1914 Falkland Adaları Savaşı'na adanmış bir anıt. Hükümetin 
evini geçerek biraz şehir dışına doğru ilerlediğinizde görebilirsiniz. 


1982 Kurtuluş Anıtı 


1982 Falkland Savaşı'na adanmış bir anıttır. 


Çingeneler Koyu 

Motorlu bir araçla kolaylıkla ulaşılabilecek mesafedeki Gypsy Cove, Falkland ziyaretçilerinin penguenlerle karşılaşacakları ilk yer. Burası geçmişte bir mayın tarlası olduğu için ziyaretçilerin ayak basmasına izin verilmiyor. Doğal hayatı ve plajı temkinli bir uzaklaktan izlemek de keyif veriyor. 
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Liman alanı 

Şehrin doğu kesiminde, şehir merkezinin hemen yanında yer alan bu merkez, hediyelik eşya dükkânları ve seyahat acenteleri ile çevrili. 


Austral Bira Fabrikası 
Dünyanın en güneydeki bira fabrikası, geleneksel üretim sürecinin ve bira tadım seansının tadını çıkarabileceğiniz dünyada. 508 Patagona St'de bulunuyor. Ülkenin bu kesimindeki en popüler bira olan Austral'in yerelliğinden ödün vermeden üretimine devam ediliyor. 


Braun-Men&ndez Müzesi 

Magallanes Müzesi olarak da bilinen Braun-Men&ndez Müzesi, Plaza de Armas'ın bir blok kuzeyinde. Bu, kurucuların ve tarihsel döneme ait zengin varlıklı insanların yaşam biçimlerini temsil etmek için kurulmuş bir müze. Ev, Braun-Menendez'in torunları (şimdi hepsi Arjantin'de yaşıyor) tarafından şehre bağışlandı ve ilk yarısı sahiplerinin yaptığı gibi bırakıldı. Müzenin dolaşım yerleri resim sergileri veya sunumların ve tanıtımların da yapıldığı kitap salonu. 


Recuerdo Müzesi 

Hatıralar müzesi olarak çevrilebilecek olan müzede 17. 
Yüzyılda kullanılan bir çok aleti görmek mümkün. Eski buhar makineleri, at arabaları, tarihi evlerde yer alan o olağanüstü koleksiyonları görebilirsiniz. 


Punta Arenas Mezarlığı 

Avrupa mimarisi ve şekilli selvi ağaçları ile uluslararası ünü olan mezarlığın ana kapısı, arsayı bağışlayan kadının, bölgeden çıkışından sonra kapanmış ve açılmıyor. Ziyaret etmek için yan taraftan başka bir yol kullanılıyor. İçeride mimari yapılar hayranlık uyandırıcı. 
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NEREYE GİDELİM? 


Parlak renkli evleri, güzel sahil manzaraları ile ünlü kent, Orta Şili Pasifik kıyısında yer alır. Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı bu kent, başkent Santiago de Chile'nin 120 km batısındadır. 
Genellikle Valpo olarak da anılır. 
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NEREYE GİDELİM? 
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San Pedro de Atacama 

Gezegenimizin bir çok noktasında uçsuz bucaksız bir güzellik gizlidir. Atacama için bunların bir aşama daha üstünü söylemek yanlış olmaz. Unutulmaz bir gezi için bu çarpıcı manzarayı keşfetmelisiniz. Büyüleyici turlar, bölgenin aktif gayzerlerini, yoğun renkleri ile insanın aklını uçuran lagünlerini, çölde gidilecek bir bisiklet gezisini, aşağıya kayacağınız kum tepelerini veya tüm manzarayı yukarıdan seyredebileceğiniz bir sıcak hava balonu gezisini kapsıyor. 


NEREYE GİDELİM? 


deneyim in n, Temuco' vay a 


Mem 


erkezinde Şili'de, ii ve DE ysdmr Altiplano (veya 


ii at Evi de bölgedeki sanatçılar ve eksarilar için bir mekan olması amacıyla inşa edilmiştir ve şu anda bu amaç doğrultusunda başarılı işler yapılmaktadır. 


© yayla) bölgelerindeki Aymara halkıyla tanışacaksınız. Güzel “tekstiller ve lama yününden yapılmış renkli el sanatları ile örnek lama ve alpaka etini bir kino& yemeğiyle birlikte tadın. 


bBodrümün eşsiz cenneti Gündoğan'da 
HYPERLUX bir yaşam sizleri bekliyor. 


NOoVvomaison.com 


0216 3653347 
0532 /0684 69 


© KLT YAPI 
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Romantik destinasyonlar denilince insanın aklına uçuşan tüller, pırıl pırıl, kıpırdanan bir deniz, üzerinde sakin sakin salınan büyük bir gemi, kadehler, minik ve eğlenceli dokunuşlar geliyor... Bir de muhteşem manzaralar ve mistik havasıyla insanları kendinden geçiren bölgelere yolculuk yaptığınızı bilirseniz o zaman bu yolculuğa sadece "Romantik" demek yetmez, “Unutulmaz, müthiş ve romantik” demek bile yetmeyebilir. 


Bu huzurlu manzaralar, huzurlu rotalarda seyrini bekledikleri gemilerin çöpçatanlığı ile sizi daha da yakınlaştırıyor. Dünyada en çok tercih edilen romantik rotalara çevirelim yönümüzü, şimdi aşk zamanı! 


Zan e çi ELİMİ va, — 


38  www.cruiseandtravel.com.tr 


Hawal Adaları 


Her zaman romantik, her zaman popüler. 
Düğününüzü tazelemek ya da yeni bir hayata başlamak için ideal. Hawaii'nin beyaz kumlu plajlarında dinlenebilir, yanardağ bölgelerini keşfedebilir veya dalış, şnorkelle yüzme, binicilik gibi aktivasyonlarla muhteşem bir zaman geçirebilirsiniz. 


“Karayipler 


Karayip Adaları'nın ünü Hawai'yi geçti mi ne? 7 bin'den fazla adadan > enromantik.olanı mı seçmek isterseniz, yazı tura mı atarsınız... Size kalmis. Doğu. Karayipler rahatlatıcı plajları ve otantik arazisi için, Batı.Karayipler ise su sporu fırsatları ve kısa güzergâhlar için tercih ediliyor. Ayrıca zaman ve bütçe kısıtlaması olan çiftler için her ne kadar Karayipler'de olmasa da Bahia Adaları da mükemmel bir seçim. 


BE lem Die Bö kumsallar, merak uyandıfi “yaban hayati 

yerel kültür içinde birbirinizi yeniden sfetmek Ciçin harika bi yk — .Cousin, “Aride, St. Pierre, Mah 5 “Eurieuse, â amdLaDigue, önerilen“ - adalar. Ancak, destinasyon. içinde-bu adalar-yöksa,da dert değil, saz — Seyseller'in nereye giderseniz gidin, askın “büyüsü. sizi bekliyor. 


olacak. Se 


, 


WwW.cruiseandtravel.com.tr 


39 


Barselona ve 
Monte Carlo 


Batı Akdeniz'i ve romantizminizi keşfetmek için İspanya'yı düşünün. Barselona, İspanya ve.Monte Carlo,'Monako'da başlayan ve biten birçok gemi-seyahati rotası var Bü güzergâhlar genelde Cenevre'de durur ve İtalya'daki La Spezia ve Fransa'daki St. Tropez ve Marsilya'yı içerir, Bu bölgenin yaz aylarında çok sıcak olduğunu söyleyelim. 
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Bermuda 


Kuzey Atlantik Okyanusu'nun ortasındaki bir ada... Bi ada, dünyanın en romantik cruise destinasyonlarından birisi. Muhteşem bir mutfağı var. Kaplıca terapileri, alışveriş gezileri ile kendinizi sımartabilir ya da renkli mercan kayalıklarını kesfetmek için suya girebilirsiniz. te 


N 
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Güney Avustralya 


Korunaklı koylar ve kumsallar, romantizmin ve aşkın gizemini barındırıyor. Avustralya sahil seridi, bozulmamış mercan kayalarını gezmek, renkli balıkları seyretmek ve Hint Okyanusu'ndaki adaları kesfetmek için ideal. Güney Avustralya'daki yolculuklar, Kangaroo Adası'ndan Ceduna'ya kadar sürüyor. En iyi zaman Ekim ve Mart ayları arasında. 


£ im yi 


Bali 


Yeniyiyeceklerdenemek,sahildeuzanmak,epikmanzaralar”—. 


eşliğinde yürüyüş yapmak ve sadece günbatımını izlemek için bile gidilmeli. Ozellikle Seminyak'ın Echo Plajı, sessiz bir romantizm için harika bir mekan. 


Galapagos Adaları 


San Cristobal, Santa Cruz, Isabela ve 
Fernandina adaları ogörülmeye değer. 
Galapagos Ulusal Parkı Hizmeti tarafından verilen turistik gezi hizmetleri, romantik çiftler için düzenlenmiş gibi. Bu bölgeye ideal destinasyon süresi sekiz gün ve yedi gece olarak düşünülmeli. 


POPÜLER ORTA AMERİKA ÜLKESİ 


J m <a # 2 ij 
Pdnama Orta meiklağhıl popüler ve son Zamânlarda trend olmuş ülkesi; adını Parigma Körallila dün) yaja, > duyurmuş; stratejik öneme sahip” gözde Latin ülkesi. Kolombiya ve Kosta Rica arasında iki okyanusu birbirine bağlarive birbirinden ayırır. Evvelki yıllarda Fransız girişimi başarısız olmuş ve 1914 senesinde ABD girişimi ile Panama Kanalr açılmıştır, Mühendislik harikası kanal, iki okyanus arasında ki ulaşımı kisaltmış ve kolaylaştirmıştır. Göz ardı edilmemesi gereken birşey var ki, kanal inşaatları sırasında kayda değer sayıda işçi-köle alımı yapıldığından son yüz yıl içerisinde ülke nüfusu dengesini değiştirmiştir. 


Yazan: Rehber Yavuz AYDIN 


| Lala KEKKEN 


ŞEHİR REHBERİ 


YAŞAYAN 


ŞEHİR 


PANAMA 


Bugün Panama artık Panama Kanalı adıyla anılmaktan ziyade, doğal güzellikleri, göz alıcı denizi ve kumsalıyla birlikte, gastronomi, kolonyal şehir yerleşimleri ve kültürüyle anılmak istiyor. 


Başta limanlarıyla olmak üzere son yıllarda artan turizm ivmesiyle de milli gelirini bir hayli artırmayı başarmıştır. İspanyol ve Portekizlilerin keşiflerinde stratejik önemi ve doğal güzelliklerinin farkına varılan topraklar, ispanyollar zamanında 15.yy'dan itibaren Avrupa kökenlilerin önce istilasına ardından yerleşmelerine sahne olmuş. Bugün yerleşik nüfusu; siyahlar, beyazlar, Amerikan yerlileri ve yerli melezlerden yani Mestizolar'dan oluşturmaktadır. 


Artık Türkiye'den direkt uçuşunda olduğu batının stratejik çocuğu ne kadar Kuzey Amerika etkisinde olsa da, Latin kültürünün bir parçasıdır. 


Panamayı tanımaya ülkeyle aynı adı taşıyan başkent Panama'dan başlayabilirsiniz. Koloni mimarisinin güzel örneklerini göreceğiniz Casco Antigua denilen eski şehir merkezinde kendinizi bırakıp, tarihi 


sokaklarda kaybolabilirsiniz. ara ara yenilenmiş ve eski zarifliğini koruyan ispanyol koloni evleri ve eski ispanyol kilisesi Carmen, plaza Mayor açık hava Müzesi, Meryem Ana Klisesi (National Shrine of the Immaculate Heart of Mary), Via Espana, katedral köşe başlarından size göz kırpar. 


Geçmişte yaşadığı el değiştirmeler sebebiyle inanılmaz güzellikte bir mimari karışıma tanık olacaksınız. Gün içerisinde turist grupları ve dünyanın her yerinden ağırladığı gezginlerinin doldurduğu kafeterya ve restaurantların yerlerini akşam ise güzel bistro ve klüpler alıyor. 
Yaşayan şehir Panama'nın enerjisi hiç bitmez. 


Miraflores ziyaretçi merkezinde geçen gemileri seyredebilir, müzeyi gezebilir veya biraz fiyatlar yüksek olsa da lezzetli yemekler yiyebilirsiniz. Birçok lezzetin yanında yerel biralarını da tatmayı unutmayın. Sabah yürüyüşünüzü palmiye ağaçları yanında, 


okyanus esintisi eşliğinde Balboa Bulvarında yapabilir ya da bir bisiklet kiralayıp tropikal çiçek kokuları eşliğinde güneşi hissedip ve okyanusu dinleyerek sonsuzluğa pedal çevirebilirsiniz. 


Peru Mutfağı, geniş lezzet ve çeşitlilik yelpazesi gösteren dünyanın en yeni foodie trend mutfaklarından. Peru'daki 400 yılı aşkın tarihsel, kültürel ve biyolojik çeşitlilik; yemeklerin lezzetine lezzet katmış. Bu yönüyle Latin Amerika'nın en sofistike mutfağı olarak görülüyor. 


Peru mutfağı farklı mutfak kültürlerini tek kazanda pişiriyor. 
Amazonlar, And Dağları, İspanyollar ve Asya'dan aldığı göçlerle birlikte gerçek bir füzyon mutfağı olarak karşımıza çıkıyor. 
İspanyolların pirinci And Dağları'nın güveç yemekleri, göç eden Japon ve Çinlilerin pişirme teknik ve sosları, Amazonların zengin aromaları adeta lezzet patlaması oluşturmuş ve ortaya Peru'nun kendine özgü Kreol (criollo) mutfağını çıkarmış. 
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Lima şehri Güney Amerika'nın gastronomi merkezi aynı zamanda da Peru'nun da başkenti. Şehirde tam 20 gastronomi okulu yer alıyor. Öyle ki; Cordon Bleu Akademi'nin Latin Amerika'daki ilk ayağı Lima'da açılmış. Dünyaca ünlü Amerikalı-Japon şef Nobu uzun süre bu şehirde aşçılık yapmış. Kendi mutfağını oluştururken Peru mutfağından ilham almış. Lima bu yönüyle Güney Amerika'nın en iyi restoranlarına ev sahipliği yapıyor. 
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Güney Amerika'nın kıyı bölgeleri tam bir deniz mahsulleri ve balık cenneti. Deniz mahsülleri ülke mutfağında önemli bir yer taşıyor. Envai çeşit balık türü çok zengin mutfak malzemesi sağlıyor yaşayanlarına, Bu yönüyle hem sağlıklı hem lezzetli hem de çok popüler! 


Peru Denince akla ilk gelen yemek "Ceviche" (Seviçe diye okunuyor) çiğ balık, tatlı patates, misket limon, acı biber ve kuru soğanın eşsiz uyumu... 


Deniz mahsulleri yeşil misket limon (lime) suyu, soğan, kişniş ve acı biber ile marine edilerek soğuk servis yapılıyor. Herhangi 


Lomo Saltado 


bir sıcak pişirme tekniği kullanılmıyor. Balığın ya da deniz mahsulünün limonun asidiyle tepkimeye girmesiyle pişiriliyor. 


Geleneksel olarak ince ve uzun kıyılmış kuru soğan ile servis ediliyor. İçine mutlaka aji acı biberi halkaları koyuluyor. Cevihce'nin sunumu, haşlanmış tatlı patates dilimi ve mısır taneleri ile tamamlanıyor. Perunun bu milli yemeği balığın yanı sıra diğer deniz mahsulleriyle de yapılabiliyor. Ahtapottan ya da karidesten yapılanları oldukça yaygın. Yapımı son derece basit ve sade, 


Son yıllarda Japon Mutfağından esinlenerek hazırlanan hafif bir alternatif de "Tiradito" İnce çiğ balık dilimlerinin kremalı sos ile hazırlanmış başka bir deniz mahsulü kokteyli. Ceviche'nin acısız ve soğansız çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. 


Peru Mutfağı elbette deniz mahsullerinden ibaret değil. Peru'da deniz mahsullerinin dışında çok ünlü et ve tavuk yemekleri de var, 


Chaufa (wokta etli pirinç), Aji de gallina (cevizli tavuklu güveç), Lomo Saltado (paprika ve soğan ile kızartılmış sığır eti dilimleri), Pacamancha(toprak güveçte sebze ve et), Carapulcra (kurutulmuş et ve patatesli güveç), Estofado (biftek, patates, havuç ile yapılan yahni), Anticucho (şişte ızgara sığır kalbi), Arroz con Pato (ördekli pilav) leziz yemeklerden sadece bir kaçı... g Antiucho 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Bir insan düşünün ki hem seyyah, hem gurme hem tv programcısı hem de çok iyi bir aile babası. 
Damakları çatlatan lezzet anılarıyla ve seyahat düşünceleriyle Mehmet Yaşin'le çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 


Röportaj: | 
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Yaptığınız iş 'gurmelik' olarak adlandırılıyor. Siz nasıl tanımlıyorsunuz? 
Ben sözlük anlamıyla tam bir gurme değilim. Gurmelik zor iş, her şeyden önce eğitim isteyen bir iş. Çok ciddi olmayı gerektiriyor. Bana dense dense midesine, damağına düşkün, iyi yemek yemeyi seven, şikemperver denir. 


Bizde gurmelik eğitimi var mı? 

Gurme kelimesi öyle bir hayatımıza yerleşti ki... Her sey gurme diye adlandırılır oldu. Geçen gün 'gurme sabun' gördüm. Amerika'da bunun üniversiteleri var. Bizde de birçok üniversite gastronomi bölümü açtı. Özyeğin Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Mutfak Sanatları Akademisi bu işin en iyileri. Gurmelik sadece lezzeti bilmek değil. Gurme mutfağın her şeyini bilir. Yemek pişirmeyi, pişme süresini, pişirme tekniklerini, hangi tatların birbiriyle uyumlu olduğunu, mutfak alışverişini bilir. Biz bugün sadece yemeğin tadına bakıp ukalalık yapanlara gurme diyoruz. Bu kadar basit değil. 


Gurmelik sizin hayatınıza nasıl girdi? 

Benim esas işim yemek yemek değil, gazetecilik. 50 yıldır medya sektöründeyim. 1969'da Dünya Gazetesi'nde düzeltmen olarak başladım üniversitede okurken. Sonra Hürriyet'te gece muhabirliği yaptım, ardından Günaydın Gazetesi'nde yazı işleri editörlüğü yaptım. 1978-1981 arası Amerika'ya televizyon öğrenmeye gittim ama öğrenemeden döndüm. Dönüşte Cumhuriyet Gazetesi'nde editör olarak işe başladım. Söz Gazetesi'nin kuruluşuna katıldım, tekrar Hürriyet'le yollarım kesişti. Güneş Gazetesi'nin yayın koordinatörlüğünü yaptım. Sonra tekrar Hürriyet'e döndüm. Hürriyet benim kürkçü dükkânım, dönüp dolaşıp geldiğim yer oldu. 23 yıl gazetecilik yaptıktan sonra Atlas Dergisi'ni çıkardım. O zamanki 


ismiyle 'Hürriyet Dergi Grubu'nun Genel Müdürü oldum. Ayrıldıktan sonra Doğan Kitap'ı kurdum, isim babası da benim. Eskiden Milliyet Yayınları'ydı. Sonra Hürriyet'te yazar olarak devam ettim. Yazarlık devam ederken program yapmaya başladım. Tam yıllardır da yapıyorum. Benden sonra Türk televizyonlarında bir sürü taklitçim, takipçim oldu. 


Bu arada yemek işine nasıl girdim? Atlas Dergisi için keşif gezilerine çıktığımda gerek yurt içi, gerek yurt dışı, gezdiğim yerlerin mutfağını dairdeledim. Bir ülkenin ya da bir köyün bile tanınabilmesi için oraların mutfağının tanınması gerektiğine inanırım. Çünkü yemeklerin içindeki malzemelerin birleşmesi, pişirme teknikleri oranın kültürü hakkında çok ipuçları verir, Onun için yemeğin de peşine düştüm. 
Arka sokaklardaki lokantaları keşfettim, çünkü gerçek lezzetler hep arka sokaklardadır. Ön sokaklar makyajı yapılmış kadınlar gibidir. 


Böylelikle bu gurmelik etiketi üstüme yapıştı kaldı, ben de bundan mutlu oldum. Bu sıfatı hak edebilmek için daha çok gezmek, daha çok yemek tatmak, daha çok okumak zorunda kaldım. Bunları yaptıkça da yemekten daha çok zevk alır hale geldim. 


Damak tadı geliştirilebilir bir şey mi? 

Tadı alabilmeniz için iyi bir hafızanızın olması gerek. Daha önce tattığınız tatları bilmeniz gerek, hafızanızda yer etmiş olması lazım ki yediğinizde hangisi iyiydi hangisi kötüydü diye kıyaslama yapabilesiniz. 
O yüzden her yemeği önce koklar, sonra tadarım. Yemek, benim için bulmaca çözmek gibi. İçindeki malzemeleri bulmaya çalışır, bir kenara yazarım. Sonra aşçıyla konuşurum, tahminlerim doğru mu diye. 
Doğruya çok yaklaştıysam çocuklar gibi sevinirim. 
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Ne oranda tutturuyorsunuz? 

Son zamanlarda çok iyi. Ama çok antrenman yaptım, nasıl ki futbolcular düzenli antrenman yapıyor, iyi bir damağa sahip olmak için de çok tatmak, çeşitli lezzetlerin tadını ve çok çeşitli kokuları bilmek gerekiyor. Halâ da işin sonuna gelmiş değilim, koku ve lezzet hafızamı geliştirmek için gayret sarf ediyorum. 


Kilo dengenizi koruma adına tedbir alıyor musunuz? 

Maalesef dengeleyemiyorum, 10 kiloya yakın kilo aldım. Ama yağlarım oldukça kaliteli yağlardır. Göbek çevremde biriken yağlardan bahsediyorum. Öyle sıradan yemeklerle oluşmuş yağlar değil. Ben o yağları yapmak için çok lezzetli yemekler yedim. Günün birinde birisi bunları tadarsa bana hak verecektir. 


Tabii ki sağlığımı koruma adına spor yapmaya da çalışıyorum. Her sabah 11-12 km kondisyon bisikletine biniyorum. Yarım saat kadar nefesimin yettiği tempoda yürüme bandında yürüyorum. İstanbulda iken mümkün mertebe az ve öz yemeye çalışıyorum. 


Televizyon için çektiğiniz mekânlara haberli mi gidiyorsunuz? 
Gideceğim mekânları ben seçiyorum. Titiz bir araştırma yapıyorum. 
Beldenin yerlisinden, kültür müdürlüklerinden muhabirlerinden yardım alıyorum. Bazı kriterlerim var. Birinci derecede hijyene dikkat ediyorum, ikinci derecede menüsünde yöre yemeği var mı, yok mu ona bakıyorum. Son olarak kuruluş tarihine bakıyorum. Bir mekân ne kadar eskiyse o kadar güven verir. Hele ki Anadolu'da onca yıl ayakta durmak hiç kolay değildir. Bu kriterlerden geçen mekânların yetkilisini arayarak “Biz geliyoruz, sizinle röportaj yapacağız" diyoruz. Bir baskın durumu yok yani. Ben zabıta değilim. Burası ne kadar kirli, kötü demek benim işim değil. 


Benim işim o yörenin en iyi lokantasını, en lezzetli yemeğini halka tanıtmak. Bir nevi guide yapıyorum. Kötü yerleri niye tanıtayım? Anadolu'ya gittiğinizde nerede ne yiyeceğinizi benim çalışmalarımdan öğreneceksiniz; onun için en iyisini seçmeye çalışıyorum. Tabii ki bazı mekânların bana sundukları ezzetle müşteriye sundukları arasında fark oluyor; bana biraz daha özeniyorlar ama ben bir şey kaybetmiyorum onlar müşteri kaybediyorlar. 


Mehmet Yaşin iyi eti nasıl anlıyor? 

Etin yağ damarlarına bakarım, belirginse o et iyidir. Ki ben o konuda biraz tembelimdir. Anlamak için gayret sarf etmem, çünkü 35 yıldır aynı kasaptan eti alırım. Kasaba güvendiğim için et güzel mi kötü mü diye bir tasam olmaz. İyi et yemek isteyen herkesin iyi bir kasabı olmalı. Mahalle kasabı her zaman senin yüzüne baktığı için kötü et verme şansı olmaz. Eskiden annemiz bizi kasaba gönderdiğinde dolmalık, kıyma ya da yemeklik kuşbaşı derdik; kasap da ona göre uygun eti verirdi. 


Gazetecilik dönemlerinizden bugüne değerlendirirseniz Türkiye'nin yeme-içmedeki gelişimi sizce nasıl? 

Oldukça ileri bir düzeyde. Bunun en önemli kanıtı büyük sermayenin bu işe para yatırmaya başlamış olması. Bilirsiniz, sermaye gelecek görmediği bir işe para yatırmaz. Bu gelişimde ayrıca üniversitelerin gastronomi bölümlerinin ve mutfak okullarının da büyük payı oldu. 
Tabii biz yeme içme yazarlarını da bir kenara atmamak lazım. Onlar olmasaydı yemek kültüründen, yeme içme dünyasından kimsenin haberi olmayacaktı. 


Sosyolog olmanız lezzet ve gezi deneyimlerinizi nasıl etkiliyor? 

Bunu inanın ki hiç düşünmedim. Okuldan ayrılalı o kadar çok yıl oldu ki, zaten bildiklerimi de unuttum. Mutlaka bilinçaltıma kazınan bilgi kırıntıları beni yönlendiriyordur. 


yazılarınızdaki okeşiflerinizi, 


Bugüne kadar en ilginç keşiflerden biriydi diyebileceğiniz özel bir yemek ya da malzeme oldu mu? 

Kastamonu'daki Simit Tiriti, Bartın'daki Kedi Batmaz beni en şaşırtan yemekler oldu. 
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Program çok uzun yıllardır sürüyor. Sizin hayatınızı nasıl etkiledi, nasıl bir deneyim oluyor sizin için? 

Hayatımı sağlık açısından çok olumlu etkilediğini söyleyemem. Bel kalınlığım son altı yılda biraz daha arttı. Ama deneyim açısından çok zenginleştirdi. Şu an Türkiye'nin neresinde ne pişiyor, hangi 


malzemeler kullanılıyor, hangi pişirme teknikleri uygulanıyor biliyorum. Ama bu bilgileri arada bir karıştırdığım da oluyor. 


Haftanın bir kısmını yolda ve şehir dışında geçiriyorsunuz. Keyiflidir eminim ama zorlandığınız yönleri var mı? Çok sık seyahat etmeyi seviyor musunuz? 

Gezmek daha doğrusu gitmek her zaman heyecan vericidir. Kış aylarındaki yolculuklar beni biraz zorlamaya başladı. Ayrıca evde oturup kitap okumak isteğim her geçen gün biraz daha artıyor nedense, Yaşla ilgili mi bu özlem acaba? Seyahatteyken dönmek istiyorum. Dönünce de aklım fikrim hep gitmeye takılıyor. 


Sık gittiğiniz favori seyahat rotalarınız var mı? 

Dünyada Alaska, Şili Patagonyası gibi Issız topraklara gitmeyi seviyorum. Cape Town sık gittiğim bir kent. Çünkü çok lezzetli şaraplar ve etler orada. Bir de New York'un karmaşasını çok seviyorum. 


Gurme kavramı son yıllarda gastronominin yükselişiyle birlikte herkes tarafından yorumlanır oldu. Size göre gurme kimdir, tat almak, yorumlamak neden herkesin yapabileceği bir şey değil anlatabilir misiniz? 

Gurmelik kavramı bizde yanlış kullanılıyor. Gurmelik bence zor bir iş. 
Yemekten bir kaşık alıp onun üstüne bir şeyler söylemek gurmelik değildir sanıyorum. Bu işin ciddi okulları var. Önce bu okulları okumak lazım. Sonra malzemeleri, malzeme uyumunu, tüm pişirme tekniklerini, bu tekniklerin yemeğe neler kattığını, yemek tarihini, mönü yapmayı, mutfağı yönetmeyi, dünya tatlarını ve daha birçok seyi bilmek lazım. Ben bunların bazılarını bilmediğim için kendime “Şikemperver — Midesine düşkün" demeyi daha uygun buluyorum. 


Yemek kültürünü bilmek; tarih, coğrafya gibi pek çok farklı alanda bilgi ve birikim de gerektiriyor. Sizce yeni neslin yemek kültürümüzü anlamak ya da bu alanda kendisini geliştirmek için neler yapması gerekiyor? 

Bir defa o yemeklerin peşine düşmeleri gerekir. Az miktarda olsa da literatürü takip etmeleri şart. Ayrıca kendi aile büyüklerinden, kendi 


ailelerinin yemek alışkanlıklarını öğrenmeleri, bu alışkanlıkların peşine düşüp gerilere gitmeleri gerekir. Bu konuda eğitim veren okullara misafir öğrenci olabilirler. 


Siz gurme keşifler yapmaya ve yazıya dökmeye nasıl başladınız? 
Gezginliğimle birlikte bu keşifler de başladı. Ben gittiğim coğrafyaları daha iyi kavrayabilmek için pazarlara ve arka sokaklara giderim. 
Çünkü gerçek insanlar oradadır. O kentin veya yörenin anlaşılması onların yemek kültüründen geçer. İşte bu nedenlerle gittiğim yerlerdeki lezzet duraklarının peşine düştüm. Bu lezzetli ve keyifli mekanları kendime saklamayıp, başkalarıyla da paylaşmak için bu keşifleri önce yazıya döktüm sonra da televizyona taşıdım. 


Türkiye yerel lezzetlerini tanıtma konusunda başarısız mı sizce de? 
Tanıtma bakımından başarısız değil tam anlamıyla sıfırız. Bu tanıtım işinde baş görevlinin Kültür Bakanlığı olması gerekir. Daha sonra ise o yörelerin yerel yönetimlerinin bu tanıtıma ön ayak olması beklenir. 
Bu konuda en başarılı ilimiz Gaziantep. Bu kentin mutfak kültürünü artık Türkiye'de bilmeyen kalmadı. Bu çaba Antep'e turist olarak dönüş de sağladı. 


Türk yemeklerinden ya da malzemelerinden doğru tanıtıldığında bizi dünyada temsil edeceğini düşündükleriniz hangileri? 

Mercimek, bulgur gibi hem lezzetli hem vejetaryen mutfağa yatkın bakliyatın şansı fazla, Simiti de şanslı görüyorum. Doğru yollarla üretilen peynirlerimiz, bazı böreklerimiz, muhteşem çorbalarımız, meyve ile pişen yemeklerimiz, yağ miktarı ayarlanmış kebaplarımız ve köftelerimiz, şerbetlerimiz, sütlü tatlılarımız... Liste uzayıp gider. 
Aklıma ilk gelenler bunlar. 


Bir çok cruise seyahatine katıldığınızı biliyoruz. Sizi en çok etkileyen destinasyon hangisi oldu? Neden? 

En çok Miami'den kalkıp, Karayip adalarını dolaşan destinasyonu sevdim. Çünkü bu destinasyonda görülecek, gezilecek yer oldukça fazlaydı. Özellikle Bahama Adaları'nın ve Jamaika'nın turkuvaz denizi rüyâ gibi bir tatil olanağı sunuyordu. Adalardaki ilginç doğa görüntüleri de beni çok heyecanlandırdı. 


Deniz üzeri seyahatlerinde insan kendini buluyor, yenileniyor sanki. 
Kendinizle baş başa kalmak için kısa destinasyonları mı deniz üstünde de günlerin geçtiği uzun gezileri mi tercih edersiniz? 

Aslında gemi ile yapılan seyahatler, dünyanın en cazip seyahatleridir. 
İnsanı iki günde bir bavul toplama zahmetinden kurtarır. Ayrıca yolculuk sırasında denizin maviliklerini seyretmek insana müthiş bir dinginlik verir. Bir şezlonga uzanarak kah uzakları seyretmek kah kitap okumak, kah uyuklamak keyiflerin en güzelidir. Sıkılırsanız yürüyüş, keyiflenmek isterseniz manzaralı barlar, acıkırsanız çeşit 


çeşit lezzetli yemekler hemen yanı başınızdadır. Evinize gitmek için trafikte sıkışma yoktur. Eviniz bir asansör uzaklıktadır. İki adım sonra tiyatro, iki adım sonra sinema, çeşitli eğlenceler. Gemi yolculuğu her türlü zevki tatmin edecek çeşitliliktedir. 


Sizi sizden alan ülkelerden ilk aklınıza gelen üç tanesini sayar mısınız? 
Norveç, Jamaika, Italya 


İlk kez cruise yolculuğuna çıkmak isteyenlere önereceğiniz destinasyon hangisi? 

İlk çıkacaklara Akdeniz destinasyonunu öneririm. Akdeniz'de fazla sürpriz olmaz. Genellikle güneşli ve çarşaf gibidir. Limanlar birbirinden güzel görüntüler sunar, aynı zamanda lezzetli yemekleri tatma şansını yakalarsınız. 


İlk kez cruise yolculuğuna çıkmak isteyenlere vereceğiniz gemi tüyoları neler? 

Açık büfelerin cazibesine kapılıp, aşırı yemeye kapılmamalarını öneririm. Bir de hareketsiz kalmamalarını, bol yürüyüş yapmalarını ve spor salonundan yararlanmalarını öneririm. 


Cruise gemilerinden beklentileriniz nelerdir? 

Yemek kalitesinin daha üst seviyelere çıkması en önemli dileğimdir. 
Onun için ünlü şeflerle çalışmak gerekir. Bir de gençlere yönelik etkinlikleri artırıp, müşteri profilini değiştirmekte yarar vardır. 
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iv İk Güney Amerika ve festival denince aklınıza Rio de Janeiro v Yi gelmemesi mümkün mü? Özellikle yerel kültürleri geliştirmek, kimi : : bölgelerde de dini gelenekleri sürdürebilmek için yapılan törenler 


zaman içinde turistlerin de ilgisini çeken rengaâenk karnavallara dönüşüyor. Güney Amerika'ya ne zaman yolunuz düşerse düşsün bir festival var ve bu renklilik sizi de çekiyor. 


(p 
Peru Ayacucho'da: Paskalya Kutlamalarınğğğ& enştünlüsü gerçeklesir, desek yanlış olmaz. Selana Sa perü'nune görkemli dini festivali olarak kabülediliyo b güzel (8 “ yoğun on günlük kutlama için Andafisehrig misafirlgiği N konuk ediyor: | j 


Her sey tamamen Hıristiyan inanışındakiğı ilesine ( uygun. şekilde hem hüzünlü hem de BÜSAN anları barındıran küçük detaylarla dolu. “La Virgen/detlös"Delores" adı verilen geçit töreni ile.başlayan festial; yefel yemekler, sanat çalışmaları, dini sembollerle “donatılmış çeşitli etkinliklerle dolu olarak devam eder, 
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Arjantin, Buenos Aireste aşkin efsaneleşiyor. Her yıl Ağustos ayınd: 
hayranları, iki haftalık ücretsiz konser, etkinlikler için Buenos Aires'te buluşuyor. 
dünyanın en yetenekli sanatçılarından bir gö için muhakkak gidilmesi gereken bu 'festi 


tutkusuna kapılacağınız için, hemen alişveriş'yape mevcut. Festivale gelmişken Mundial de 'Tan 


dahi uzaklaşmayın. 


| NU 


i Rapa Nulj 


Şili için Rapa Nui bir kültürdür. Şubat ayı, adada bambaşka 


bir sezon başlar. Festival yüzme, kano, at yarışı, haka pedi ve ada triatlonu gibi geleneksel spor etkinliklerinin yanı sıra sayısız dans ve şan yarışmalarından oluşan festivalde her yılıki genç Kadın, Tapati Kraliçesi olmak için rekabet eder ve tüm Yarısmaları tamamlayarak puan kazanır. Etkinlikler hem 
gün boyunca hem de akşam gerçekleşiyor. Bu yıl festival, 2 
ile 17 Şubat tarihleri arasında-kutlanıyor. 
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dünyanın dört bir yanındangelen ziyaretçileri eğlenceleri sunuyor.«Şehrin her yanından: samiba “fh 


di VAV ve herkes dans etmek için bir araya geliyor. Tüm: bu eğlenc İİ “ci li Rio Karnavalı'nın ününün Mars'a kadar gitmesideki: büyü İnsan yaşamında enaz bir kez muhakkak'bu festivali dl ğin bırakmalı. i : > 


2 
g5“ 
> 


, 1 iğ > NN e m, m / 


Ekvador, Corpus Chfisti kestivali, yerli gelehekleri sürdürmek için muhteşem bir zemin /. 
festivallerden en ünlüsü. Ülke“Yaşayanları, kutlamalarda yaptıkları gösterişli < şovlar. ile'dünyaniın her yerinden ziyaretçi gelmesini sağlıyor. Bu görsel şölen herkesi büyülüyor. Haziran ayıninikinci haftasında binlerce turistin buluşma noktası olan Corpus: Christi festivali de diğer festivalleri » gibi dini bir bayram. El Danante geçit töreni boyunca geleneksel kostümleriyle Ekvador halkımın Y rengârenk dünyasını görebilirsiniz. Hayran kalmamanın elde 'olmadığısbuzmuhteşem festivali kaçırmayın. a v. 
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İyi Günde 


AKUT YAZ 


2930. 


MESAJ AT, 
GELECEKTE DAHA ÇOK CAN İÇİN 
UMUT OL! 


Her bir SMS için bağış bedeli 10 Tl'dir. Gönderilen her kısa mesaj, | standart SMS olarak ücretlendirilecektir. Bu kampanya tüm GSM operatörleri için geçerlidir. 


AKUT 


SEYYAHIMIZ 


PEKCAN TÜRKEŞ 


İNKA MEDENİYETİNİ 


N YAŞADIĞI 


PERU'NUN BAŞKENTİ LİMA VE ANTİK 
ŞEHRİ MACHU PİCHU 


Eski rüzgarların asla dinmediği muhteşem bir ülke... Tüm mistisizmi ile Pasifik Okyanusu'nca dokunulan kıyıları, Ekvator ve Kolombiya'dan gelen sıcak ve serseri havalar, Brezilya'nın muhteşem samba dansının enerjisi ve Bolivya ve Şili'nin tarihleri ile çevrelenmiş bir ülke, Peru... 


MTA 


PERU; PORTEKİZCE'DE 
"HİNDİ" ANLAMINA GELİYOR 


kuşun adı, 17'inci yüzyılda Amerika'ya göç eden İngiliz göçmenler sayesinde Amerikan diline bile “Turkey” olarak yerleşti. 


Malüm olduğu üzere İngilizce'de hindiye “Turkey” deniliyor. Özellikle ABD'de Hristiyanların şükran günlerinin önemli bir sembolü olan hindi aslında Amerika Kıtası'nın yerlisidir. Vahşi hindi cinsleri Kristof Kolomb kıtayı keşfetmeden de önce Kuzey Amerika'da yaşıyordu. 
Hatta Avrupa'dan Güney Amerika'ya ilk gelenler, Aztek'lerin bir cins hindi ırkını ehlileştirdiklerini görmüşlerdi. 


Amerikan hindileri Avrupa'ya 1519 yılında İspanyollar tarafından getirildi. Daha sonra da sonra bütün Avrupa'da yayılıp 1541 yılında İngiltere'ye ulaştılar. Ama bu hayvanı gören İngilizlerin kafaları karıştı. Bu farklı hayvanı, o zamanlar Türk topraklarına dahil olan Batı Afrika'dan Portekizli tüccarların getirdikleri Afrika hindisi ve yine Türkiye üzerinden getirilen Hint tavuğu ile karıştırdılar. 
Sonunda her iki ırkın farklı olduğu anlaşıldı ama Amerikan kökenli bu 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Portekizce anlamı "Hindi" olan ve bu konuda Türkiye ile aynı kaderi paylaşan Peru, geniş yüzölçümü, son derece zengin doğal kaynakları, renkli kültürü ve köklü devlet geçmişi ile Latin Amerika'nın önemli ülkeleri arasındadır. Ülke toprakları, İspanyol - Portekiz sömürgesinin bölgeye hâkimiyetini kabul ettirmesine kadar Güney Amerika'da medeniyetlerin geliştiği coğrafya olmuş, Kristof Kolomb öncesi bölge tarihinin en geniş imparatorluğuna (İnkalar) ev sahipliği yapmıştır. 1531-1821 yılları arasında İspanyol sömürgesi altında kalan Peru, İspanyollara karşı yürütülen mücadele neticesinde 1821 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. 


LLC METE 


LL LLM EET il LL 


AŞKENT LİMA'DAĞKOLONYAL 
İMARİ TARZI HAKİM 


2ru'nun başkenti ve en büyük sehri. Güney Amerika'nın da 3.“büyük kenti kabul ediliyor, 10 
an fazla kişiye ev sahipliği Veriyor 


kezi ile UNESCO dünya mirası listesinde yeralan Lima'yı gezmeye PlaZa Mayor Meydanı'ndan diğer adı. da Plaza de Armas. Burada ilk gözünüze çarpacak mimari“tarzı kolonyal olan 


binal ral de Lima - “Lima Katedrali, Iglesia y Convento de San Francisco - San“£rancisco Kilise ve Ma , Palacio de “Gobierno - Hükümet Sarayı. Başkanlık Sarayının bahçesinde Lonâtg'da olduğu gibi öğlen saat 12:00'de sarayı a askerlerin nöbet değişim merasim töreni yapılıyor. 


N 


| a, 


SEYYAHIMIZ 


İspanyolca "Dar ve Derin Vadi" anlamına gelen Barranco, komşu kasaba Charrilos ile 19. Yüzyılda Lima burjuvazisinin yaşadığı, plajlarından yararlandığı aristokratik bir mıntıkaymış. 


Barranco'lu şarkıcı kompozitör Chabuca Granda 'nın (1920-1983) heykeli parka dikilmiş. Granda'nın meşhur Şarkısı "La Flor de la Canela” - “Tarçın Çiçeği" melodisinde ismi geçen “Atlı Adamın Heykeli" de yanı başında duruyor. 


Bohem Kasaba Barranco'nun Pasifik Okyanus'una bakan kısmında Puente de Los Suspiros "İç çekisler Köprüsü" bulunuyor. Pasifik savaşında imha edildikten sonra yeniden inşa edilen bu köprünün romantik ve acıklı bir hikayesi var: vadiye bakan bir konakta zengin bir ailenin kızı yaşarmış. Kız bir gün sokaklarını süpüren yakışıklı bir gence aşık olmuş. Zalim baba (tıpkı bir yeşilçam klasiği gibi) bu aşka karşı çıkmış. Kız, günlerce “ahh..!" çekmiş. Halâ "iç çekişleri" vadide yankılanıyormuş. Ben de içimden şöyle diyorum: "ahh... ahh.. Bir "ahh.." çeksem kâse-i fağfurdan binlerce ahhh işitilir" 


Lima yakınlarındaki Chorillos Kasabasında bir tepeden günün belli saatlerinde bir keşiş dini kıyafetiyle aşağı denize atlıyor, bir kaç dakika sonra kayalıkları tırmanıp yukarı çıkıyor. Turist otobüsündeki bizler bu cesaret isteyen ölümüne atlayışı nefes almadan izledik. 
Biraz sonra keşiş yanımızdaydı. Herkes gönlünden ne koptuysa verdik ve alkışladık onu. Tepedeki manastırın yerine E| Salto del Fraile "Keşis'in Atlayışı" adıyla şık bir restoran inşa edilmiş. 


Mariachi, Meksika filmlerinden aşina olduğumuz kocaman şapkaları, işlemeli kısa ceketleri (veya pançolarıyla) gitar çalıp şarkı söyleyen, geleneksel Meksika müzisyenlerine verilen isim. Bendeniz bir ara Latin Amerika ülkelerinde sıkça gösterilen acılı hamburger reklamında trompet çalan bir Mariachi'yi canlandırmıştım. Bu kez Lima sokaklarında icrayı faaliyette bulunan bu meslektaşımlal!) 
şu şarkıyı dile getirdik: "Mariachi me acompafia cuando canto mi Cancion de Amor" "Ne zaman aşk şarkımı söylesem Mariachi bana eşlik eder" 


Lima çevresinde gezilmesi görülmesi gereken önemli İnka arkeolojik alanlarından biri de Lima'ya bir saat mesafedeki Pachacamac. 
Şehir kurulduğu dönemde İnka'ların en önemli bir sahil şehri olan Pachacamac, İnka İmparatorluğu döneminde önemli dini merkezlerden biriymiş. Oldukça büyük bir alana yayılmış olan bu arkeolojik bölgenin ismi aynı zamanda İnka İmparatorunun da ismi oluyor. İki kelimeden oluşuyor: Pacha ve Camac. Pacha: 'Dünya, Camac ise 'canlandıran şey” anlamına geliyor. Bir başka ifadeyle Eski dönemlerde Ateş Tanrısı olarak bilinenen, dünyayı ayakta tutan, dengeleri kontrol eden Güneş Tanrısı" nın oğlu. 


Bugüne kadar çok iyi korunarak gelmiş olan İnka Uygarlığı'nın antik şehri Machu Picchu, Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri olarak seçilmiştir. 


1911 yılında keşfedilen bu Antik İnka şehri, And Dağları'nda 2 bin 
360 m. yükseklikte bir vadi üzerinde kurulmuş olup Peru'nun Cusco 
şehrine 88 km mesafededir. Şehir, İnka'lı bir hükümdar tarafından 
1450 yılları civarında inşa ettirilmiştir. İspanyol istilacılar 1532 
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LİMA 


Şehrin en büyük Meydanı" Plaza 'Mayor'daki bu Katedral; barok mimari; tarzda insa”edilmiş. Katedralin:önünde!1535 


tarihinde Lima'yı kuran Pizarro'nun heykeli var. 


Francisco Pizarro, Peru'daki İnka topraklarını ele geçiren İspanyol işgalci komutanı. Keştettigi Peru'da yaptıkları evrensel :olarak-bir-vahset-olarak“nitelendirilirken Avrupa halkınca bir kahraman “olarak -gösterilmiştir. Pizarro, “Peru civarında faaliyet gösteren'diğer bir İspanyol komutan Diego de Almagro ile mücadelesinde onuöldürtmüştür. Almagro'nun yerine geçen oğlu babasının-intikamını.almakçin yirmi'zırhlı savaşçı ile Pizarro'nun sarayını basmış ve onu öldürmüştür. 


Katedral 'in tam ortasında “Portada del Perdon” kapısı var (Affedilme kapısı). Pizarro'yu Peru'nun yerli -halkı. İnka'ları kılıçtan geçirip yok etmesinden dolayı Ispanya kralı. bile affetmemiş. 


İTİ 
SEYYAHIMIZ 


PERU, HALA YOKSULLUKLA MUCADELE EDIYOR... 
Tarihin önemli bir bölümünde iktidarın sivil ve askeri yönetimler arasında el değiştirdiği Peru'da son olarak ülke 1968-1980 döneminde askeri rejim altında yönetildikten sonra, 1980'de düzenlenen seçimlerle demokrasiye ve sivil yönetime dönülmüştür. 
1821 yılına kadar ülkede egemen olan İspanyol kolonisinin 
beraberinde getirdiği dini, kültürel ve yönetimsel sistemin, bugün ülke nüfusunun ” 43'ünü oluşturan İnka'ların torunları yerli halkın yaşantısında arzu edilen olumlu gelişmeleri sağladığını söylemek mümkün değildir. 


Dünyanın maden, tarım, balıkçılık, su, enerji kaynakları açısından zengin ülkelerinden birisi olmasına rağmen Peru'nun hâlâ yoksullukla mücadele eden bir ülke olması gelir dağılımındaki dengesizliği gözler önüne sermektedir. 


ISKELETLERLE DOLU ST FRANCIS KILISESİ 
15.Yüzyılda inşa edilen bu Kilisenin en önemli özelliği Katakombların (yeraltında bulunan çoğunlukla ölülerin gömülmesine hizmet eden yapılar) olmasıdır. Bir kaç kilometre genişliğine kadar ulaşabilen katakomblar, erken Hristiyan döneminde sıklıkla kullanılmışlardır. 


Bu kilise de İspanya'dan getirilen mimarlar tarafından inşa edildiği için Endülüs mimarisin etkilerini görebiliyoruz. 


15.Yüzyıldan itibaren 1860 yılına kadar soylu ve zengin 25 bin'den fazla insan buraya gömülmüş. Havuzlarda boy boy kafatası ve kollar var. Bir havuzda yalnız uzun kemikler var, bacak kemiği olabilir, diğerinde biraz daha kısalar, bir havuz yalnız kafataslarıyla dolu. Bir diğerinde uzun kemikler var... 


Bu kadar karanlık ve iskeletlerle dolu kiliseden kendimi dışarıya zor attım. Avluda mahalli kıyafetler içinde ne olduğunu anlayamadığım bir tip, bahşiş karşılığında fotoğraf çekebileceğimi söyledi. Fena fikir değil. Kafatası görmekten "Kafamın tası" nerdeyse atıyordu. 


MIRAFLORES AŞK PARKI 

Lima'nın Plaza Mayo'dan sonra turistlerin en çok ilgisini çeken bölgesi Pasifik kıyısındaki Mirafllores ve Pargue del Amor (Aşk Parkı). Miraflores, İspanyolca'da "Çicekleri Görme" anlamına geliyor, 


> Mi — b Ek BOHEM HAYATININ YAŞANDIĞI SAYFIYE KASABASI: Gi e Ji 724 BARRANCO e griieriğir” İM p : ye) e Miraflores'ı geçtikten sonra Peru'nun çoğu romantik ve bohem RE —— ai Sanatçılarının (Oyuncu, Müzisyen, Fotoğrafcı ve Desinatör) yaşadığı, atölyelerinin bulunduğu tipik bir sayfiye kasabası olan Barranco'ya varıyoruz. Burada evler, kolonyal ve "Casonas" adı verilen Cumhuriyet Dönemi mimari tarzında yapılmış. Peru'nun milli İçkisi Pisco-Sour'un keşfedildiği bu kasabanın parkının girişinde Iglesia La Ermita (Keşişler Kilisesi) bulunuyor. 


PELİKAN HEYKELLERİ 

Peru sahillerinde çokça gördüğümüz Pelikan kuşlarının toprağa gömülü Pelikan Başı heykelleri Lima Barranco Parkında bulunuyor. 
Antik Peru'da yaşamış Moche Halkı doğaya tapınırmış ve özellikle hayvanlara önem veren bu halkın sanatında pelikanlar sıklıkla tasvir edilmiştir. Pelikanların yavruları için kendilerini feda etme özellikleri mitolojide sıklıkla anlatılır. Pelikanın kendini yaralaması ve kanı ile yavrularını beslemesi söylenceleri muhtemelen pelikanın kendi gagası ile göğsünü yaralıyor izlenimi vermesinden kaynaklanmaktadır. Aslında pelikan boğaz kesesini tamamen boşaltabilmek için gagasını sıklıkla göğsüne bastırır. 


Başka bir olası çıkış noktası da pelikanın dinlenirken gagası göğsüne dayalı bir duruşa sahip olmasıdır, ayrıca tepeli Pelikanın üreme mevsimi başında boğaz kesesinin kan rengine dönüşmesi de bu söylencenin ortaya çıkmasına yardımcı olmuş olabilir. 
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yılında buraları işgal ederken sık dağlar arasında kalmış bu şehir, istilacılar tarafından fark edilmemiş ve bu sayede zarar görmemiştir. 
Machu Picchu 200'den fazla merdiven sistemiyle birbirine bağlı olan taş yapıdan oluşur. Şehrin 3 bin basamağı bugün hâlâ gayet iyi durumdadır. 


Kuruluş amacı ve anlamı bugüne kadar gelmiş olan tartışma konusudur. Günümüze gelmeyi başarmış bilimsel kanıt içerikli çok fazla ipucu bulunmamasından, sadece tahminler yapılabilmektedir. 
Bu yüzden o zamanlardaki adı bilinemeyen şehir, ismini bugün yakınlarda olan bir dağ zirvesinden almıştır. 


CUSCO: AND DAĞLARI - LAMALAR 

Machu Picchu'ya gitmek için önce Cusco'ya ulaşılması gerekiyor. 
Uçak ile 1 saat otobüs ile 24 saatte Cusco'ya varılıyor. Cusco, Güney Amerika kıtasının batı sahillerinin yarısından fazlasını yönetmiş Inka İmparatorluğu'nun başkenti. İspanyollar burayı İspanyollaştırmak için çok uğraşmışsa da hâlâ yerel kültür devam ediyor. 


Cusco'nun İspanyol kolonyal mimarisinin içinde dolaşan yerel kıyafetli adınlar ve sırtlarında heybelerindeki yavru lamalarla görünce nkalar'ın Şaman Kültürü'ndeki insan ve doğa arasındaki bozulmamış güçlü bağ hemen fark ediliyor. 


Sırası gelmişken hatırlatalım: Cusco'da yüksek irtifa nedeniyle rahatsızlık duyabiliyormuş turistler. Bu nedenle olası bir rahatsızlık geçirmemek için doktora danışmakta yarar var. 


Konaklama Cusco'da yapılıyor. Daha sonra Machu Picchu'ya tren veya otobüsle gidiliyor. Tropik Amazon yağmur ormanlarının ve And Dağları'nın arasında kurulmuş bu gizemli şehirde İnka imparatoru Pachacutec'nin 1438-1472 yılları arasında yaşadığı sanılıyor. Pachacutec, Büyük İnka İmparatorluğu'nu kurduktan 
54 yıl sonra Kaşif Kristof Colomb Yeni Dünya'yı keşfetmek için 
İspanya'daki küçük bir limandan gemileriyle yola çıkar. Amerika Kıtaları'nı keşfederek, maceracılara ve işgalcilere buranın kapılarını açar. Francisco Pizarro komutasındaki İspanyollar, Pachacutec'in urduğu imparatorluğu, İnka'ların daha önce hiç görmediği ateşli silahlar, atlı askerler ve bu toprakların hiç tanımadığı çiçek hastalığı ile yıkar. 


İnka İmparatorluğu düşüşe geçince, bir zamanlar 1000 kişinin yaşadığı bu canlı şehir terk edilir ve yaklaşık 500 sene tarihten silinir. 
İnka'lar, şehri korumak ve saklamak için Machu Picchu'ya giden yolları ve geçitleri ortadan kaldırmışlar. Bölge çok yağmur aldığından, ısa zamanda büyüyen bitkiler bütün şehri kaplamış ve İspanyollar burayı bulamamış. 


Amerikalı Profesör Hiram Bingham tarafından 1911 yılında keşfedilmiş ve Dünya'nın en önemli arkeolojik buluşlarından biri olmuş. 1983 yılından bu yana Unesco Dünya Mirası listesinde bulunan Machu Pichu, Dünya'nın en önemli ve etkileyici Arkeolojik bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. 


PERU MUTFAĞI 

Japon mutfağı dünyaya yayılmadan önce neydiyse, Peru mutfağı da şimdi o. Dünyanın en önemli balık cennetlerinden sayılan Peru'nun balık zenginliğinin kaynağı şundan geliyor: Şili'nin güney ucundan başlayıp Pasifik'te kuzeye doğru akan büyük bir soğuk su akıntısı var, Humboldt akıntısı. İşte bu Humboldt, durmaksızın Antarktika'nın soğuk denizlerindeki balıkları Şili, Peru ve Ekvador ülkelerine taşıyor. 


Bu öyle bereketli bir akıntı ki, dünyada avlanan balıkların yüzde 
20'sini Humboldt getiriyor. Bu sayede Peru'da örneğin her gün 70 
farklı çeşit deniz mahsulü çıkıyor. 


Peru'nun milli yemeği lime (sert, yeşil limon) suyu, tuzla ovalanmış taze kırmızı soğan, kırmızı acı biber, "aji" (dövülmüş sarımsak), kişniş, mısır ve patatesin marine edilmesiyle yapılan ceviche adlı deniz 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ürünü çok revaçta, Ülkede en çok Ceviche lokantası var. Bunlara "Cevicheria" deniyor. Genelde sadece öğlenleri açık oluyorlar. Sabah yakalanan taze balıklar tükendiğinde Lokantalar da kapanıyor. Zaten Peru'da günün en önemli öğünü öğle yemeği. 


Peru mutfağında tadabileceğimiz yemekler; baharatlı lahana ile haşlanmış patates ve yumurta ile hazırlanan en klasik başlangıç yemeği Papa a la Huancaina. 


Arroz chaufa - çeşitli sebzeler yumurta ve etin soya Sosu eklenerek pişirilmesi ile yapılmış kızarmış pirinç. Lomo saltado - bonfile et parçalarının soğan, domates, acı biber ve baharatlarla sotelenmesiyle hazırlanan ve kızarmış patatesle ve pilavla sunulan yemek. Cancha, bir çeşit atıştırmalık soslu kızarmış mısır. 


PERU VE 


« Patatesin anavatanı 
» Amazon Nehri bu ülkenin topraklarından doğuyor. 
« Kadın ve erkek boy fukarası insanlar 


« Brezilya, Arjantin, Şili, Uruguay, Bolivya ve Ekvador'dan sonra Filistin'i tanıyan bir diğer Latin Amerika ülkesi. 


« Peru mutfağında tropik meyvelerle patates, fasulye ve özellikle de mısır, et ürünleriyle birlikte harika lezzetler elde ediliyor. 


« Yemek yemek kültürlerinde öyle önemli bir yere sahiptir ki her özel güne anma törenine ya da festivale mutlaka bir yemek eşlik eder. Hatta yılın belirli bir zamanında mezarlığa gidip kaybettikleri 


LİMA'NIN 
ANIMSATTIKLARI > 


yakınlarının başında onların en sevdiği yemeği, tatlıyı, meyveyi vs. 
yemek gibi ilginç bir gelenekleri vardır. 


« Dünyanın en büyük kuşkonmaz üreticisi. 

" Lama eti tadılabilir. 

ı Colca vadisi dünyanın en derin kanyonu, 3 bin 680 metre. Vadinin bir bölümünde And Akbabalarının olduğu yerlerde oksijen azlığından baş ağrısı ve dönmesi olabilir. 

» Lima'ya yaz-kış yılın hiç bir mevsiminde hiç yağmur yağmamış!!) 


« “Kara Dayı" ve “Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizileri Peru televizyon ekranlarında gösterildiği için Türk'leri tanıyorlar. 
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KARINA FERRAJOLI 
URU GUAY 


KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN KÜÇÜK BİR ÜLKE 


Arjantin ve Brezilya gibi iki büyük ülkenin çevrelediği Uruguay, üç milyondan fazla insanın yaşadığı küçük ve yemyeşil bir ülke, Başkenti Montevideo. Yeşillik o kadar bol ki insanından çok ineklerin olmasını kimse yadırgayamaz sanırım. Coğrafik ve demografik araştırmalar, ülkede kişi başına düşen inek sayısının, ortalama 5 olduğunu söylüyor. 
Elbette başkentte peşinizde 5 inekle yolda yürümüyorsunuz, bunun için 


büyük şehirlerden biraz uzaklaşmak gerek. Ülkenin başlıca ekonomik gelirinin de kaliteli inek eti ihracatı olduğunu düşünmemek hata olur öyle değil mi? Ülkenin ekonomisinin önemli dinamiği olan büyükbaş hayvancılık, elbette yemeklerinde de ön sırada. Daha yazımın başında size iki tane önemli yemek ismi vereyim: "Chivito" ve “Asado', buraya kadar gelenlerin muhakkak tatması gereken yemeklerin en başında. 


1860-1920 yılları arasında yaklaşık 600 bin Avrupalı, savaştan dolayı Uruguay'a göç ederler. Çoğu İtalyan ve İspanyol olan bu insanlar burada kendi evlerini inşa eder, ailelerini ve işlerini kurarlar. 
Böylelikle burada bir yaşam oluşur. Uruguay'da anne, babası ya da aile büyükleri İtalyan veya İspanyol olan insanlarla karşılaşmanız çok 


ii - 
> 


—A 
. 


gi 


8 


We 


& 
N 


p ye id 


mi > 2 
a 


Ülkenin güneybatısındaki başkent Montevideo'ya 177 km. 
uzaklıktaki Colonia del Sacramento, Portekiz ve İspanyol sömürge yıllarının kalıntıları ve yaşam tarzlarının muhteşem karışımı nedeni ile kültürel miras olarak kabul edilmiştir. Buenos Aires'in önünde, Rio de la Plata nehrinden sadece 50 km ile ayrılmış bu tarihi şehir Portekiz ve İspanyollar arasında sürekli tartışma yaratacak bir konumdadır. 


Şehrin, militarist geleneği hatırlatan dar sokakları vardır. 
İspanyollar ve Portekizler arasında yapılan Tordesillas Antlaşması ile İspanya'ya ve Portekiz'e ait olan Güney Amerika toprakları, bölgeyi ikiye bölmüştür. Genişlemeyi sürdüren Portekiz'e nazaran, İspanya büyüme konusunda daha durağandır. Ancak, Colonia del Sacramento'da işler antlaşmaya uygun olarak gitmedi, buradaki arazilerdeki anlaşmazlık devam etti. 20 - 28 Ocak 1680 tarihleri arasında Portekizli Manuel Lobo, Uruguay'ın ilk ve daha antik kenti olan "la nova Colonia do Santissimo Sacramento"yu kurdu. 
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KONUK YAZAR 


normaldir. O zamandan gelen kültürel etki de özellikle konuşmada kendini gösteriyor. Sokaklarda İspanyol ve İtalyan aksanları duyabilirsiniz. Uruguay'daki sosyal kültürün kökleri hep bu iki ülkeye dayanır. Ayrıca nüfusun Latinler ve Avrupalılar'dan oluşması Uruguay'da yaşamayı benzersiz kılar. 


Portekiz'in genişleme politikasına karşı bir hareket olarak İspanya, Arjantin, Perü ve Paraguay'dan yardım talep etti, birkaç ay hazırlık yaptıktan sonra 7 Ağustos 1680'de İspanyollar Colonia'yı istila etti. Ancak savaş bitmedi, 1681'de Portekiz, Colonia'nın onlara ait olduğunu bildiren bir belge imzaladı. 1705 yılında İspanyollar tekrar Colonia'yı ele geçirdi ve bazı çatışmalardan sonra Colonia, son kez İspanyollar tarafından işgal edildi. Dolayısıyla, Uruguay'a aittüm araziler 
İspanya'ya ait, bu arada Colonia'nın Portekizce ismi Rio Grande. 1995 
yılında Colonia del Sacramento'nun 12 hektarlık bölümden oluşan tarihi bölgesi UNESCO tarafından insanlık mirası olarak adlandırılmıştır. 


Günümüzde Buenos Aires'ten Colonia'ya yolculuk bir gemi ile yapılmaktadır. Buenos Aires ile Colonia arasındaki tek yol budur ve sıklıkla seferler düzenlenmektedir. Bu da Colonia'ya Buenos Aires'ten gelen turist sayısında büyük bir artış sağlamakta, Colonia'ya gelmek isteyenler herhangi bir sezonu beklemek zorunda değildir. 


(ONUK YAZAR 


FİLDOL, FULOOİL,., ULDOİ.. 


Uruguaylılar futbola karşı tutku doludur. İlk dünya kupası, 1930 
yılında Uruguay'ın başkenti Montevideo'da bulunan Uruguay'ın en popüler stadyumu "Estadio Centenario"da oynandı. Uruguay, dünya kupasında ilk ülke oldu ve ayrıca 1950'de tüm Uruguay'lıların "El Maracanazo" olarak bilinen maçında Brezilya'da Dünya Kupası'nı kucakladı. Ayrıca toplamda aldığı 15 Kupa ile Arjantin ve Brezilya'dan fazla kupaya sahip bir ülke! Dünyanın dört bir yanında insanlar “Sadece 3 milyon insanın yaşadığı Uruguay'da nasıl Luis Suarez veya Edinson Cavani gibi harika futbolcular çıkıyor?” diye soruyor. 
Kendi ülkem ve benimle aynı ülkede olan bu muhteşem insanlar için gururlanmakla birlikte size sırrını vereyim: Cevabı şöyle, iş, motivasyon ve "garra charrüa" dir. Uruguay'da çocuklar erken yaşta, bebekken futbola başlarlar, ebeveynleri çocukları için büyük çabalar sarf eder ve her çocuğa güçlü bir motivasyon kaynağı sunar. 


Uruguay Kıyısı 

Uruguay'ın 600 km. uzunluğunda muhteşem bir sahili ve çok güzel kumsalları vardır. Bu kumsalların bir kısmı “Rio de la Plata" nehrinde, diğer kısmı ise Atlantik Okyanusu'nda bulunmaktadır. Ben, özellikle Punta del Este ve Cabo Polonio hakkında konuşmayı seçtim ama ülkem diye söylemiyorum, başka kumsallar da var ve hepsi harika. 


Punta del Este 
Güney Amerika Miami'si 


Punta del Este, Uruguay'ın en özel sahil şeritlerinden birisi. Miami ile karşılaştırıldığı için, Güney Amerika'nın Miami'si denilen şehir, öncelikli olarak yüzme için ideal sahillere sahiptir. "Playa mansa" (sessiz plaj) ve sörf yapmak isteyenler için ideal "Playa brava" (güçlü plaj) isimli plajlarını çevreleyen uçsuz bucaksız okyanus eşliğinde kendinizi harika hissedebilirsiniz. Arjantin ve Brezilya'ya gelen turistlerin kaçtıkları bir bölgedir burası. İnsanların bu kumsalı tercih etmesindeki en önemli neden, güvenliği. Arjantin ve Brezilya'nın tersine burada sokaklarda yürüyebilir, gece plaja gelip denize girebilirsiniz. Punta del Este'ye gidenler kendi zevklerine göre şekillenen bu şehri "vazgeçilmez" olarak yorumlarlar. Lüks alışveriş merkezleri, çeşitli eğlence yerleri, sanat galerileri yanı sıra ilginç bir gece hayatına da sahiptir. Sadece aileler veya çiftler değil, yalnız gezginlerin de uğrak yeridir. 


Casapueblo 


1960 yılında inşaatına başlanan ve Punta del Este'ye 13 km. 
Uzaklıktaki Casapueblo, bir sanat eseri. Bu bölgenin tamamlanması için Uruguaylı sanatçı Carlos Pâez Vilarö, 36 yıl boyunca çalışmıştır. 
Nefis Atlantik Okyanusu'na bakan 13 katlı yapı, yıllar geçtikçe turistler arasında popülerleşti ve “Latin Amerika'nın Santorini'si" adını aldı. Günümüzde Casapueblo müze ve otel olarak hizmet vermektedir. Burayı gün batımında ziyaret etmeli ve her gün yapılan güneş törenlerine katılmalısınız. 


Cabo Polonio 
Uruguay'da en sakin yer 


Cabo Polonio, Rocha bölümünde yer alan bir deniz kenarı olup, deniz 
aslanlarının olduğu adalara yakındır. Sakin tatiller arayan ve 4100 
rahatlamak isteyenler için ideal bir yer olan bölge, elektrik ve diğer teknolojik kolaylıklara oldukça uzak küçük renkli mekanların bulunduğu bir yer. Bölgenin korunması için araç trafiğine izin verilmiyor. Cabo Polonio'da çevre benzersizdir, en az bir kez ziyaret edilmesi gereken bir yerdir, XXI. Yüzyılda ışıksız, elektriksiz, internetsiz, musluk olmayan bir yeri hayal edebiliyor musunuz? Hayal etmeyin, Cabo Polonio'ya gelin. Teknolojinin ve yaşama kolaylıklarının bulunmadığı bu bölgede sadece doğayla bağlantı var. Gün içinde kumsalların ve geceleri de muhteşem yıldızların keyfini çıkarmak için bile gelmeli,görmeli. 
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Cruise sezonu 


Uruguay'ı ziyaret eden yolcuların çoğu Montevideo'ya veya Punta del Este'ye varıyor. Sıcak sezonu ilkbaharda başlar, Ekim sonundan Mart sonunda başlayan sonbahara dek devam eder. Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Uruguay, 2018 yılında 
165 yolcu gemisiyle gelecek 300 bin yolcu bekliyor. 
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Ziyaret etmek için en iyi zaman 


Aralık ve Mart ayları arası Uruguay'da en iyi sezon olarak kabul ediliyor. 
Gündüz sıcaklık 25 - 35 derece, gece ise 15 - 20 derece arasında değişiyor. 
Uruguay'ın Ocak sonundan başlayarak Şubat ayının son haftasında biten yaklaşık 35 günlük bir karnavalı vardır. bu nedenle, Uruguay'a geliş için Ocak ve Şubat aylarını seçerseniz bu sizin için en iyisi olacak! 


ARZU AKOYMAK 
AMSTERDAM 


Bir çok insanın gidilecek yerler listesinde ilk 35 şehir arasında yer alan.. 
Avrupa'nın en dinamik 5 şehrinden biri..Ufak bir şehir, hatta yaşaması kolay tatlı bir kasaba hissi veren Avrupa'nın global şehri... 


Start-up şirketlerin başkenti...Expat cenneti... Şehir seyahatlerini seven turistlere, gezginlere bir çok seçeneği ve çeşitliliği sunan şehir... 


Kanallarıyla Kuzeyin Venedik'i... Vincent van Gogh'un doğum yeri... 
17. yüzyılda dünya ekonomisinin merkezi olmuş şimdi sanatın, teknolojinin, ticaretin, eğlencenin, kültürün, çok renkliliğin, hoş görünün ve özgürlüğün şehri: Amsterdam 


Amsterdam adı nereden geliyor? 

12. yüzyılda Amstel Nehri'nin kıyısında bir balıkçı köyü olarak kurulmuş. Daha sonra Amstel Nehri'ne kurulan su bendi (dam) ile Amsteldam, sonrasında da bugünkü ismi olan Amsterdam'a dönüştüğü anlatılıyor. Bazı tarihçilere göre ise Aem (nehir) stelle (yerleşim yeri) ster (insanların yaşamasına uygun) nehir deltası... 
Amsterdam. 


EĞİ ve e ve 


Şehrin sembollerinden biri... 


“Amsterdam'a gidiyorum, dediğiniz zaman bazen insanların yüzünde manidar bir gülümseme ile karşılaşabilirsiniz. İşte o yüzden haydi bilinenin arkasındaki gerçeklere şöyle bir bakalım. Eminim pek çoğunuz XXX sembolüne aşinasınız... ancak bu sembolün gerçek anlamı ve şehir hakkında yargılar var. Sanıldığının aksine XXX Red Light District in kısaltılmışı falan değil... Bu sembolü şehrin her yerinde, binalarda, bayraklarda, lokal markaların logosu olarak da görebilirsiniz. Bazı kaynaklara göre dini ikonografik bir sembol, bazılarına göre ise şehrin tarih boyunca yaşamış olduğu sel, yangın ve veba salgını gibi felaketleri sembolize ettiği söyleniyor. 


Şehir gezilerinde bazen insan önce gezilecek yerler hakkında genel bir fikir edinmek, ne nerededir, diye anlamak için çift katlı otobüsle ile bir tura çıkmayı seçebilir. Bu sefer biz şehir turumuza otobüs ile değil de 15. Yüzyılda Amsterdam'ın ticaret merkezi haline gelmesini sağlayan, Hollanda'nın Altın Çağını yaşatan denizcilik tarihini anlatan National Maritime Museum (Scheepvaartmuseum) ile başlamayı tercih ettik. Burada Hollanda'nın deniz ticareti ile Doğu Hindistan ticaretini kuran Dutch East India Şirketi'nin 18.yy.da kargo gemisi olarak kullandığı geminin bir kopyasını görebilir, gemiyi gezebilirsiniz. Gemi kaptanının yaşadığı lükse tezat 350 yolcunun 


alt kattaki bölümlerde hangi şartlarda yaşadığı multimedya efektler ile ziyaretçilerine o zamanı yaşattırıyor. Daha sonra, şehrin yakın tarihini anlamak üzere Resistance Museum'u ziyaret ettik. Resistance Museum, Plantage'da yer alıyor. Burada Nazi Almanya'sının Hollanda'yı istila ettiği yıllarda insanların ne şekilde mücadele verdiği anlatılmakta. Müzeyi gezerken yaşanmışlıkları öğrendikçe insanın ülkeye, insanına bakış açısı değişmekle kalmıyor, derinleşiyor. Bu duygular içerisinde şehri gezmek daha farklı bir anlam kazanıyor. Müzenin bulunduğu yer olan Plantage çok hoş bir semt. Biraz doğa ile bütünleşeyim, nefes alayım, ağaçların altında oturayım derseniz, Plantage'a gidin derim. Harika bir doğal park, müze ve kafe bulacaksınız: Şehrin ortasında yemyeşil dinginlik ve huzur... 


Amsterdam, Kuzey Avrupa'nın planlı ilk şehirlerinden... çok geniş meydanları yerine daha küçük çapta meydanlar var. Yer isimlerinde bol bol rastlayabileceğiniz —plein meydan anlamında... Benim favorilerim arasında canlılık ve insanların kafelerde oturup keyif yaptığı meydanlar arasında Rembrandtplein ve Leidseplein yer alıyor. Bir mola vermek ve keyif yapmak isterseniz bu meydanlardaki kafeleri tercih edebilirsiniz. 
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Şehri gezmeye bir tekne turu ile devam edebilirsiniz. Şehrin kanallarında gezinirken bir zamanlar denizcilik ticareti için kullanılan ve şimdi ya ev ya da ofis haline dönüştürülmüş binaların tarihlerini 


öğrenebilirsiniz. Her binanın üzerinde çeşitli süslemeler ve semboller o binanın bir zamanlar yaşayan sakinlerinin hikayesini anlatıyor... 
Kanallarda tekneyle dolaşırken bir de tekne-evlerin arasından geçiyoruz. Bu tekne-evlerde yaşam da ayrı bir tarz... Her birinin dekorasyonu birbirinden güzel... Vergilerin ve kiraların da oldukça yüksek olduğunu öğreniyoruz. 


Amsterdam'a gelince olmazsa olmaz görülmesi gereken diğer yerler ise Van Gogh müzesi, Stedelijk Modern sanat müzesi ve Rijks müzesinde Rembrandt'ın eserleri... Van Gogh Müzesine doğru ilerlerken Museumplein'da tatlı bir Amsterdam hatırası için 'I amsterdam' önünde güzel bir hatıra fotoğrafı çekebilirsiniz. Her zaman kalabalık, biraz boşalsın diye boşuna beklemeyin derim. 
Ayrıca bu müzelere girmek için biletinizi online olarak müzenin websitesinden almanızı tavsiye ederim, yoksa uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalırsınız. Hollanda'nın koloni tarihi hakkında bilgi edinmek ve dünya görüşünüze yeni perspektif eklemek isterseniz Troppen Museum (tropik müze) kesinlikle görülmeli... 


Müzelere ara verip şehrin tadını çıkarmak istediğinizde size mutlaka The 9 Streets'i öneririm. 


Şehri en güzel deneyimlediğim yerlerden biri dar sokakları ve 
Herengracht ve Keizersgracht kanalları ile kesişen 3 caddeye 9 
Small Streets (9 küçük sokak) deniyor. 


Designerların, sanat galerilerinin, içinde özel tasarımlar bulunan değişik dükkânların içinde zamanın nasıl geçtiğini 


işe 


De Bijzüeck 


farketmeyebilirsiniz! Bir tarafta harika sanat eserlerinin sergilendiği bir galeri diğerinde Peru yöresel kıyafetlerinden esinlenmiş özel dizaynlar. Tramwayla Spui durağında inip oradan Spui Caddesi boyunca ilerliyorsunuz. Ufak meydanında Espirit Cafeyi geçiyor sonrasında benim Saatler geçirdiğim American Bookstore'un önünden geçip Cafe Zwart'ın yanından geçip daracık sokaklarda sıralanan 'Coffee Shop'ları görebilirsiniz. 


Öğleden sonrası için bir pasta — kahve keyfi yapmak isterseniz, Lanskroon pastanesini kesinlikle tavsiye ederim. Pastaların hepsi sahane... Yerel tat olarak denemek isteyeceğiniz Lanskroon'un ünlü ballı waffle'ını bir double espresso eşliğinde tadımlayabilirsiniz. 


Görülmesi gereken bir diğer yer ise Çiçek Pazarı... Hani Sevgili Mazhar Alanson'un yazdığı ünlü aşk şarkısı 'Sana Sarı Laleler aldım 


çiçek pazarından' işte o şarkıda geçen Çiçek Pazarı... 


Gezecek ve anlatacak ne çok şey var... Vincent van Gogh'un ünlü bir sözü ile bitirmek istiyorum. 


“Aynı zamanda hem kutuplarda hem de ekvatorda olamazsınız. 
Kendi yolunuzu seçmeniz gerekir, ben de bunu yapmayı umuyorum 


ve muhtemelen bu renk olacak' Vincent van Gogh 


Siz 2018'de ne seçiyorsunuz? Herkesin hayallerindeki yerlere gitmesini, görmesini, deneyimlemesini diliyorum. 


Başka bir seyahat yazısında tekrar buluşmak dileğiyle, 


Arzu Akoymak 
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RÖPORTAJ 


Bazı insanlar vardır ki evinizden birisi gibidir, çocukluğunuzda evin bahçesindeki çamuru 

kazıp solucanları görünce korkmuşluğunuz, ağaçlardan meyve toplamışlığınız, ayaklı uçlu bir 

yer yatağında yatmışlığınız olmuştur sanki. Bu insanlar, sizin evinizin kapısını bilmez ama her 

sabah size konuk olurlar. Yıllar sonra bir bakmışsınız ki onlarla hiç tanışmamışsınız ama sabah sohbetlerinizde bir yeri olmuş. 


Geveze biz yaştaki dinleyicileri için böyle bir yerde duruyor. Radyoya bağlanan kişilere bakınca 

anlıyoruz ki bizden sonraki jenerasyonlar için de aynı durum geçerli. Başarılarını saymakla 

bitmez, biz bu gün Cruise&lravel için Geveze'nin yelkenli yarışları geçmişi, aldığı ödüller, 

katıldığı yarışmalar şapkası altından konuşacağız. Evimizin radyocusu, Virgin Radio'nun neşeli sesi, sabah enerjisi Geveze ile yaptığımız keyifli sohbete buyrun: 


Röportaj: 
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Ben eskiden şarkıcılık yapıyordum, hâlâ da devam ediyorum. Eskiden çalıştığımız mekanda bir müşterimiz vardı, çok düzenli geliyordu, sahnede yaptıklarımı radyoda yapar mıyım, diye sordu. Ben de yaparım dedim. 


1991 yılında böyle radyoculuğa başladım. Bu benim çocukluk 
hayalim, 16 yaşında, çocukken kendi vericimi yapıp yayın yapardım. 
Ben şansa ve tesadüfe çok inanırım, bu da aslında bir parça tesadüf oldu. Yoksa çok kovalamadım, dönemin radyocularından birisi olan rahmetli Aykut Sporel'e mektup yazmıştım, TRT'de. "Radyocu olmak istiyorum” diye yazmıştım. Yanıt gelmemişti. Benim kovalamam aslında orada bitmişti, 1981 - 82 yıllarında. 


Çok büyük ihtimalle mutsuz olurdum, ne iş yapacağım konusunda hiç bir fikrim yok. Ama çok büyük ihtimalle mutsuz olurdum. Bu işi çok severek yapıyorum, kelimelerle anlatamam. Çok severek, çok keyif alarak yapıyorum. 


Çok stresli bir iş. Bir kere inanılmaz bir oto sansürünüz var. 
Beyninizde sürekli devam ediyor. Her ne kadar Türk'lerin hoşgörülü olduğu söylenirse de bunun tam tersi durumları da yaşıyor insan. 


Bazen, bir meslek dalıyla ilgili espri yapacaksam onu düşünüyorum, o meslek dalından birileri bununla ilgili alınabilir mi... Alınabiliyorlar da. Bir futbol takımıyla ilgili bir şey söyleseniz başınız sıkışır mı... 
Bunun gibi. Bir çok detayı düşünmek lazım, anlık olarak. 


O iş aslında çok komik. Biz üç yanı denizlerle çevrili bir yarımadada yaşıyoruz. Normal şartlarda böyle bir yarımadada yaşayan halkın denizle çok haşır neşir olması lazım, biz denizi çok sevmiyoruz. 
İnsanların deniz kıyısında yaşamaya başlaması aslında 19. Yüzyıl'da olmuş. İstanbul'da bile yalıların yapılması 18. Yüzyılın ortalarına denk geliyor. Ondan önce deniz kıyısında kimse oturmuyor, rutubetli diye. 
Biz denizci bir milletiz baktığınızda. Denizin üstündeyiz ama denize çok meraklı değiliz. Ben Büyükada'da büyüdüm, ada çocuğuyum ben. Her zaman bir kayığa, yelkene merakım oldu. Bir yere varmaya merakım oldu. Yelken bir yere gitmekle alakalı değil, bir yere varmakla ilgili. Çok hoş bir durum o. Bir yerden çıkıyorsunuz, sonra bambaşka bir toprağa, bambaşka bir kültüre, bambaşka bir renge, bambaşka bir yere varıyorsunuz. Çok yorgun oluyorsunuz, orada güvenli bir limana bağlıyorsunuz teknenizi, çok huzurlu bir şey. Yeni insanlarla tanışıyorsunuz, yeni kültürler görüyorsunuz, o yüzden yelkeni seviyorum ama ben gezi yelkenciliği ile başlamadım. Ben 15 sene yarıştım, hem de deli gibi yarıştım. Hiç gezmedim. Son 2 - 3 senedir yine yarışıyorum ama daha çok geziyorum. Gezmek ayrı bir şey, yarış ayrı bir şey. Farklı zorlukları var. Şimdi gezici olarak denizi öğreniyorum. 


Ben yolda olmayı da seviyorum, yani yoldaki o sükuneti seviyorum, A noktasından B noktasına 15 - 20 saat seyir yapıyorsunuz, daha uzun seyir çok az yaptım, 2 - 3 günlük seyirlerim var ama parmakla sayılacak kadar azdır. Genelde 10 - 20 saatlik seyirler yapıyorum. 
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Soruyu şöyle tamamlayacaktım ben, en çok kendinizi bulduğunuzu hissettiğiniz yer neresi oldu, yelkenli ile gittiğiniz yerlerden? 

12 adaların 12'sini de gezdim. Çok güzel, çok keyifli yerler. Çok farklı 
kültürler. Hep aynı kültür olduğunu söylerler, ben çok farklı kültürler olduğuna inanıyorum. Binalar 200 yıllık, 300 yıllık. Oturduğunuz sandalyeler 50 yıllık. Ahşap, gıcırdıyor. İnsanlar onun için gidiyor oraya. 
Türkiye'de de çok noktayı gezdim. Burada da olağanüstü yerler var ama biz burada her şeyi plastik cenneti, beton cenneti yapmışız. Oturduğun sandalyeler beyaz plastikten, binalar da betonarme. Her şey daha yeni, ama insan o eskiyi özlüyor, o nostalji hoş geliyor. O nostaljiye para ödüyorsun. Bizde yalancı nostaljiler var, bina yeni her şey yeni, eskitme yapmışlar. O zaman niye eskisini yıktın, madem eskitme yapacaktın? 
Eskisini tutsaydın. Bundan bir süre önce Dublin'e gittim. Orada bir pub'a girdik. Pub, 1286 yılından beri var. Hanmış eksiden. İnanabiliyor musunuz, bin - ikiyüz - seksen - altı! Orada tahta bir duvar vardı, oraya çakılmış, 1350 yılında, Her seferinde restore edilmiş, çürümüş başına bir şeyler gelmiş, son sahipleri artık onu vakumlu bir cam içinde tutuyorlar. 
Şaka gibi, bahsettiğim 800 sene, Bu çok düşündürücü geliyor bana. 
Osmanlı Devleti kurulduğu sene o han varmış orada, O kadar eski, öyle şeyler insanlara daha değerli geliyor bana. 


Konuştukça şunu hissediyorum, daha duygusal, daha yüreğinize dokunan yerlere gitmeyi seviyorsunuz, bu tip yerlerde gitmekten hoşlanıyorsunuz sanki. 

Yoo, aslında gidebildiğim yerlere gitmekten hoşlanıyorum, öyle duygusal bir durum yok. Yelkenliyle seyahat yapınca, sağ salim bağlanabileceğiniz, rüzgarlara kapalı olan, korunaklı olan yerleri tercih ediyorum. Aslında ilk önce güvenliği tercih ediyorum. Oralarda güzel yemek yerleri varsa güzel yemek yerlerini tercih ediyorum, sonra da gezmeyi tercih ediyorum, sıralamam aslında böyle, 


Hangi ülkelere gittiniz? i i 
Bulgaristan, Almanya, Hollanda, Ispanya, Italya, Irlanda, Mısır, Yunan Adaları, Kıbrıs... Sanırım bu kadar. 


En çok sevdiğiniz ülke hangisi oldu? 

Galiba Hollanda'yı sevdim. Soğuk bir ülke ama çok enteresan insanlar yaşıyor. Çok çalışkan insanlar. Çok hızlı düşünüyorlar. Rahat insanlar. Onları çok sevdim. 


Yelkenli kullanmayı, yarışçılık, gezicilik... Rüzgarın kendisiyle haşır neşir bir insan olarak cruise yolculukları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Denizde çok rastlıyorum cruise'lara. Olağanüstü lüks deniz tatilleri. Benim çok tercih ettiğim tatil çeşidi değil ama eğer rahatı, lüksü seviyorsanız, iyi yemek yemek istiyorsanız, akşamları iyi eğleniyorsanız bence kesinlikle tercih edilmesi gereken bir tatil. Çünkü hem denizin üstündesiniz, uyandığınızda başka bir ülkedesiniz, o şehri geziyorsunuz, akşam otele -aslında yüzen adaya- geri geliyorsunuz, fikren de çok keyifli, akşamları çok güzel eğlenceleri var, arkadaşlarım çalışıyor oralarda. Ama ben biraz sefalet seviyorum sanırım, kendi yemeğimi kendim yapmayı seviyorum, ben ne kadar istersem o kadar kalmak istiyorum, yakın zamanda öyle bir tatil yaptık. Selimiye, Orhaniye taraflarında Hisarönü Körfezi var, oraya gittik. 1990 yapımı bir teknemiz var, yelkenli. Gezmek için çok ideal değildi aslında, yarışmak için ideal bir teknedir. Çok ödül aldık bu tekneyle. Gezmek için optimize ettik ortağımla. Onunla gittik Hisarönü'ne. Bir gün Bozukkale'ye gittik. Bozukkale'nin diğer adı Loryma. Arka tarafında bir plaj var, Loryma diye. Bayıldık oraya. 
Dışarıda çok sağlam rüzgar vardı, sığındık aslında, Bir gün kalmayı planlıyordum ben, 4 gün kaldım. 


Hiç kimseye hesap vermiyorsun, bu çok güzel. Toplam kalacağın gün sayısı belli olsa bile bir hesapla, matematik yapıp, 1 gün burada kalacaktım, burada 4 gün kalacağım, diğer tarafta kalacağım gün sayısı şu olur, diye hesap yaparak dönüş gününe yetişebiliyorsun. 
Denizi güzeldi, yemekleri çok güzeldi, sevdik orayı kaldık. 
Sevmediğimiz yerler olursa demir alıp gidebiliyorsunuz. Başka bir koya demirleyip orada kalabiliyorsunuz. Teknenin böyle bir avantajı var. Türkiye'de tekne çoklüks addediliyor. Birisine ben dediğim zaman “Ortak bir yelkenlim var" diye, “Vay anasını!" Diye başlayan tepkiler 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alabiliyorum. O zaman söylüyorum “Biz o tekneyi 32 bin TL'ye aldık, 
2 milyon TL'ye de tekne var, 25 milyon TL'ye de tekne var... Üst limiti 
yok bunun. Senin egona ve lüks anlayışına bağlı. Bizimki o kadarlık bir tekne. İçinde tuvalet var mı, mutfağı var mı, yatağı var mı... Bitti” Ben arkadaşlara anlatıyorum, yaşadığım tatilleri, yaptığım tekne gezilerini. Doğru, sen sefalet yaşıyorsun diyorlar, Ben bunun çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Sabahleyin kalkıyorsun, hop, atlayıp yüzünü denizde yıkıyorsun. Tekrar tekneye çıkıyorsun. Mesela cruise yolculuklarında bu yok, ha, gün gelir, bunu yaparlarsa düşünebilirim. 
Sabah denize atlamak işini yaparlarsa düşünebilirim! Şaka bir yana, dediğim gibi ben biraz daha kendime göre yaşamayı tercih ediyorum tatili. 


Cruise'larla karşılaşma hikayeleriniz var mı? 

Çok eğlenceli hikayelerimiz var. Marmaris'ten Santorini'ye gidiyoruz, bir açık deniz eğitimi alıyorum. Gece vardiyasındayım. Dümen bende, eğitim alıyorum daha. Karşıda bir ada gördüm. Ne güzel, dedim. Ne adası acaba o, diye düşünüyorum. Haritaya da çok hakim değilim. 
Öğreniyoruz işte, ders de çalışmamışım demek. Biz gidiyoruz, ada da bize yaklaşıyor. Allah Allah dedim, ada neden bize yaklaşıyor acaba, herhalde ben akıntıyla ince ince iskeleye doğru gidiyorum, diye düşündüm. Ada bize bayağı yaklaştı. Dışarıda bir tek ben varım, eğitim alan 6 kişi var, hepsi uyuyor, baktım ada falan değilmiş o. 
Kocaman bir cruise, Açık denizdeyiz, rotalarımız çarpışan rota, belli ki çarpışacağız. Kendi kendime diyorum ki “Ben yelkenliyim, bana yol verir”... Sonra diyorum ki “Beni nereden görecek gecenin karanlığında görmüyordur ki..." Sonra diyorum ki “Yok yahu radardan görüyordur beni..." Ben bunları düşünürken o kocaman cruise benim kullandığım yelkenliden herhalde 4 metre kadar bir uzaklıktan har har har diye geçti. Aklımı yitiriyordum. Yelkenlideyiz, yer değiştirmek için tramola atmak lazım, bunun için 2 - 3 kişi gerekli, dümeni bırakamıyorum, otopilot yok, içeriye sesleniyorum uyandıramıyorum, böyle bir panik yaşadım bu arada tekne bana bakmadan yanımdan geçti gitti... Ama yan taraftan insanlar bana el salladı filan. 


Çok yakın temaslar... 

Çarpan da oldu. Yarışlar esnasında parkurun içine giriyor kocaman yük tankerleri, sonra da bize “Ne yapıyorsunuz?" Falan diye soruyorlar. 
“Yarışıyoruz” diyoruz, pardon bile demeden devam ediyorlar. 


Başka yaşadığınız ilginç, güzel anı? 
Denizde mi? Çok var, çarpışma, denize adam düşme... Böyle bir sürü 


hikaye anlatabilirim. Santorini'den dönerken sağlam bir fırtınaya girdim. 
50 knot rüzgara kadar esti. Ben bir ara 62 knot gördüm. Yaklaşık saatte 
90 kilometre demek bu. Yelkenli teknedeyiz, tekne 12 metre, üzerinde 
bir tane yelken var, benim hayatımda yaşadığım en panik 3 saatimdi. 
Suyun üzerinde sprey, 2 metre dalgalar var, gözünüze sprey şeklinde su geliyor, gözünüzü açamıyorsunuz çünkü yaklaşık saatte 90 kilometre ile yüzünüze su geliyor. Ben manyetik pusula yardımıyla bir şekilde tekneyi güneye götürüyorum bir yere gelince tekneyi doğuya götürmemiz gerekiyor. Ama göremiyoruz, şimdiki gibi GPS'ler yok, harita üzerinde işaretler koyarak, çizgiler çekerek yapıyorsunuz. Dediğim gibi hiç bir şey görmüyoruz ve harita bizim kayalıklara çok yakın olduğumuzu gösteriyor ve ben hiç bir şey görmüyorum. Kayalıklar orada, orada bir yerlerde olması lazım, ama göremiyorum... Sadece şunu hatırlıyorum, ben teknedeyim ve 2 - 3 metre uzakta bir kaya. Açık denizde, "Kaya" dedim, dümeni sonuna kadar ittim, tekne yükseldi... Dibine girmişiz kayalıkların. Eğlenceli zamanlar da yaşıyoruz, Güney Yarışı diye bir yarış var, İstanbul'dan Bodrum'a yarışıyorsunuz. Eskiden İstanbul'dan Bozcaada'ya, oradan da İzmir'e yarışılıyordu. Biz de İstanbul Bozcaada etabındayız. Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapıyoruz, rüzgar kesildi. 
Hiç bir Sey esmiyor. Rüzgar kesilince akıntıyla gidiyorsunuz. Akıntıyla gidilince teknenin burnu istediğiniz şekilde olmuyor, tekne yan yan öyle gidiyor. Tekneyi düzeltmeye çalışıyorsunuz. Gittiğimiz yol ticari yol, büyük gemiler de geliyor. Her neyse, rüzgar bitince herkesin pili de bitti. Sabah saat 7'de buluşup tekneye girmişiz, anlattığım olay saat gece 2'de oluyor. Ben dümendeyim, saat 4 buçuk falan gibi tekrar rüzgar çıktı. Bende de hafif hafif halüsinasyonlar başladı. Sürekli yüzüme su çarpıyorum. Sonra bir hır hırlar duymaya başladım. Bu hır hır, çok da hayırlı bir şey değil, çevrede tekne var demek. Hele ki çevreyi görmüyorsanız çok daha da fena. Baktım, arkadan yaklaşıyor, gemiyi gördüm. Kocaman bir şilep, bizim tekneye doğru geliyor. Ben bir şekilde tekneyi sancağa, kıyıya doğru yaklaştırdım, şilebin arkasında da denizciler kollarını koymuşlar, öyle bakıyorlar, laf atıyorlar. Slav dillerinden birinde. Ben de İngilizce dedim ki, “Ya, bir sey soracağım, teknenin içinde herkes uyuyor, otopilot da yok. Su var mı?" Diye sordum. 
Adam eliyle “ok” işareti yaptı. Sonra bir kova suyu tekneye boca etti. 
Bunu yaparken de çok güldüler, eğlendiler. Ben adama epey küfrettim, ama aynı zamanda çok da müteşekkirim, çünkü adam o suyu atmasa ben ayılamazdım. Sığlığa gidiyormuşum. O yarışta bana inanılmaz faydalı olmuştu. 


Sabah saat 5'i çeyrek geçe saatim çalar. Yorgun değilsem 5'i çeyrek geçe, yorgunsam 5 buçukta yataktan kalkıyorum. Radyoya geliyorum. 
Hafta içi her gün 3 buçuk saat program yapıyorum. Saat 11.00 gibi burada işim bitmiş oluyor, çıkıyorum buradan, farklı günlerde farklı şeyler yapıyorum. Bazı günler üniversiteye gidip ders veriyorum, onun dışında bir müzik grubumuz var, şarkı söylediğim. Onlarla 


toplantılarım oluyor. “Her şey güzel olacak" ve “İşte mutluluk” diye iki tane anlatım var, onlarla ilgili toplantılarım oluyor, şimdiye dek yazılmış 8 kitabım var, onlarla ilgili çalışıyorum gün içinde. Haftanın en az 3, en fazla 5 günü spor yapmaya çalışıyorum. Yazın yelken yapıyorum, kışın çok fazla yapamıyorum, tekne karada oluyor. Onun dışında çok da bir şey yapmıyorum. Beste yapıyorum, bu aralar albüm hazırlıyorum, 300 şarkı var, 17 tanesini seçtik, şimdiye dek 
5 tanesini kaydettik. 


Eğitimlisiniz ama öğretim başka bir şey. Okumak yerine duymayı tercih ediyoruz. Eğer kitap çok biliniyorsa, okuyan birisine anlattırıyorlar, on dakika on beş saniye kadar. Sonra kitabı satın alıp salonda kitaplığa koyuyorlar. Çok kitap satılıyor, satılan kitapların sadece yüzde 6'sı okunuyormuş biliyor musunuz? Kitap alıyoruz, “Okudun mu?" diye soranlara da “Okudum tabii" diyoruz... Çok şekilli duruyor salonda. Okudum, demek için internette konu okuyorlar. 
Kitabın arkasını okursun, beğenirsen alırsın beğenmezsen almazsın. 
Modaya uyma hikayesi bu. 


Benim evimde 3 kedi 1 köpek var. O kaybolan köpeğin sahibini de bulduk sonradan. Kadıköy barınağında kaldı köpek bir süre. O barınak çok iyi. İnsanlar çok titiz, tertemiz. Köpekler taralı, temiz. 
Başka barınaklara da gittim, ölüm kampı. İnanamazsınız, köpekler birbirini yiyor, hani yiyor derken fiziken yiyor. 


Vallahi Türkiye'de hiç bir şeyi tavsiye etmiyorum, şanslarına artık, radyocu olurlar ya da olmazlar. Çünkü Türkiye'de endüstri mühendisleri bankacı oluyor, bankacılık okuyanlar muhasebeci oluyor, muhasebecilik okuyanlar, ne bileyim, ciğer tava satıyor... 
Türkiye'de hiç kimse kendi işini yapmıyor, üstelik herkes her işi biliyor. Kimi zaman da bilmek zorunda. Varsa öyle bir yetenekleri vazgeçmesinler, bir şekilde oluyor, istemeye devam etsinler. Bir şekilde olur, herhalde. Ben uzun yıllardır iletişim fakültelerinde ders veriyorum ama radyo hakkında hiç bir şey öğretmiyorum. Bana sorarsanız hiç kimse radyocu olmak istemiyor son zamanlarda. 
Herkes televizyoncu olmak istiyor. Radyoculuk çok popüler bir iş değil, yüzünüz gözükmüyor. Biz o kadar enteresan bir ülkeyiz ki havalı motosikletiniz varsa kasksız kullanıyorsunuz. Herkes sizin kim olduğunuzu görsün, diye. Radyoculuk o yüzden çok tercih edilmiyor. 
Biz kaskla motor kullananlardanız. 


WWW.Cruiseandtravel.comir 81 


GEMİDE YAŞAM 


82 www.cruiseandtravel.com.ir 


Romantizm ve tam karşınızda kıpır kıpır dalgalar... Tabak gibi ayın yakamozları suya vurmuş... Başka bir diyara gidiyorsunuz, yanınızda olmasını istediğiniz o insan... Kim buna “Hayır” diyebilir ki? Gemi güvertesinde ayışığında buluşmalar, güneşin batışında birbirine sarılmalar... Güzel süprizler, restoranlarda rezerve masalar, özel mönüler... Bunların hepsi o özel günde, cruise'da yolculuk eden çiftler için. 


Sevgililer günü için her şeyden önce destinasyon seçmek gerek. Tahiti, Bali ya da Seyşeller sizi romantizme otomatik olarak götürecektir. Eğer kısa süre için gitmeliyseniz ve bütçe daha kısıtlıysa daha yakın ve mütevazı destinasyonlar ayarlamak gerek. 


Şubat ortası için Kuzey denizleri de gayet güzel. Bu anlamda, destinasyon seçiminin yanı sira, kamara seçimi de önem kazanıyor. Şampanyaların soğutulacağı bir süit mi uygun yoksa daha samimi bir kamarada bir arada keyifli vakit geçirmek mi? Özel balkonunuzda romantik bir akşam yemeğinin oda servisi ile sunulması ve yatağınızın gül yapraklarıyla kaplanması nasıl fikir? 


Bütünsel olarak bakıldığında, romantik kamara konusundan ziyade sular üzerinde seyreden “romantik gemiler” de bulunuyor. Yani gemi olduğu gibi romantizm dalgalarıyla sarılmış vaziyette. Diyelim ki kamaranızdan hiç çıkmak istemiyorsunuz... Bunun için kimse sizi suçlayamaz! Kimi nehir gemileri ve küçük gemilerde, yolcu sayısı az tutulur, böylelikle süitlere istediğiniz yiyeceği ve içeceği servis ederek gününüzü köpük banyosu, balkon ve yataktan çıkmadan tamamlayabilirsiniz. 


GEMİDE YAŞAM 


Gelelim kamaralara... Gül yaprakları ile döşenmiş olan yatak odasında, okyanusa bakan devasa bir jakuziye kadar, denizdeki en romantik anlarınızı geçirmeniz için tasarlanmış bu gemilerde, açık ve havadar bir yatak odası, oturma alanı ve yastıklı şezlongları olan geniş bir balkon bulunmakta, Buhar banyosundan sonra alacağınız duş ve romantik gün batımında atıştırmalıklarınızın hazır olduğu mini bar da hizmetinizde olacak. Genellikle bu süitlerin hizmet paketlerine dahil olarak 24 saat boyunca emrinizde olacak yardımcılar (stewart) bulunmaktadır. Kimi süitlerde size özel jakuzi yerine ufak bir yüzme havuzu da bulunuyor. Artık hangisini tercih ederseniz! 


Gemi kamaraları, öncelikli olarak geçireceğiniz bu romantik anları en keyifli hale getirmek için tasarlanmış ve sunulmuş bir takım sürprizler içerir. Süit kamaranızın geniş balkonunda güvertedeymiş gibi hissedersiniz ve zengin menülü oda servisleri ile gerçekten de geceyi unutulmaz kılar. Kimi gemilerde bu romantik anlara o kadar çok odaklanılmıştır ki 


neredeyse, size özel, 35 metrekarelik kamaranızın her tarafı, sadece o huzurlu samimiyeti yakalamanız için tasarlanmış gibidir. Yatak bölmesinde yer alan ayırıcı perde ile en mahrem anlarınızda kendinizi daha da güvende hissedebilirsiniz. 
Şık, mermer kaplı bir banyolar, Belçika nevresimleri ile kaplı yataklar, 24 saatlik oda servisi ve gece acıktığınızda sipariş edebileceğiniz aperitifler ve bir çok hizmet de romantik çiftlerin kamaralarına verilen hizmetlerden bir kaçı. Süitlerde, yıldızlar altında fısıldaşırken üşümemeniz için de kaşmir örtüler bulunur. 


Diyelim ki daha standart bir süit seçmeniz gerekiyor. Kimi gemilerde standart süitler var, bunlar diğerleri kadar büyük ve ultra lüks olmamakla birlikte, kendi pratikliğini de içinde taşıyor. Büyük boy yatak, mermer lüks banyo gibi detaylar zaten olduğu için onları saymıyoruz bile. Mesela, modunuza göre seçilecek müzik hizmeti, odanın küçük ölçülerine rağmen büyüleyecek bir aydınlatma sistemi ve elbette size özel görevli hizmeti. 


Cruise kamaralarını düşününce aklınıza küçük, ufak tefek, sıkış tepiş bir seyler mi geliyor? Gelmesin. Bir çok geminin vip hizmeti olarak sunduğu büyük kamaralar, iki katlıdır. Üst katta büyük boy bir çift kişilik yatak bulunur. Dilerseniz bu yatak bölmesini ayıracak perde de mevcuttur. Nefes kesen okyanus manzaralı, yerden tavana dek uzanan pencere ile bütünüyle aydınlanan odanın banyosunda oval küvet ve çift duş başlığına sahip ayrı birer duş içeren büyük bir banyo bulunur. 


Üç özel balkon, sürekli hizmette olan bir bar, açık havada yemek masası, küçük jakuzili, hasır sandalyeler ve serin gecelerde sarınmak için battaniyeli büyük bir balkon da geminin size özel hizmetidir. 


GEMİDE YAŞAM 


Sevgiliniz/eşiniz için her şeyin en iyisini yapmak istiyorsunuz. 


Sizi tutmayalım: Yaklaşık 100 metrekarelik bir oda için cruise card'ınıza isminizi yazdırabilirsiniz. Bu tip odalar, şilteleri, küvetleri, masaları ile tamamen çok özel markalarla donatılmış yerler. İki kat ısıtılmış seramik şezlonglarda asla içiniz ürpermez. Kişisel sauna ve sınırsız süit spa terapileri de keyfinizi iki katına çıkartabilir. 


Bunlar yeterli olmazsa, bu özel süit yolcularına her limanda kişisel bir araba ve rehberlik hizmeti de sunuluyor. Bunun için gerekli olan ödeme ise, gecelik 10 bin Dolar kadar bir miktar. 
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CRULSE & MÜZİK 


Hayatınızın aşkıyla, hayatın karmaşasından uzaklaşmak için bir cruise seyahati rezervasyonu yaptınız... Iş bununla bitmez, bunu siz de biliyorsunuz. Cruise içinde de romantizmi ve o tutkulu ritmi yüksek tutmak gerek. 


Cruise içinde aşk dolu anlar yaşamak için bir sürü olanak var: Kendi özel güvertenizde birbirinize sımsıkı sarılıp denizi seyredebilirsiniz, jakuzinizde keyifli vakitler geçirebilirsiniz, bir çok yolcuyla birlikte yaşamaktansa geminin sadece size özelmiş gibi hissettirecek bir çok yerinde aşkınızı tazeleyebilirsiniz. 


Özellikle akşam yemeklerinden sonra, başbaşa geçirilecek vakitler için dans ve müzik muhakkak olmalı, diyorsanız, bazı gemilerde yer alan Broadway müzikalleri dahil olmak üzere bir çok şov için yerinizi ayırtmalısınız. Piyano barlar ya da gece klüpleri de romantik anlar için idealdir. Bunların hiç birisini istemezseniz güvertede bir film, el ele bir yürüyüş ve burada kendinize özel bir müzik eşliğinde dansa ne dersiniz? Kabininiz ise sadece bir asansör yolculuğu uzağınızda. 


Işık ve Müzik Senkronizasyonunda 
AŞK 


Büyük cruise'ların bir kısmında gece klübünde, duvarın uzunluğunu aşan geniş bir LED ekran vardır. Müziğe senkronize şekilde ışık veren bu ekran, salonun enerjisini düzenlemek ve sizi yükseltmek için de muhteşemdir. 


Beyaz Gecesi 

Sevgililer günü gecesi, “White Hot Party” ile havuz başında muhteşem bir eğlence ile taçlandırılıyor. Bu partiye katılmak için tek şart beyaz kıyafetlerinizi giymek. Havuz başına iner inmez keyif sizi sarıp sarmalayacak. 


Kalabalığa Karışın... 

Bazen sevgilinizle yalnız kalmak değil, kalabalık içinde çılgınca dans etmek istersiniz. Bunun için de çeşitli gemiler var. Özellikle Karayip tarzı eğlenceler konusunda uzmanlaşmış cruise destinasyonlarını seçtiğinizde, güverteye inmeniz, kollarınızı açıp, yüzünüzde kocaman bir sırıtışla kalçalarınızı sallamanız için yeter, 


Bir Maskeli Baloda Birbirinizi Yeniden Keşfedin 

Balo, dünya çapındaki dansçılar ile aynı sahnede dans edebileceğiniz bir etkinliktir. İki katlı yüksek tavanda asılı pırıl pırıl kristal avizeler altında yerleşik bir orkestra ve çok katlı oturma düzeni ile pisti her taraftan görebileceğiniz muhteşem bir salon, balo için hazırlanır. 
Balo salonunda acemi olduğunuzu hissederseniz profesyonel dans çiftleri ile günlük balo derslerine yönlenebilirsiniz. 
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“SINGLE CRUİSE” 
YOLCULARI KALMASIN! © 


Sevgililer günü ile ilgili etkinlikler, delice organizasyonlar, devasa hediyeler... 
Tüm dünya bunlara hazırlanadursun, “bu yıl da yalnızım” diyecekler için müthis bir haberimiz var: Cruise yolculukları sadece çiftler, sevgililer, aşk kelebekleri için değil! 


Her yalnızın “Ah o gemide ben de olsaydım!” diyeceği türden yolculukları derledik sizin için. Üstelik bu destinasyonlar, bir çok ünlü cruise sirketinin düzenlediği tematik cruise yolculukları ve temaya uygun organizasyonlar ile taçlandırılıyor. 


Bu cruise destinasyonunda:- işler ciddiye binmiş durumda. - Sizi muhakkak askınızla bir araya getirmeye kararlı iki iliski koçu ile tematik. bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu: yolculuk, New: Orleans'tan basliyor-ve Montego: Bay, Jamaica, Grand Cayman -& Cozumel, Meksika'dan geçiyor. Hani cruise içinde askı bulamazsanız, ortamın romantizmi ve alacağınız koçluk seminerleri ile sehre döndüğünüzde hayatınızın askı ile muhtesem bir iliskiye baslayacağınız garanti. 
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Akdeniz 


Nisan 2018 : 


Bu ilkbahar, askla öpüsen.sadece-Akdeniz'in berrak mavi sularıyla sahiller olsun. Siz en iyi “sirigle cruise” destinasyonüna davetlisiniz: Eski dünyanın atmosferini ve dünyanin en ilginç miras alanlarının nefes kesen'manzaralarını kesfedin.-Barselona'nın-basyapıtlarından Roma'nın antik Kalıntilarına Kadar gezinirken; İtalya'nın, Fransa'nın ve İspanya'nın büyüleyici Avrupa köylerinde anilar biriktirin. 


İzlanda - Norveç - İskoçya 


Temmuz 2018 


Mistik arazilerde ve siir gibi kıyılarda bir yolculuk için bu destinasyon sizi bekler. İskoçya'nın Shetland Adaları'ndan ve sehirlerden, büyüleyici Norveç limanlarına, buralardan İzlanda'nın baskentlerine seyahat ederken kafanızı dinleyin. Bir ömürlük olacak bu single tatilinde çarpıcı manzaralar, zengin kültürler ve tarihi harikalar keşfedin. 


Baltık Kıyıları 


Temmuz 2018 


Şaşırtıcı tarihi ve kültürel şehirleri görmek, belki yeni arkadaşlar edinmek ve harika bir tatil geçirmek için hazır mısınız? Temmuz ayında Kopenhag'dan kalkacak olan bu destinasyondan bir yer ayırtın. Baltık başkentlerinde Berlin, Almanya - Tallinn, Estonya - St Petersburg, Rusya - Helsinki, Finlandiya ve Stockholm İsveç'te kıyı gezintilerine katılabilirsiniz. Müzeleri ve kiliseleri ziyaret edebilir, sasırtıcı eski sehirleri gezin ve şehrin vurucu detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Cruise içinde tüm etkinliklerinin yanı sıra tekli yemek yemek de dahil olmak üzere single grup içi aktivitelerin tadını çıkarabilirsiniz. 


Tuna Nehri 
Aralık 2018 


Budapeşte, Macaristan'da Hıristiyanlığın yayılmasında epey emeği Bi geçmiş St. Stephen'ın hükümdarlığından itibaren başlayan ve Noel'i 

en görkemli sekilde kutlayan sehir olmaya devam ediyor. Eğer Noel kutlamasına dahil olmak istiyorsanız bunu Tuna'da yapabilirsiniz. 
Vörösmarty Meydanı'nda Noel Pazarı'nı gezebilir ve bu önemli zamanların keyfini çıkartabilirsiniz. 


Hawaii Adaları 
Ocak 2019 


Yıl içinde bir çok destinasyonda yer alan “single cruise” teması, romantizmi ve askı nerede bulmak isteyebileceğinize göre seçeneklerini sunuyor. İlla çift olmanıza gerek de yok, “ben kafama göre takılmak istiyorum kardesim!” Diyenler için de Hawaii Adaları biçilmiş kaftan olabilir. Kıs soğuk, ancak adalar insanın içini ısıtıyor. Maui ve Kauai'de gecelerken yeni arkadaşlar edinmek ya da tek başınıza yeni anılar yaratmak için sadece adım atmanız yeterli. Gerisini çağlayan selalelerine, aktif volkanlara, siyah, yesil ve beyaz kumlu plajlarına, tarihi mekanlarına ve bozulmamış doğaya bırakın. 


Güney Amerika 
Mayıs 2019 


Buenos Aires, Güney Amerika'nın en güney ucunda baslayacak “single cruise” destinasyonu için hazır. Günü Montevideo'da geçirin, cazibesini keşfedin ve tadını çıkartın. On binlerce penguenin her yıl üremeye geldiği Falkland Adaları'ndaki gerçek "March of the Penguins" kategorisinde bulusun. Beagle Kanalı, Straight of Magellan, Şili Fiyortları ve Patagonik Kanallar'ı gezerken büyük buzullara ve nefes kesici selalelere dikkat edin. Puerto Chacabuco'daki doğal güzellikleri ve siyah boyunlu kuğularını kameraya çekin. Santiago'ya vardığımızda paylaşacak muhteşem hikayeler ile dolu bir yolculuğunuz olacak. 


Hindistan - Sri Lanka - 
Birleşik Arap Emirlikleri 


Ağustos 2019 


- Tayland 


Muhtesem mimari, etkileyici geçmişi, nefes kesen manzara ve pitoresk manzaralar, bu egzotik tekli gezisinde sizi bekliyor. Bu büyüleyici seyir, Abu Dhabi ile Singapur arasında 16 günlük kesif için yelken açıyor. Dubai ve Umman, Hindistan'daki dört durak, Tayland'daki Phuket ve Sri Lanka'daki Kolombo dahil, muhtesem Arap Limanı ve Hint Okyanusu'nda açılmak mümkün. 
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an ödün Vermek istemezsiniz. Hele ki konu sevgililer 


syonda De gösterirken 


Yolculuk esnasında bir nefeslik dinlenmek, diğer yolcularla sohbet etmek, kendinize odaklanmak istediğiniz anlarda hemen güzellik merkezinin yolunu tutun. Saçlarınızın uçlarından aldırırken, fön çektirirken ya da tırnaklarınıza bakım yaptırırken, ne giyeceğinizi düşünün. 


Diş Beyazlatma Servisi 

Zaten güzelsiniz. Amaç bu güzelliği çeşitli efektlerle taçlandırmak. 
Güzellik merkezleri bunun için var. Güzellikten kasıt, öncelikli olarak sağlıklı görünmek elbette. Bembeyaz dişler de sağlığın önemli göstergelerinden birisi. Gülümsediğinizde pırıl pırıl ve bembeyaz dişlerinizle gecenin ışığı siz olabilirsiniz. Güzellik merkezlerindeki diş beyazlatma servisleri de bunun için çalışıyor. 


Spa Terapileri 

Güzellik salonlarının bir parçası da spa terapisiyle bağlantılıdır. 
Madem saç yaptırmaya geldiniz, ondan önce bir detoksa ne dersiniz? Özellikle yosun terapileri, termal terapiler çok revaçta. 
Özellikle sevgililer günü gibi önemli gecelerden önce hem cildiniz hem saçlarınız muhteşem görünmeli ve bunun için güzellik salonları hizmete hazır. 


İ GÜNLÜK KOLAJEN İÇECEĞİ 
IŞILTILI BİR CİFRELGİDEN Yo# 


Kullanıma başladıktan 30 gün sonra 


İnce çizgiler ve kırışıklıklarda 63 azalma 


Cilt gözeneklerinde 042 daralma 


9 
Cilt dokusunda 437 iyileşme 
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TECNOCRU!SE 


SIMÜLATÖRLERİ 


Sörf simülatörleri ile okyanus dalgalarını güverteye taşıyan teknolojiye hoşgeldiniz. 
Simülatör, büyük bir mat benzeri yapının içinde kama şeklinde bir alanı kapsıyor. Güçlü jet motorlar yüzeye sürekli su püskürterek sürekli akışı sağlarlar. Yolcular bu akış üzerinde, sörf tahtaları ile gerçeğe yakın bir sörf deneyimi yaşarlar. 


Genellikle uzaktan kolay görünmekle beraber, ilk denemeden önce yolcularda hissedilen sey “korkusuzluk”" oluyor. Akan bir su var ve üzerinde dengede kalacaksınız. Bundan daha kolay ne olabilir, diyerek adım attığınız andan itibaren aslında gerçekten bir kaç düşüşe hazır olmanız gerekiyor. 


Eğer macera tutkunu iseniz ve adrenalin isterseniz sörf simülatörlerini deneyin. Cruise'daki spor görevlilerinin talimatı ve yönlendirmesi ile geliştirmek ya da simülatörün hemen çevresinde sıralanmış Sizi izleyen izleyici kitlesine bir şov yapmak isterseniz, öncelikli olarak grup derslerine katılın. 


Ufak bir iki tüyo da verelim: Tüm ağırlığı tek ayağınızın üzerine bindirin. Sağ elinizle yazı yazıyorsanız sağ ayağınızı, sol elinizle yazı yazıyorsanız sol ayağınızı hakim ayak seçin ve ağırlığınızı ona verin. Dizleri biraz bükün, hakim ayağınızın tersi olan kolunuzu sörf tahtasında öne doğru uzatın. Kollar açık durmalı. Eğer ilk binisiniz ve tahtanız sürekli yana dönüyorsa o zaman düşerken basınızı çarpmamaya dikkat edin! 


ÇOCUK CRUİSE 


HER DAİM 


Özellikle ana destinasyonlarda ilerleyen cruise'ların neredeyse hepsinde PlayStation ve Xbox gibi popüler oyun sistemleri bulunmakta. Kimse video oyunu oynamak için cruise yolculuğu satın almaz ancak yolculuk esnasında vakit geçirmek için de ideal yerlerden birisi olduğunu neredeyse tüm genç yolculardan duymanız olası. 


Kimi destinasyonlarda video oyunlarına ilgi o kadar büyüktür ki çeşitli turnuvalar düzenlenir. Yolculuk esnasında düzenlenen turnuvaların tamamı cruise gazetesinde yayımlanır. Efsaneleşmiş filmlerin ve kimi animasyon karakterlerinin dünyasına girerek, oradaki görevlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir çok eğlenceli oyunun yer aldığı video oyunu salonları, herkese açık. 


Video oyunları genellikle ücretlidir. Bu oyunlara ek olarak, ana gemilerin çoğunda ekstra maliyetli oyunlar da bulunur. Örneğin hava hokeyi, basketbol ve çeşitli yarış oyunları gibi. Bu tip oyunlarda teknolojinin sunduğu hizmet daha ileridir, sizi oyunun içine sokar. 


Her yaştaki yolcular arasında popüler olan bowling, cruise yolculuklarında çok eğlenceli zaman geçirmenizi sağlar. 
Şampiyonaya katılmak için cruise bovling parkurlarında çalışmak çok doğru olmayabilir, burada amaç sizin eğlenmenizdir. 


Kimi gemilerde spor bar yakınında olan bowling salonu, oyuncuları arasında tatlı bir rekabet sağlar ve aynı zamanda dostluğu da pekiştirir. Gecenin ilerleyen saatlerinde parti mekanına dönüşüveren bowling salonları, cruise yolculuklarında hızlı rekabet ile gerilmeye değil, sadece eğlenmeye çağırıyor sizi. 
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Eger balıkların, ağaçların üst dallarına kadar sıçrayabildiği, kurbağaların çok yüksek ses tonlarında vırakladığı ve uzun kuyruklu maymunların saçlarınızla oynamak için sallandığı hareketli ve karmakarışık bir dünyayı görmek isterseniz, “bu sene yapılacaklar”listenize bu seyahati de ekleyin. 


—— 


Amazon 


Nehri'ne 


Yolculuk 
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Fransız Guyanasından Peru'ya uzanan Brezilya yağmur ormanlarının kalbinde dolaşan bu devasa "okyanus-nehir"in seyir ölçeği, sizi 
kolayca uçuracak. Sayısız dallara ayrılan kolları ve her saniye 32 
milyon galonluk bir akış hacmine ulaştığı tahmin edilen (en dolu döneminde) hızı ile dünyanın en büyük nehri olarak tanımlanır. 


Fakat hiçbir istatistik Amazon'un kendisi kadar etkileyici olamaz. 
Yemyeşil yağmur ormanlarıyla kaplı kıyılarını yoğun şekilde geçen geniş suları, alev saçlı maymunlarıyla ve ağaçlar arasında parlayan sanki özel boyalarla renklendirilmiş papağanlarıyla ve yerel kabilelerin günlük işlerini yapacakları parlak boyalı ahşap kanoların canlı renkleriyle eşleşiyor. 
Amazon'da yelken açmanın birçok yolu var. Halk, dar kano ya da renkli hamakların asılı olduğu daha büyük motorbotları kullanıyor. 
Ziyaretçiler gemilerde veya sağlam, iyi donatılmış nehir teknelerinde daha rahat ediyor. 


Cruise yolcularının Amazon seyahatini Brezilya ya da Peru'da gerçekleştirme seçenekleri de var. İkinci olarak, Peru'nun Iguitos kentinden Ucayali Nehri (Amazon'un en büyük kolu) boyunca uzanan yolculuklarda Yarapa ve Dorado Nehirlerinin yağmur orman kıyılarını, Maranon ve Puinahua gibi diğer kollarını ve birkaç gizli siyah su gölünü keşfetme şansı da var, 


NEHİR GEMİSİ 


AMAZON NEHRİ SEYRİ İÇİN 


EN İYİ ZAMAN 


Bu tamamen size bağlıdır... Ne kadar ödemek istersiniz, nereden seyahate başlamak istersiniz... “Islak” (Aralık-Nisan) döneminin de, “Kuru” (Mayıs-Kasım) döneminin de hem artıları hem eksileri var. 


Yağmur ormanında yılın herhangi bir zamanında yağmur yağdığı için kuru mevsimin gerçekten kuru olmadığını unutmayın. Ancak “Kuru” zamanlarda yağış ve su seviyeleri daha düşük ve ulaşılabilir orman yolları daha fazla. Dolayısıyla şelaleleri görmek ve ormanda yaşayan insanları daha yakından tanımak isterseniz, kuru sezon en iyi zaman. 
Sivrisinekler tarafından rahatsız edilmeksizin kıyıların keyfini 
çıkartabilirsiniz. Öte yandan, ıslak mevsimde sıcaklık ortalama 12 


derece daha yükselerek bu 30 derecenin üzerine çıkar. 


Karadan ziyade nehirde dolaşmaktan hoşlanıyorsanız, ıslak mevsim sizin için daha iyi bir seçenektir, çünkü su seviyeleri ortalama 7m yükselir,buyüzden Amazon'un küçük kollarından bazılarını keşfetmek daha kolaydır. Ayrıca, daha zengin sularda yelpazeyi göreceksiniz, kısmen yüksek sular sizi orman gölgeliğine yakınlaştıracak ve o zaman bitkiler kısmen tam olarak çiçeklendiğinden maymunlar ve egzotik kuşlar bayram yapacak ve nehrin kenarına yaklaşacaktır. 
Ancak, sivrisinekler de sizin üzerinizde bayram yapmak için ortaya çıkabilir. Aman dikkat! 
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Amazon 
Nehri 


Seyir 


Yolları 
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Amazon Nehri için, üç geceden 70 geceye kadar uzanan birçok gemi gezisi programı var. 


Brezilya Baslangıçlı Amazon: Amazon'a özgü güzergâhların çoğu, Manaus veya Rio de Janeiro'dan başlıyor ve Amazon üzerinden ilerleyip Macapa limanında sonlanıyor. 


Peru'dan Baslayan Amazon: Üç, dört ya da yedi günlük yolculukları, Iguitos'tan başlar, Peru'daki büyüleyici kıyılar boyunca uzanır. Bu yolculuklar, farklı nehir kollarını keşfinin yanı sıra, İguana nüfusuyla ünlü Yacapana Adaları turunu ve Yarapa Nehri'nin pembe ve gri tatlı su yunuslarını ziyareti, Madgalena köyünü (dev su lilyumları evini ziyaret etmek) ve Puerto Prado'nun Cocama Kızılderilileri ile buluşmak için fırsatlar sunuyor. 


Amazon artı Karayipler: Miami ya da Fort Lauderdale'deki Florida limanlarından başlayan bazı turlar, nehir üzerinde seyahate yoğunlaşmakta ve seyahati birkaç Karayip adasını (Barbados, St. 
Thomas, Grenada) ziyaretle birleştirmekte ve Fransız Guyanası'nda bulunan ve "Papillon" romanında yer alan hapishaneye de ev sahipliği yapan Devil Adası'na ziyareti kapsamaktadır. 


Amazon artı Güney Amerika veya Antarktika: Manaus veya Rio de Janeiro'dan başlayan daha uzun güzergâhlar biraz daha iddialı. 
Bazıları, Amazon'u Ekvador ve Galapagos Adaları çevresindeki yolculuklarla birleştirirken, bazıları Amazon gezisini Brezilya'nın civarındaki seyirle tamamlar. Uzun (60 gece artı) güzergahlar, Şili'nin Valparaiso kentinde başlayıp bitiyor ve Güney Amerika ve Antarktika çevresindeki bir tur ile nehir turlarını birleştiriyor. 


Brezilya'da başlayan çoğu Amazon nehri yolculuğu, Parintins, Manaus, Santarem, Boca de Valeria ve Anavilhanas Adaları ziyaretlerini içerecektir. 


Parintins, yaklaşık 80.000 nüfusun yaşadığı bu 200 yıllık kasaba, Manaus'tan yaklaşık 
350 mil uzakta olan Amazon adalarının bir 
parçası olan Tupinambarana Adası'nda yer almaktadır. Yoğun yağmur ormanlarının ortasında yer alıyor ve yalnızca tekneyle ya da uçakla erişilebiliyor. Ancak nüfusu, her Haziran ayında, muhteşem Boi Bumba festivali nedeniyle yoğun bir şekilde artıyor. 


Boi Bumba, yerel bir efsane olan bir öküz 
(yerel olarak Boi olarak bilinir) ile ilgili çeşitli mizansenler etrafında dönen yarışmalarla dolu bir festivaldir. En renkli ve gösterişli Boi'yi üreten sanatçılar yarışmayı kazanırlar. Bu festival o kadar ciddiye alınır ki halk, evlerini en sevdikleri Boi'nin rengiyle boyar. 


Bol Bumba zamanı değilken bile, yerel dansçılar gemi yolcularını folklorik şovlar 


karşılıyor ve Parentins hediyelik eşya almak için iyi bir yerdir, gemiler şehrin kalbi olan Downtown bölgesine demirler. Yerli Seleere- 
Mawe ve Wai-Wai kabileleri tarafından üretilen el yapımı maskeler, boncuklar, tablolar ve ahşap ürünler satan bit pazarı sadece kısa bir yürüme mesafesindedir. 


Manaus. "Orman şehri" olarak bilinen Manaus, Amazon'un okyanustan yaklaşık 1.000 mil içeride uzanan en gezinilebilir limanıdır. 
Muhteşem Teatro Amazonas operası evi ile ünlüdür. 


Adını yerel Manaos kabilesinden alan kent, hayata Brezilya kauçuk ticaretinin odak noktası olarak başladı ve görkemli Belle Epogue konakları ve 1896'da zahmetle Avrupa'dan ithal edilen taştan inşa edilen muhteşem altın kubbeli Opera'nın ev sahipliğinde 19. yüzyılın sonlarında turizmde bir patlama oldu. 


Alternatif olarak, Manaus, nehir gemi gezileri için oSuların Birleşmesi'ne şahit olmak ve muhteşem dev zambaklardan oluşan muhteşem bir koleksiyona ev sahipliği yapan 
Terra Nova Adası'nı ziyaret etmek ve basit yaşam biçimini turistlere gösteren küçük kırsal topluluğu ziyaret etmek için iyi bir seçenektir. 


Santarem. Amazon'a yaklaşık 500 kilometre mesafededir. Amerikan Iç Savaşı'ndan kaçan bir grup tarafından kurulmuştur. 


Manaru'daki gibi, Santarem'in geçim kaynağı 


o “ kauçuk ticareti üzerine kurulmuştur ve limanın 
N h Ss etrafında bir tur atarsanız, gönderilmek üzere ce FI € ) FI hazırlanan çok miktarda eşyayı göreceksiniz. 


Ayrıca, oldukça güzel, resmetmeye değer 


Onemli Lıman yerel nehir botları ve ağaç kütüğünden 


oyma kanoları da görebilirsiniz ve Santa 


Lucia Woods'a 28 mil uzunluğundaki Cuiaba 
Otoyolu boyunca gezinirseniz, maymunlar, üç 
NO ta arı parmaklı tembel hayvanlar, karıncayiyenler, 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diğer muhteşem yaratıklar ve papağanlar tarafından işgal edilen bakir yağmur ormanı boyunca izleri görebilirsiniz, yerel ormancılar ise 400 yerel bitki çeşidini belirlemişlerdir. 


Suların Birleşmesi'ni izlemek için bir nehir botu gezisi yapmak ve daha sonra birçok egzotik kuşlara ve tropik balıklara ev sahipliği yapan 
Maica Gölü'nü ziyaret etmek için en uygun zaman, ıslak sezondur. 


Turlar genellikle ilkel ağlar, oltalar ve zıvanalar kullanan yerel balıkçılık (o yöntemlerinin bir tanıtımını içerir ve Santarem'in nehir kenarındaki tahta döşemeli evlerinin harika fotoğraflarını çekebilirsiniz. 


Yerel halkı tanımak, şehri gezmek hoşunuza giderse, bu fırsatları da bulabilirsiniz, ancak tavsiyemiz vahşi hayatla daha fazla ilgilenmenizdir. Her şeyden önce hayatınızda kaç kere vahşi doğada bir tembel hayvanla göz göze gelebilirsiniz? 


Iguitos. Çoğu Peru güzergâhının bindirme limanı olan bu uzak kent baş döndürücü bir turizm sınırıdır. Oraya ulaşmak, kendi başına bir maceradır. Önce, Lima'ya uçulur, sonra da Iguitos'a 1,5 saatlik bir aktarma yapılır. Bazı yolculuklarda, Nauta adlı bir köye sarmaşık bir orman yolu boyunca yaklaşık 1.5 saatlik bir seyahat de söz konusudur. 
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ları 


Ipuç 


Yolculuk 


Yağmur için hazırlanın 

Amazon Havzası çok miktarda yağmur aldığından bu derece bereketli ve yeşil renktedir. Bir yılda yaklaşık 365 günün 
200'ünde yağışlıdır ve yağışlı mevsimler arasında 60:40 oranında yağış beklediğiniz anlamına geliyor. Bu nedenle sağlam bir şemsiye ve hafif, kapüşonlu bir yağmur ceketi alsanız iyi olabilir. 


Kaygan olmayan, sağlam ayakkabılar alın. 
Kıyıda kullanmak için katlanabilir baston da iyi bir fikirdir. 


Bol miktarda böcek kovucu kullanın. 

Yanı sıra, güneş kremi ve yüzü gölgeleyen bir şapkaya da ihtiyacınız olacak. Isı ile mücadele için hafif pamuklu giysi gerekse de uzun kollu gömlekler ve pantolon (şort yerine) 
giymenizde ve çoraplarınızı pantolonlarınızın üzerine geçirmeniz ve vücudunuzu mümkün olduğunca kapatmanız en iyisidir. 


Dürbününüzü unutmayın. 
Bazı gemilerde yolculara dağıtılır ancak gitmeden önce kontrol etmeyi unutmayın. 


Fotoğraf makinenizin lens kapağını çıkarın. 
Merceğin neme uyum sağlamasına yardımcı olmak için dışarıya çıktıktan sonra kapağını açın ve bu şekilde taşıyın, aksi takdirde bulanık bazı fotoğraflar çekebilirsiniz. 


Her zaman sise su taşıyın. 


Dikkatli değilseniz, sıcak, nemli iklim sizi susuz bırakabilir. 
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CRUİSE ROPORTAJ 


Röportajlar: Serhat ŞENGEL 


CRUISE SEKTÖRÜNDEN DEV İSİMLER. 


Devasa cruise'lar ile büyüleyici yolculuklara çıkmadan önce aklınızı kurcalayan binlerce soru olur. Hatta kimi zaman sorular soruları doğurur. Siz bu sorularla yoğrulurken telefonun ucundaki adam, hayatınızı aydınlatıverir. 


Peki kimdir bu “telefonun ucundaki adam"lar? Bu ay, cruise sektörünün önde gelen isimleriyle röportajlar yaptık. 


CELESTYAL CRUİSES TÜRKİYE TEMSİLCİSİ 


ÖZGÜ ALNITEMİZ RÖPORTAJI 


Cruise ile yolculuğun sizce en güzel tarafı nedir? 

Bir tatilden ne beklersiniz? Dinlenmek, huzura ermek, eğlenmek, yemek içmek, yeni lezzetler tatmak, gezip görmek, yeni yerler keşfetmek, denize girmek, güneşlenmek? Bir otel tatilinde veya gideceğiniz tek bir sayfiye yerinde bunların hepsini gerçekleştirmek belki mümkün olmayabilir. İşte cruise tatilinde bunların her birini bir arada bulmak mümkün. 
Ege sularının derin mavisinde huzura ermek, her sabah yeni bir limanda güneşin ilk ışıklarına selam durmak isteyenler için Celestyal Cruises olarak farklı periyot ve kabin seçenekleri, vizesiz her şey dahil paketlerimizle bütçede ve zamanlamada esnek farklı tur alternatifleri sunuyoruz. Bavulunuzu bir kez açıp Santorini, Mikonos, Rodos, İos, Milos, Patmos, Girit, Siros, Sakız, Nafplion ve Atina'yı gezip görmek mümkün. Bundan daha güzel ne olabilir? Cruise tatilcileri tematik kara turlarıyla, demir atılan her limanda hem şehri keşfediyor hem de Ege'nin 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mavi sularında denize girmenin keyfini çıkarabiliyor. 


eder misiniz? 

Biz gemilerimizde hem Türk hem de yabancı misafirlerimizin sevdiği “Her şey dahil” programlarını uyguluyoruz. Sabah öğle ve akşam yemeklerinde açık büfe restoranlarımızda dünya mutfaklarından lezzetler sunuyoruz. Ayrıca dileyen misafirlerimiz “A la Carte" restoranlarımızda da yine ücretsiz şefimizin spesiyallerini yiyebiliyor. Ana öğünler dışında bütün cafe ve barlarımızda yiyecek ve içeceklerde sınırsız hizmet alabiliyorlar. 


Cruise seyahatlerinin hepsi birbirinden güzel detaylar içeriyor. 
Sizin için “olmazsa olmaz” destinasyon hangisi? 

Biz her sezon sonu anketler yaparak misafirlerimizin memnuniyetini ölçüyoruz. Bu araştırmalar bize hep olumlu sonuçlar verdi. 2017 anketlerimize göre '“Hangi destinasyonu tercih edersiniz?” sorusuna yolcularımızın yüzde 43.2'si “Yunan Adaları" cevabını vermiş. Yüzde 32 ile onu “Batı Akdeniz" takip ediyor. Biz de beklentilerin karşılığını veriyor, Yunan Adaları destinasyonumuzla Türkiye pazarını karşılayan en büyük firma olarak turlarımızı düzenliyoruz. Tabii burada yılda 1.5 milyon Türk'ün Yunan Adaları'nı ziyaret ettiğini de unutmayalım. 


İlk kez cruise yolculuğuna çıkacaklara ne gibi önerileriniz olur? 
Biraz önce de sözünü ettiğim gibi memnuniyet anketlerimiz bize hep olumlu sonuçlar veriyor. 2017 survey'i yolcularımızın yüzde 75.3'ünün ilk kez cruise seyahatini Celestyal Cruises'la deneyimlediğini gösteriyor Daha da güzeli, anketlerde yolcularımızın yüzde 78.2'si yeniden bizimle seyahat edeceğini ve başkalarına tavsiye edeceğini söylemiş. Bu da 


bizim doğru işler yaptığımızın ve mutlu bir gemi olduğumuzun göstergesi. İlk kez cruise yolculuğuna çıkacaklara basit tavsiyemiz ise şudur: Kruvaziyer şirketleri denizde bir gün içerisinde geçirilecek zamanın neredeyse tamamını eğlenceyle geçireceğiniz birçok etkinlik planlarlar. Şarap tadımlarından havlu katlama sanatına, dans derslerinden bizim gemilerimizde olduğu gibi temel Yunanca eğitimlerine kadar... Bu yüzden her gün neler olduğunu takip edebilmek için her akşam ertesi günün programlarının yer aldığı günlük bir gazete kamaralarınıza bırakılır. Bu gazetede aktivitelerin yanı sıra restoranların, barların, duty free mağazaların açılış kapanış saatleri, uğranılan limanlar hakkında bilgiler, gemi iniş ve biniş saatleri, gün doğumu ve batış saatleri gibi birçok bilgi bulunur. Dolayısı ile gemi seyahatine ilk kez katılanlar tercihlerine göre mükemmel bir plan yapabilirler. Kesinlikle boşlukta ya da eksik bilgi ile kalmazlar. Gündüzünü uğranılan limanlarda değerlendirebilecekleri gibi isterlerse gemide kalıp yine bu aktivitelerden yararlanabilirler. Geceleri ise çoğu gemi Vegas havasına bürünür. Gece show'ları, farklı salonlarda farklı canlı müzikler, disco'su ve tabii ki casino'su... 
Gemi hayatının yanı sıra bu gezilerin bir diğer amacı da pek tabii ki gidilen destinasyonları keşfetmek. Pasaportlar gemiye binilirken gemi yetkilileri tarafından teslim alınır ve bunun yerine gemi kartı verilir. Bu indikleri limanda onların pasaportu yerine geçecek ve gemiye biniş ve inişlerinin göstergesi olacaktır. İster kara turu ister gemi seyahati olsun bir destinasyona ilk kez giden herhangi bir gezgininin firmalar tarafından sunulan liman veya şehir turu programlarına katılmasını tavsiye ederim. Limanlarda geçirilen zamanlar genelde kısıtlı olduğundan ötürü daha organize ve eksiksiz gezmek bu şekilde mümkün olabilir. 


yardımlarınız dokunuyor? 

Kabin seçeneklerimiz bütçeye göre değişiyor. Öncelikli olarak misafirlerimize bütçelerine uygun kabini seçmelerini öneririm. Kabinde daha çok zaman geçirmeyi, orayı bir yaşam alanına dönüştürmeyi hayal eden misafirlerimizin daha geniş kabinleri seçmeleri uygun olur. Zamanının çoğunu geminin açık alanlarında ve etkinliklere katılarak geçirecek misafirlerimiz, kabini sadece rahat uyuyacakları bir yer olarak gördüğünden daha küçük kabinleri seçiyorlar, hem daha ekonomik oluyor. Hangi kabin olursa olsun hepsinde aynı ilgi ve özeni göreceklerini, aynı kalitede hizmeti alacaklarını ve aynı konforu yaşayacaklarını garanti ediyoruz. 


gemide vakit geçirebiliyorlar mı? 

Kara turlarımız tecrübeli ve yöresel rehberliğimiz eşliğinde düzenleniyor. Karavan Turizm olarak özellikle kara turlarımız hakkında çok memnun edici dönüşler aldığımızı söyleyebilirim. 
Kara turlarına katılmayan yolcularımız ise animasyonlar, havuz, SPA, casino ve şov'larla eğlenerek gemide kaldıklarına hiç pişman olmuyorlar. 


Cruise yolculuğu ile ilgili yanlış bilinen doğrular hakkında da biraz bilgi verir misiniz? Yolcuların en çok sorduğu sorular, tedirginlik duydukları konular neler oluyor ve ne gibi çözümler sunuyorsunuz? 

Her cruise yolculuğu veya çeşidi her tatilci için uygun olmayabilir. İnsanların deniz gezilerinden hoşlanmama nedenlerine ilişkin yaptığı açıklamalarında genel olarak makul nedenleri bulunmamaktadır. Aslında iddia ediyorum ki her bahane için kruvaziyer şirketleri bu klişelerin yanlış olduğunu ispatlar. Çünkü bugün kruvaziyer turizminde tatil deneyimleri her şekil ve boyutta sunulabilmektedir. Bu klişeleri anlatmak gerekirse.... Sıkılacağım; Günlük aktivitelerle denizde geçirilen bir günün nasıl planlanacağIı ile ilgili gazeteler dağıtılır. Aslında bazen öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki aynı saate denk gelen 


aktiviteler yüzünden misafirlerimiz tercih yapamıyorlar. 
Bugün bazı gemilerde kaya tırmanışından, dalga sörfüne, mini golften atlı karıncaya kadar, birçok otellerde bulunmayan alt yapılar bulunmaktadır. Sıkılmaya vakit yok aslında.. Deniz tutması; Etrafı dalgalı sularla çevrili küçük bir motorda deniz tutması yaşayıp hasta olmuş olmanız, aynı Şeyi kruvaziyer gemisinde yaşayacağınız anlamına gelmez. Gemi büyüdükçe deniz hareketini daha az hissedersiniz. Küçük pervaneli bir uçak ile Boeing 7/87 arasındaki türbülans farkını düşünün. Dahası modern gemiler sallanmayı en aza indiren stabilizatörlerle inşa edilmiştir. Bir de artık Türkçeleşmiş “Navigasyon” kelimesi var. Hiçbir kaptan fırtınanın içine dalacak değil sonuçta, herkes kumanya taşımadığının farkında. Bu da mı tatmin etmedi? O zaman misafirlerimize Nehir Turlarını öneririz. Klostrofobi yaşarım; Şüphesiz eğer bir katamaran kiralarsanız, dört kişilik bir aile olarak içinde ranzadan başka bir şey olmayan kamarada kendinizi sıkışmış hissedersiniz. Birçok kruvaziyer gemisi yüzen otellere benzer. 
Kabininiz tipik bir otel odasından küçük olsa bile birçok boş alana sahiptir. Bugün yeni inşa edilen gemilerin birçoğunun balkonlu kabin sayısı normal dış ve iç kabinlere göre daha fazladır. Hattta tamamı balkonlu olanlar bile mevcuttur. 
Diğer yandan örneğin biz destinasyon odaklı bir şirketiz. Bazı programlarımızda aynı günde iki limana uğruyoruz. Dolayısı ile kabinde geçirilen zaman gerçekten yatmadan yatmaya.. 


Yüzeysel bir tecrübe; Dünya genelinde seyahat edenler arasında gemi turlarının eğlendirici olmasına rağmen bir güzergahı derinlemesine keşfetmek için iyi bir yol olmadığına dair yanlış algılama mevcuttur. Eğer derinlemesine birdeneyim arayan bir misafir var ise “expedition” keşif seyahatleri düzenleyen izole kasabalarda bile duran kruvaziyer şirketleri vardır. Yani özetle seçeneklere iyi bakmak lazım. Misafirlerimiz önce ne istediğini keşfetmeli. 


Gece hayatını görmüyoruz diyenler de var. Örneğin Celestyal 
Cruises 7 gecelik programımızda bu sene Mikonos'ta 1 
gece konaklama 2 tam gün, Santorini'de 1 gece konaklama 
2 tam gün ve Atina, Girit ve Milos'ta yine tam gün geçiriyor 
misafirlerimiz. Halbuki benzeri rotayı adalarda daha az süreli duruşların olduğu 3 veya 4 gecelik programımızda da yapabilirler. Yaşlılar içindir; en sık rastlanılan söylemlerden bir tanesidir: “Emekli olunca giderim" Gezmek bir kültürdür bunun yaşla ne alakası var? Bizde yaş ortalaması 45. 
Misafirlerimiz arasında öğretmen de var doktor da, öğrenci de var milletvekili de. Kozmopolit bir yapımız var. 
Çocuk için gemi seyahati mi, Disney Cruise var. Sadece gençler için mi, Party Cruise'lar var. Daha birçok konu var aç kalırsam, hastalanırsam, gemiyi kaçırırsam vs. İnanın bunların hepsinin bir cevabı var, önemli olan misafirlerimizin tercihlerini yaparken göz önünde bulundurmaları ve seyahat danışmanlarını bilgilendirmeleridir. 


Sizce çocuklu aileler için cruise yolculuğu yapmak uygun mu? 
Avantajları ya da dezavantajları nelerdir? Çocukları ile yolculuk yapan müşterileriniz, yolculuktan sonra ne gibi bilgiler veriyor? 
CLIA verilerine göre her geçen yıl cocuklu ailelerin gemi seyahatlerine katılım oranlarında ciddi artışlar var. Tabii bu anlamdatematik gemilerin sayılarınınartmasının dayansıması var. Aile dostu cruise şirketleri, yaratıcı çocuk programları ve bebek bakıcılığı konusunda oldukça sıkı çalışıyorlar. Bu programlarda çocuklar yaş gruplarına bölünmektedir. Yaş aralıklarının dar tutulması çocuğa verilecek daha iyi bir program sağlama anlamına gelmektedir. Bugün 3-5, 6-8, 9-11 gibi yaş aralıkları ile çalışan firmalar var. Çocuğunuzu da iyi tanımak önemli, örneğin küçük çocuklar çizgi film sever bugün tematik gemilerde çocuğunuz Sünger Bob'un elini tutabilir, Nickelodeon karakterleri ile tanışabilir vs. Bugün su parklarında bulunan kaydıraklı havuzları aratmayan havuzları olan gemiler var. 
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AHMET ike RÖPORTAJI 


Cruise ile yolculuğun sizce en güzel tarafı nedir? 

Cruise turları çok kısa sürede birbirinden farklı ülke ve limanları görme imkanı sunuyor. Misafirler sürekli valizlerini oradan oraya taşıma derdi olmadan keyifli ve rahat bir seyahat eşliğinde pek çok farklı destinasyonu keşfetme şansı yakalıyorlar. Gemide her türlü konfor ve lüksü bir arada sunan cruise yolculukları, her geçen yıl talebin giderek arttığı bir tatil şekli olarak karşımıza çıkıyor. 


eder misiniz? 

Cruise seyahatlerinde genel olarak sabah, öğle ve akşam yemekleri ile 5 çayları ve gece yarısı ikramları tur fiyatının içindedir. Misafirler isterlerse akşam yemeği tercihlerini, açık büfe yerine geminin dünya mutfaklarından farklı lezzetleri tatma imkanı sunan a la carte restoranlarından yana da kullanabilirler. Fakat demleme çaydan Türk kahvesine kadar Türk mutfağına özgü lezzetler eşliğinde seyahat etmek isteyen misafirlere, Etstur Gemisi'nin turlarına katılmalarını tavsiye edebilirim. 


Cruise seyahatlerinin hepsi birbirinden güzel detaylar içeriyor. 
Sizin için “olmazsa olmaz” destinasyon hangisi? 

Gerek destinasyon gerekse fiyat açısından “Vizesiz Yunan Adaları Turları"nı önerebilirim. Türkiye'de de çok fazla tercih edilen bu turlarda, misafirler birbirinden farklı ve güzel Yunan Adaları'nı vizesiz görme imkanını buluyorlar. Adalarda uzun kalışı mümkün kılan programlar ile hem yeni keşifler yapabilecekleri bir yurt dışı deneyimi yaşarken hem de deniz ve güneşin tadını çıkarabilecekleri bir tatil imkanı bulabiliyorlar. 


tavsiyeleriniz olur? 


Dünyada birçok gemi firmasının sunduğu, çok farklı konseptlerde gemi turlarını bulmak mümkün. Orneğin eğlence düşkünlerine Carnival Cruise Line'ın “Fun Ship” 


konseptli turunu önerebilirim. Özgürlüğüne düşkün misafirler Norwegian Cruise Line'ın “Free Style" konsepti gibi seçenekleri tercih edebilirler. Türkiye de genel olarak misafirlerimiz ilk cruise deneyimlerini Yunan Adaları Turları ile yaparken, daha sonra Ege, Adriyatik, Akdeniz, Norveç Fiyortlar, Baltık başkentleri gibi daha uzak ve uzun süreli rotalara yöneliyorlar. 


yardımlarınız dokunuyor? 

Cruise gemilerinde temelde üç farklı kabin tipi bulunuyor: İç kabin, dış kabin ve balkonlu kabin. Bu kabinler de kendi içlerinde metrekare, lumboz, kare camlı gibi özelliklere 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ayrılıyor veya bulunduğu kategori tipine göre farklılık gösteriyor. Kabin seçimi tabii ki öncelikli olarak bütçeye göre değişebiliyor. Ama misafirlerin kabin seçimi yaparken geminin hangi bölümlerinde daha fazla zaman geçirmek istediklerini göz önünde bulundurmalarını öneririm. 


İleri yaşlardaki misafirler asansöre yakın kabin tercih ederken, zamanını SPA ve havuz kısmında daha yoğun geçiren misafirler geminin o kısmında bir kabin tercihi yapabilirler. 
Kalabalık olarak seyahat eden misafirlerin de gemi firmasına ait katalogların arkasında bulunan detaylı planları inceleyerek kabin seçimlerini yapmaları daha uygun olacaktır. 


programlarınızda hangi hizmetler oluyor? 

Paket turlarda uçak biletleri, gemide rehberlik hizmeti, havalimanı-liman transferleri, gemi bileti ve vergiler fiyata dahil olarak sunuluyor. Misafirler paket tur alarak daha ekonomik seyahat etme imkanı bulabiliyorlar. 


gemide vakit geçirebiliyorlar mı? 

Cruise turlarında genelde şehir merkezine yakın limanlara yanaşan gemilerdeki misafirler isterlerse kendi imkanları ile sehri gezme imkanı bulabilirler. İsteyen misafirler de kendi dillerindeki anlatımla o şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini daha hızlı ve kolay keşfetmek için ekstra şehir turu satın alabilirler. 


Cruise yolculuğu ile ilgili yanlış bilinen doğrular hakkında da biraz bilgi verir misiniz? Yolcuların en çok sorduğu sorular, tedirginlik duydukları konular neler oluyor ve ne gibi çözümler sunuyorsunuz? 

Cruise seyahatleri genelde çok pahalı turlar olarak algılanıyor ve misafirler çekince ile yaklaşıyorlar. 3 gecelik Yunan Adaları Turları kişi başı ortalama 199 €'dan başlayan cazip fiyatlar ile misafirlere sunuluyor. Tam pansiyon konaklama ile sabah, öğle ve akşam yemekleri, gece yarısı ikramlarının da fiyatlara dahil olduğu düşünülürse bu turların ne denli uygun olduğunu görmek mümkün. 


Sizce çocuklu aileler için cruise yolculuğu yapmak uygun mu? 
Avantajları ya da dezavantajları nelerdir? 

Çocuklu aileler açısından cruise turları en çok tercih edilen tatil şekli olarak karşımıza çıkıyor. Gemilerde bulunan farklı yaş gruplarına yönelik çocuk kulüpleri ve özel tasarlanmış alanlar ile hem çocuk misafirler hem de anne-babalar eğlence dolu aktiviteler eşliğinde keyifli bir tatil imkanına sahip oluyorlar. 


ne gibi bilgiler veriyor? 

Dünyadaki gemilerin çoğunda O -16 yaş indirimleri ve avantajları bulunur. Bu da ailelerin seyahatlerinde çeşitli ekonomik kolaylıklar demektir. Aileleri ile cruise yolculuğuna çıkan misafirlerimizden, genellikle bu ekonomik avantajlar hakkında geri bildirimler almaktayız. Geminin içindeki, çocuklara ve teenage'lere yönelik özel aktiviteler ve onlar için özel alanlar var, bu özel hizmetten mutlu olduklarını söylüyorlar. Aileler, tatillerinde hem çocukları ile eğlenirken hem de gezme imkanı buluyorlar. Kara yoluyla gidişlerde yaşanan çeşitli sıkıntılar ve yolculuk yorgunlukları, gemi ile yolculuklarda yaşanmıyor. Bu da seyahati tüm aile için keyifli kılıyor. Gemilerin sunmuş oldukları hizmetler hakkında da ebeveynleri de çocuklarını da olumlu geri dönüşler alıyoruz. 


CRUISE RÖPORTAJ 


JOLLY TUR CRUJSE DEPARTMANI ŞEFİ 
ECEM KUÇUKELMAS ROPORTAJI 


Cruise ile yolculuğun sizce en güzel tarafı nedir? 

Cruise seyahatinin en cezbedici tarafı gözünüzü her sabah farklı bir şehir ve limanda açmak. Her sabah başka bir atmosfere uyanmanın keyfi gerçekten paha biçilemez. Bunun yanı sıra, kısa sürelerde birbirinden farklı ülke ve şehirlerin limanlarına yanaşırken de hiçbir şekilde valiz açma, kapama derdi olmadan keyifli bir seyahat gerçekleştirme imkanı sunar. Cruise yolculuğunda her türlü konfor, kaliteli hizmet ve eğlence içerisinde dinlenerek yol almak eşsiz bir deneyim sunmaktadır. 


eder misiniz ? 

Geminizde yemekler dünyaca ünlü aşçılar tarafından hazırlanmaktadır. Kahvaltıdan gece büfesine kadar, tüm restoranlarda, her türlü damak zevkine hitap eden Fransız, İtalyan, Uzakdoğu, Akdeniz ve diğer dünya mutfaklarından lezzetlerin sunulduğu, her gün ayrı seçenekleri olan menüler ve muhteşem açık büfeler mevcuttur. Genel olarak sabah kahvaltıları ve öğlen yemekleri açık büfe ve akşam yemekleri ala carte olup , bir çok gemide 24 saat kabin servisi vardır. 


Gemi seyahatlerinde ayrıca farklı bir unsur olarak akşam yemeklerinizde iki oturum (birinci oturum 18:30 ve ikinci oturum 20:30) seçeneğinize sunulmakta ya da hiçbir kısıtlama olmadan Freestyle Cruising diye adlandırılan seçenek bulunmaktadır. (Akşam yemeğinin oturumlu ya da serbest olma özelliği gemiden gemiye farklılık göstermektedir.) 


Cruise seyahatlerinin hepsi birbirinden güzel detaylar içeriyor. 
Sizin için “olmazsa olmaz” destinasyon hangisi? 

Cruise seyahatleri 12 ay boyunca birbirinden farklı destinasyon alternatifi sunmaktadır. Olmazsa olmaz cruse destinasyonlarımızın başında Akdeniz geliyor. Bu destinasyon egzotik ve capcanlı liman kentlerinde mükemmel zaman geçirip, denizi doyasıya yaşama imkan sunar. Akdeniz destinasyonumuzda görülecek bazı limanlardan kısaca bahsetmek gerekirse, Avrupa'nın en büyük limanı olma özelliğini taşıyan Marsilya, sanatın ve sanatçının şehri Barcelona, Akdeniz'in vazgeçilmezi ve İspanya'nın en büyük adası Palma De Mallorca, rahat insanları ve köklü tarihi yapısıyla hemen ısınacağınız liman şehri Napoli ve küçük bir İtalyan şehri olan La Spezia görülecek başlıca noktalardandır. 


tavsiyeleriniz olur? 

Öncelikle Cruise ile ilgili tüm önyargılarını bir kenara bırakıp, kendilerini konforlu, eğlenceli, kültürel, kaliteli hizmet 


alabilecekleri bir seyahatin kollarına teslim edebilirler. 
Birbirinden farklı ülkelerin, eşsiz kültürlerine tanıklık edip içerisinde birçok aktivite alanı bulunan lüks gemilerle keyifli ve kaliteli bir seyahate hazırlıklı olmalarını tavsiye edebiliriz. 
Çünkü Cruise gemilerinde yok yok... Temalı restoranlar, 24 
saat oda servisi, hamburger ve pizza barları, basketbol, futbol sahaları, tenis kortu, tırmanma duvarı, su kaydırağı, buz pateni pisti, mini golf, zip line, bilardo, bowling gibi aktiviteler gemide geçen zamanların en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlıyor. 
Ayrıca Broadway tarzı şovlar, canlı performanslar, dans 
dersleri, casino, disco ve gece kulüpleri de yolculara sunulan 5 
yıldızlı hizmetlerden bazıları. 


yardımlarınız dokunuyor? 

Kabinler suit, balkonlu kabin, dış kabin ya da iç kabin gibi seçeneklere ayrılmıştır. Günümüz gemilerindeki kabinler en az 4 - 5 yıldızlı lüks otel odalarındaki konfora sahipken, ölçü olarak otel odaları kadar büyük değildir. Misafirlerin tamamı bütün aktivitelerden (restoran, bar, casino, spor, havuz, güzellik merkezi... v.s) seçtikleri kabin göz önüne alınmaksızın eşit şartlarda yararlanabilme olanağına sahiptir. 


Misafirlerimize kabin seçimi yaparken iç, dış, balkonlu ve Suite kabin özelliklerini en açık şekilde anlatıp, kabin görsellerini paylaşıyoruz. Burada seçim hakkı misafire kalıyor. 
Kişisel bütçe ve tercihine göre seçim özgürlüğüne sahipler. İç kabinden, villa konseptine kadar her bütçe ve beğeniye göre konaklama seçenekleri de cruise yolcularının beğenilerine sunuluyor. 


programlarınızda hangi hizmetler oluyor? 

Gemide tam pansiyon konaklama, (sabah kahvaltıları, öğle ve akşam yemekleri) beş çayları, gece büfeleri, kaptanın hoş geldin kokteyli, tüm animasyonlar, onboard aktiviteleri ve sportif faaliyetler ücrete dahildir. Ayrıca paket program gereği uçak ve transfer ücretleri, Türkçe rehberlik hizmeti, havaalanı ve liman vergileri ve seyahat güvence paketi fiyata dahildir. 


gemide vakit geçirebiliyorlar mı? 

Kara turları adı verilen ve tur rehberleri liderliğindeki turları gemi rehberinden satın alınabilmektedir. Rehbersiz bir şehir turu yapabilmeniz de mümkün. Karada katılabileceğiniz aktiviteler çok çeşitlidir. Alışverişe çıkabilir, şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezebilir, sportif o aktivitelerden yararlanabilirsiniz. Dünyanın en güzel plaj ve kumsallarında, güneşin ve eldeğmemiş turkuaz denizin tadını çıkarabilirsiniz. 
Tur boyunca planlanmış olan tur programlarına katılım isteğe bağlı ve ücretlidir. Aksi belirtilemediği takdirde turlar yolcu otobüsleri ile yapılır. Tüm turlar için rezervasyon gemi içindeyken ve günlük programda belirtilen süreler içinde yapılmalıdır. Daha detaylı bilgi, geminin hareketinden önce verilen kara turları programında bulunabilir. Kara turuna katılmayı tercih etmeyen misafirler dilediği şekilde gemi içerisinde vakit geçirebilirler. 


Cruise yolculuğu ile ilgili yanlış bilinen doğrular hakkında da biraz bilgi verir misiniz? Yolcuların en çok sorduğu sorular, tedirginlik duydukları konular neler oluyor ve ne gibi çözümler sunuyorsunuz? 

Öncelikle Cruise yolculuğuyla ilgili öngörülen en yanlış yargı, Cruise gemisinin sadece bir ulaşım aracı olduğu algısıdır. 
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Cruise gemisini aslında yüzen bir otel veya tatil köyü olarak düşünebiliriz. İçerisinde çok fazla sosyal yaşam alanı, eğlence alanı, yeme-içme alanları ve açık güvertede aktivite alanları bulunmaktadır. Denizin ortasında içerisinde sadece kabinlerin bulunduğu gemilerle değil tam aksine içerisinde gösteri salonları, restoranlar, kafeler, spor ve oyun alanları, casino, canlı müzik, disco, açık büfe, spa, sauna, kuaför hizmetleri gibi alanların yer aldığı lüks ve son teknolojiyle inşa edilen gemilerle seyahat imkanı sunulmaktadır. 


Bir diğer yanlış algı ise Cruise seyahatinin sadece orta yaş ve üzeri misafirlere hitap ettiği algısıdır. Gelişen teknolojiyle birlikte yeni suya inen gemilerde, genç misafirlere yönelik bir çok yaşam alanı yer almaktadır. Gemi şirketleri gençleri de düşünerek gemilere çok çeşitli ücretsiz spor ve eğlence aktiviteleri ile çocuklara yönelik aktiviteler de sunmaktadır. 
Gemilerin denizde olduğu süre içerisinde özellikle akşamları çeşitli canlı müzik olan barlar ile disco'lar çeşitli yaş gruplarına hitap etmektedir. Bu nedenle Cruise seyahati günümüzde sadece orta yaş ve üzeri misafirlere değil gençlere, çocuklu ailelere, arkadaş gruplarına ve kurumsal şirket organizasyonlarına da oldukça uygundur. 


Sizce çocuklu aileler için cruise yolculuğu yapmak uygun mu? 
Avantajları ya da dezavantajları nelerdir? 

Yurtdışı seyahatine çıkmak isteyen çocuklu aileler için en uygun ve en rahat seyahat şekli kesinlikle “Cruise” seyahatidir. 


Neredeyse tüm gemi şirketleri çocuklu seyahat eden aileleri düşünerek gemilerinde profesyonel eğitimli bakıcılar ve gözetmenler (o bulundurmaktadır. . Çocuklar (o yüzmekten, spor yapmaktan, oyun oynamaktan hoşlanıyor ise gemi seyahatinde çok güzel vakit geçirecektir. Cruise misafirlerimiz de gönül rahatlığı ile kendi tatilinin tadını çıkarabilir. 


ne gibi bilgiler veriyor? 

Misafir odeneyimlerimizden aldığımız bilgiler de cruise seyahatinin çocuklu aileler için oldukça uygun, konforlu ve rahat olduğu yönünde, Ebeveynler çocuklarını gemilerde yer alan “Juniors Club” olarak adlandırılan ve içerisinde profesyonel eğitmenlerin olduğu çocuk eğlence kulüplerine bırakabilme özgürlüğüne sahip. Bu da ailelerin tur boyunca hem çocuklarının eğlenceli vakit geçirmesine hem de ebeveynlerin keyifli bir tatil geçirmesini sağlıyor. 


MSC CRUISES TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ 


NECLA TUNCEL RÖPORTAJI 


Cruise ile yolculuğun sizce en güzel tarafı nedir? 

Cruise seyahatinin çok fazla avantajı ve bir o kadar da güzel yanı olduğunu düşünüyorum. Öncelikle seyahate başladığınız andan itibaren, tam pansiyon bir hizmet, ikindi ve gece ikramları dahil, 22 saate yakın bir yeme-içme imkanı sunan lüks ve ihtişamlı bir ortamda tatilinizi yapıyorsunuz. Broadway şovlarını aratmayan gece şovları, bebek-çocuk dostu aileler için ideal bir tatil ortamı, daha fazla lüks talep edenler için de “Gemi içinde gemi” konsepti sunuluyor olması, Cruise seyahatinin bir tatilden çok daha fazla olduğunu anlatmaya yeterlidir, diye düşünüyorum. Ayrıca, her sabah yeni-güzel bir destinasyona uyanmak, yol yorgunluğu olmadan gezmek ve bavul açıp kapama gibi zahmetlere girmeden seyahat başlı başına bir lüks... 


eder misiniz? 

Programlarımıza dünyanın 65 ülkesinden, farklı yemeiçme kültürü olan misafirler katılmaktadır. Bu sebeple, ağırlıklı olarak herkese hitap edebilecek, uluslararası bir mutfak sunulmaktadır. 22 saate varan bir açık büfe ile her an yemek imkanı bulunmaktadır. Alakart restaurantlarda özel hazırlanmış menüler ile kişisel tercihlere göre lüks bir restaurantta alınan hizmet ve özenle hazırlanmış bir tabak düzeni vardır. Misafirlerimize farklı seçenekler sunabilmek 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için ana restaurantlarımızın yanı sıra, gemilerimizde Meksika, İtalyan, Fransız, Amerikan ve Asya mutfağı temalı restaurantlar bulunmaktadır. Kahvaltılarda ise ayrıca “Türk kahvaltısı" seçeneği sunmaktayız. Michelin yıldızlı aşçılar ve uluslararası Füzyon mutfağı konusunda ödüllü şefler eşliğinde sıra dışı lezzetler de gemilerimizde yer alır. Dileyen krep ve çikolata atölyelerine katılabilir, İtalyanların dünyaca ünlü Roma dondurması ve Fransızların “Macaron”ları, gemide taze yapılmış olarak denenebilir. Ana yemek menülerinde, çoktan seçmeli et-balık-tavuk yemekleri, pilav-makarna ve sebze yemekleri yanı sıra, sadece vejeteryan menüler de bulunur. Bunlara ilave olarak, her an bulunabilen pizza, hamburger, patates kızartması gibi yiyeceklere de gerek açık büfemizde, gerekse menülerimizde yer verilmektedir. Ayrıca, rezervasyon esnasında belirtildiği takdirde, diabet glutensiz gibi, misafirlerimizin özel taleplerini de karşılıyoruz. 


Cruise seyahatlerinin hepsi birbirinden güzel detaylar içeriyor. 
Sizin için “olmazsa olmaz” destinasyon hangisi? 

Herrotanın kendine göre avantajı ve güzel limanları bulunuyor. 
Benim favorilerim, Küba- Karayipler, Akdeniz ve Kuzey Avrupa Fiyortları... 


tavsiyeleriniz olur? 

İlk defa gemi seyahatine çıkanların bilmesi gereken öncelikli konu, gidilen yerleri keşfetmenin yanı sıra, gemi yolculuğunu ve gemideki hizmetleri yaşama esasıdır. Gemi turları, 1 hafta içinde 5 ülkeye kadar gezebilme imkanı verdiği gibi, ondan da önemlisi geminin içinde adeta bir tatil köyünde, lüks bir otelde muhteşem bir servis kalitesi, Broadway tarzı animasyon şovları, gece eğlenceleri, canlı müzik dinletisi olan barlar, SPA-masaj, alışveriş, dünyanın dört bir yanından olağanüstü lezzetler gibi daha pek çok şey sunmaktadır. 


yardımlarınız dokunuyor? 

En ekonomik olan kabin iç kabin olarak adlandırdığımız, geminin iç kısmında bulunan ve penceresi olmayan kabinlerdir. 
Kabinde çok fazla vakit geçirmeyecek misafirlerimiz için oen ekonomik şekilde gemi seyahati yapmak için bu kabinler idealdir. “Gemiye gidiyorum, odamdan denizi görmezsem 


olmaz” diyenler için dış kabin önerilir. Dış kabinler deniz tarafında konumlanmış kabinler olup, camı açılmamakla birlikte denize bakan bir penceresi bulunan kabinlerdir. 
Balkonlarından denizi seyrederek seyahat etmek isteyenler için ise balkonlu kabinleri satın almalarını öneririz. Bunların dışında süit kabinlerimiz ve otellerdeki “Executive” katlar veya uçaklarda Business Class ile kıyaslanabilecek “Yacht Club” bölümümüz bulunmaktadır. 


programlarınızda hangi hizmetler oluyor? 

Uçakla gidiş dönüş bileti, havaalanı-liman-havaalanı transferleri, Türkçe rehberlik hizmetleri ve satın alınmış olan gemi programındaki geceleme sayısı kadar tam pansiyon konaklama, seyahat sigortası, havaalanı ve liman vergileri, paket ücretine dahil ettiğimiz hizmetlerdir. MSC Cruises'un rakiplere göre en önemli artısı ise katılımcı sayısına bakılmaksızın tüm turlarımızın Türkçe rehberli olmasıdır. 


gemide vakit geçirebiliyorlar mı? 

Her gün odalara günlük program ve bir sonraki günün çevre gezilerini de belirten günlük bültenler bırakılmaktadır. Bir gün öncesinden hangi şehre, saat kaçta varılacağı ve ne tarz çevre gezileri olacağı da bültende yer almaktadır. Kara turlarına katılmak gibi bir mecburiyet yoktur. Gezilere katılmak isteyen misafirlerimizi rehberimiz organize etmekte ve tabii ki kendisi de bu turlarda misafirlerimize eşlik etmektedir. 
Dileyen misafirlerimiz de bu zamanı gemide geçirebilir veya gemiden inerek kendi imkanları ile şehirde istediği yerlere gidip gezebilmektedir. 


Cruise yolculuğu ile ilgili yanlış bilinen doğrular hakkında da biraz bilgi verir misiniz? Yolcuların en çok sorduğu sorular, tedirginlik duydukları konular neler oluyor ve ne gibi çözümler sunuyorsunuz? 

En önemli yanlış düşünce gemi seyahatine sadece yaşlıların katıldığına yöneliktir. Dünyada nehir turlarında yaş ortalamasının bir hayli yüksek olduğu bilinmekte iken Cruise seyahatlerinde her sene yaş ortalaması daha da 


düşmektedir. Gemi firmalarının araştırmalarına göre, cruise yolcusunun ortalama yaşı 42'dir. Bir diğer bilinen yanlış ise, gemi seyahatinin çok pahalı olmasıdır. Gemi seyahatleri pek çok yurtdışı seyahatine göre çok daha ucuzdur. Zira sabah, öğle, akşam yemekleri, ikindi ve gece ikramları, yemekten sonra ücretsiz çay-kahve, Lido tarzı gecede 150 Euro ödenerek seyredilen kalitedeki şovların ücretsiz verilmesi, çocuk ve bebek dostu bir seyahat oluşu ile ödenen ücretin çok daha üzerinde hizmet sunulmaktadır. Seyahat severlerin tedirginlik yaşaması söz konusu değildir, dünyanın en güvenli ulaşım araçlarından biri olan özellikle son nesil gemilerdeki hidrolik stabilizatör sistemleri sayesinde, gemide olduğunuzu bile hissetmeden tüm dünya denizlerini dolaşabilirsiniz. 


Sizce çocuklu aileler için cruise yolculuğu yapmak uygun mu? 
Avantajları ya da dezavantajları nelerdir? 

Çocuklu aileler için gemi seyahatleri dünya üzerinde belki de en ideal tatil seçeneklerinden biridir. Zira gemilerimizde farklı yaşlara göre organize edilmiş çocuk klüpleri, çocuk animasyon ekipleri, Lego-Chicco gibi markalarla yapılan işbirliği neticesinde kusursuz tasarlanmış çocuk oyun alanları, Formula 1 simulasyonu, 7D Sinema alanları bulunmaktadır. 
Belli yaşın üzerindeki gençler için Teenager Club, mini golf, tırmanma, jogging, basketbol ve masa tenisi gibi oyunları da bulmak mümkündür. Hatta anne-baba çocuklarını kulübe teslim edip, vardıkları limanı baş başa gezebilme lüksüne bile sahip olmaktadırlar. 


ne gibi bilgiler veriyor? 

Çocukla bir kere gemiye giden seyahat sever, çocuklarımız büyüyüne kadar her sene gemi seyahatine gideceğiz, bizim yerimizi şimdiden ayırtın söylemi ile seyahatlerini sonlandırıyorlar. Aslında kara turlarına göre, çok daha zahmetsiz ve yormayan bir seyahat olduğu için tercih ediyorlar. Her sabah dinlenmiş bir şekilde yeni limana uyanmak, yol yorgunluğu olmaması, daha da önemlisi yol boyunca çocukların da ebeveynlerini yormamaları önemli bir artı oluyor. Uykusunu alıp uyanmış çocuk, bir destinasyonu gezerken hem dinç, hem de herhangi bir sorun çıkarmaksızın keyifle ebeveynlerine eşlik ediyor. 


ORANGE CRUİSES TÜRKİYE MÜDÜRÜ 


TOLGA UNALSIN RÖPORTAJI 
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Cruise ile yolculuğun sizce en güzel tarafı nedir? 

Herkes tarafından bilinen ve söylenen bir gerçek var, bu da valiz aç kapa derdi olmadan her sabah başka limanda uyanmak. 
Pek tabii bu gerçek yadsınamaz ancak günümüz şartlarında en son teknoloji ile inşa edilen yeni gemilerde artık yok yok 


diyebiliriz, okyanusun üzerinde kendinizi şımartmamak 


elde değil. Dünyaca ünlü Broadway Showlarından tutun da adrenalin dolu spor aktivitelerine kadar herşeyi bir arada sunan yüzen şehirlerde tatil deneyimlerinizi baştan oluşturuyorsunuz. 


eder misiniz? 

Cruise yolculuklarında yemek zamanları adeta bir festivale dönüşüyor, kendinizi gurmeler diyarında hissedeceğiniz, dünya mutfaklarında farklı lezzetleri bir arada tadabileceğiniz bu eşsiz deneyim sırasında dünyaca ünlü şarapları da tatmanız her an mümkün olmaktadır. Seyahatiniz süresince neredeyse 24 saat gemide yiyecek ve içecek imkanlarından yararlanmanız mümkün. Açık büfe restoranlarda dilediğiniz ve merak ettiğiniz lezzetlerin tadına bakarken rezervasyonunuz sırasında tercih ettiğiniz saatlerde yüksek tavanlı, devasa avizelerin ışıltıları altındaki ana restoranlarda ise oldukça nezih bir atmosferde alternatif menüler arasından tercihlerinizi özgürce yapabilirsiniz. Gemilerdeki özel restoranlarda spesifik tatlara ulaşmanız da mümkün. Uzakdoğu mutfağının vazgeçilmezleri sushi ve teppanyaki, steak housellar), İtalyan mutfağına özgü Akdeniz lezzetlerinin ya da Meksika yemeklerinin keyfini çıkarabilirsiniz. Sadece özel restoranlara 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giriş ücretli olup, restoran dahilinde sunulan menülerden seçimlerinizi ücretsiz olarak yapabilirsiniz. 


Cruise seyahatlerinin hepsi birbirinden güzel detaylar içeriyor. 
Sizin için “olmazsa olmaz” destinasyon hangisi? 

Dünyanın tüm denizlerinde her limanda Royal Caribbean International filosundaki ogemilerimize rastlayabilirsiniz. 
Şirketimizin ana vatanı olan Karayipler, bizim için farklı bir öneme sahip. 


52 hafta süresince dünyanın en büyük gemilerini barındıran 
bu eşsiz destinasyonda misafirlerimiz dört mevsim deniz, kum ve güneş üçlüsünün tadını çıkarabilirler. Festival zamanı Rio, Sakura kiraz çiçekleri zamanı Japonya, yaz aylarında ise Alaska ve Norveç Fiyortları favori destinasyonlarımızdan sadece bir kısmı. 


tavsiyeleriniz olur? 

Bizim burada desteğimiz turu satın aldıktan hemen sonra başlamaktadır, valizlerini hazırlamaktan başlayın da gemide ve gidecekleri limanlarda zamanların nasıl geçireceklerine kadar tüm detaylarını planlayabiliyoruz. Royal Caribbean International tarafından sunulan Cruise Planner uygulaması ile gemideki Broadway Showlarına önceden rezervasyon yapmak mümkün. Ekstra olarak satın alınabilecek içecek paketleri, internet paketleri ve özel restoran rezervasyonları seyahat öncesinde satın alındığı zaman yaklaşık olarak 
430 daha uygun olabilmektedir. İlk kez seyahat edecek 
olan misafirlerimiz için gemiye ayak bastıkları anda, önce gemiyi keşfetmelerini öneriyoruz. İster en alt güverteden, isterlerse de en üst güverteden başlayıp neyin nerede olduğunu öğrenmeleri, kabinlere ve ortak kullanım alanlarına (tiyatro, restoran, spa, spor salonu, havuzlar gibi) en kolay ulaşımı belirlemeleri seyahat süresince kendilerine çok yardımcı olacaktır. Her gün kabinlerine dağıtılan günlük gemi gazetelerinin de takibi de çok önemlidir. Gidilen turun rotasına göre gemide saatlerinizi ileri veya geri almanız gerekebiliyor. 
Hem bunun gibi önemli bilgileri hem de gemideki tüm aktivitelerin saat ve mekanlarını bu gazetelerden rahatlıkla takip edebilir, gününüzü planlayabilirsiniz. 


yardımlarınız dokunuyor? 

Burada en önemli detay misafirlerimizi iyi tanımak ile başlıyor ve beklentilerine göre yönlendirmeler yapıyoruz. Seyahat süresince kabinde geçirecekleri ortalama süre yaş gruplarına ve çocuklu / çocuksuz ailelere göre değişkenlik gösterebiliyor. 
Üst yaş grubundaki misafirlerimiz veya çocuklu aileler çocuklarından dolayı kabinlere daha erken dönme ihtiyacı hissedebilirler bu yüzden kendilerine balkonlu kabinleri tavsiye ediyoruz, diğer yandan kabine sadece yatmadan yatmaya gidecek olan ve daha ekonomik bir seçenek arayışında olan yolcularımıza ise dış kabin ya da iç kabinleri öneriyoruz. 
Yeniliklerin öncüsü Royal Caribbean International filosundaki gemilerimizdeki sanal balkonlu iç kabinlerde duvara yansıtılan tam ekrandan deniz ya da liman manzarasının tadını çıkabilirsiniz. Gidilecek destinasyona göre de seçilecek kabinler konusunda yönlendirmelerde bulunuyoruz, örneğin her an eşsiz bir manzara ile karşılaşmanız mümkün olan Norveç Fiyortlarında kesinlikle balkonlu kabinleri tavsiye ederken, daha çok üst üste denizde gün geçirilen Transatlantik programlarında iç veya dış kabinleri önerebiliyoruz. 


programlarınızda hangi hizmetler oluyor? 

Paket programlarımıza gidiş — dönüş uçak biletleri, istenildiği taktirde iç hat bağlantıları, havalimanı — liman arasındaki transferler ve en önemlisi Türkçe rehberlik hizmetleri dahil oluyor. 
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Gidilen limanlarda yolcular için hazırlanmış kara turları ne gemide vakit geçirebiliyorlar mı? 

Kara turları için iki ana alternatif bulunmaktadır. Gemi tarafından düzenlenen ve her limanda onlarca seçeneğin olduğu (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi) sadece sık kullanılan dillerde konuşan rehberler eşliğinde gerçekleşen turlar veya paket programlarda sunulan Türkçe rehberlik hizmetleri kapsamında rehberlerimizin hazırlamış olduğu bize özel turlar bulunmaktadır. Her yaş grubunun katılımının kolayca mümkün olabileceği, gidilen destinasyonlarda mutlaka görülmesi gereken yerleri içeren, aynı zamanda gidilen limana özgü yiyecek & içecek tadımları ve alışveriş için yeterli zamanı bırakacak şekilde profesyonel rehberleriniz tarafından titizlikle hazırlanmaktadır. 


Daha önceden aynı destinasyonda seyahat etmiş misafirler içinde klasiklerin dışında alternatif turlar da oluşturulmaktadır. 
Turlara katılmayan misafirlerimiz gemide gönüllerince vakit geçirebiliyor. Sadece gemi limanlarda bağlı kaldığı sürece gemideki gümrüğe tabi alışveriş dükkânları ve casino kapalı olmaktadır. 


Cruise yolculuğu ile ilgili yanlış bilinen doğrular hakkında da biraz bilgi verir misiniz? Yolcuların en çok sorduğu sorular, tedirginlik duydukları konular neler oluyor ve ne gibi çözümler sunuyorsunuz? 

Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmamıza karşın maalesef çok denizci bir ülke değiliz, seyahatlerimizde çok fazla deniz yolcuğunu tercih etmemizin sebebi daha önce deneyimlenmediği için bilinmeyen gerçekler. En çok gelen soru sizin de hemen tahmin edeceğiniz gibi “Acaba gemi sallanır mı?”... 


Sıklıkla rastlanan bir başka soru da tercih edilen kabin kategorisine göre gemideki imkanlardan aynı oranda yararlanıp yararlanılmayacağı ile ilgili oluyor. İstatistiklere göre diğer seyahat ve ulaşımı türlerine göre kaza riskinin en az olduğu ulaşım şekli deniz yolculuğudur, dolayısıyla gemi seyahatleri oldukça güvenli olup , son teknoloji ile inşa edilen gemilerimizde bulunan hidrolik stabilizatörler sayesinde sallanmayı hissetmiyorsunuz. Farklı kabinlerde kalan misafirlerimizin hepsi gemide aynı imkanlara sahiptirler ve aynı restoranda yemek yiyebilirler, aynı anda tiyatro ya da benzersiz showları birlikte izleyebilirler. 


Sizce çocuklu aileler için cruise yolculuğu yapmak uygun mu? 
Avantajları ya da dezavantajları nelerdir? 

Bu soruya keyifle cevap vereceğim çünkü sırf çocukları istediği için cruise seyahatine çıkan aileler var. Televizyon haberlerinde ve gazete reklamlarında gördükleri gemiler ile seyahat etmek istediklerini ebeveynlerine ileten çocuklarımız bir önceki soruda yakındığımız denizci bir ülke olamama konusunda bu durumu tersine çevirmek için en büyük umudumuz. 
Gemilerde çocuklar ile seyahat etmek oldukça keyifli , farklı yaş gruplarına göre farklı aktivitelerden yararlanan mutlu çocuklar, mutlu aileler... 


Çocuklarınız, oRoyal oCaribbean gemilerinde (Disney Kahramanları ile kahvaltı yapabilir, çocuk havuz ve kaydıraklarında keyifle zaman geçirebilir, tırmanma duvarında zirveye çıkarken yeteneklerini test edebilir veya buz pateni pistinde paten dersleri alabilir. Dezavantaj olarak çocukların gemiden inmemek istemelerini söyleyebiliriz sadece. 


ne gibi bilgiler veriyor? 
Yaşadıklarıbueşsizdeneyimikaraturlarıilekarşılaştırdıklarında çok daha güvenli ve konforlu bir seyahat olduğunu ve genellikle tekrarlamak istediklerini bize iletmektedirler. 
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SERKAN DEMİRTEMEL RÖPORTAJI 


Cruise ile yolculuğun sizce en güzel tarafı nedir? 

Cruise ile yolculuğun en güzel tarafı her gün farklı bir ülke ve kültürde uyanabilme şansıdır. Bunu yaşarken de konforunuzdan ve eğlencenizden asla ödün vermezsiniz. 
Yüzen birinci sınıf tatil köyünüz her zaman yanınızdadır. 


eder misiniz? 

Her cruise gemisinde dünya mutfaklarından oluşan çok zengin menülere sahip ücretsiz ana restaurantlar ve çok daha özel hizmet veren, sadece rezervasyon ücreti ödenen butik restaurantlar bulunmaktadır. Ana ve butik restaurantlarda yemekler çok özel aşçılar tarafından hazırlanmaktadır. 
Birçoğu Michelin yıldızı vb. gibi önemli dereceler almış olup çok kaliteli bir yemek deneyimi sunmaktadırlar. Yemek ve servis kalitesi, çeşitliliği gemilerin standartına göre daha üst seviyelere çıkmaktadır. Şık masa düzenleri, hizmet veren güler yüzlü, deneyimli, temiz görünümlü garsonlar ile cruise gemisinde yemek saatleri çok keyiflidir. 


Cruise seyahatlerinin hepsi birbirinden güzel detaylar içeriyor. 
Sizin için “olmazsa olmaz” destinasyon hangisi? 

Gemi hayatı her destinasyonda çok keyifli. Genel olarak yıllardır cruise seyahatlerinden dönen misafirlerimizden aldığımız yorumlar ve kendi şahsi fikrim neticesinde en beğenilen ve gidilmesi gereken cruise rotaları önem sırası ile Alaska, Antarktika, Fransız Polinezyası, Yeni Zelanda, Norveç Fiyordları, Uzakdoğu, Güney Amerika, Karayipler şeklinde sıralanabilir. Fakat şunu da unutmamak gerek: Ülkemize en yakın rota olarak Yunan adaları destinasyonu bile doğru zaman, düzgün bir gemi ile gidildiğinde son derece keyifli geçmektedir. 


tavsiyeleriniz olur? 

Standart büyük tonajlı bir cruise gemisinin günün yaklaşık 18 
saati hareketli bir yaşamı içeren, standart bir tatil köyünden daha fazla seçenek sunan bir yer olduğunu unutmasınlar. 
Giderken yanlarında gün içinde genelde dışarıya çıkılıp gezildiği için olabilecek en rahat mevsimsel kıyafetler ve ayakkabılar, akşamlar için alakart restaurantlarda yemek alımı ve sonrasındaki gemi gece hayatında kendilerini özel hissetmeleri için en şık kıyafetlerini mutlaka almalılar. Cruise gemilerimize dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerin büyük kısmı şıklığa özen göstermektedir. Bu yüzden Türkiye'yi güzel temsil etmemiz gerekiyor. Gitmeden önce gemilerin kat planlarını ve görsellerini inceleyerek gemi içerisindeki mekanların yerlerini biraz çalışabilir, gittiklerinde ise bu 


mekanları gemide oldukları süreçte dolu dolu yaşayabilirler. 
Özellikle odalara bırakılan geminin günlük program broşürü çok önemlidir. Bu program ne kadar iyi takip edilirse geminin farklı noktalarında yaşanan aktivite ve şovlar da misafirlere o kadar çok keyifli anlar yaşatır. Cruise seyahati dışarıda bulunan zamanlarda tadımlık geziler ile kendilerini aşırı yormadan keyifli olur. Rehberli turlar bu şekildedir. Kendi başına bölgeleri gezen misafirler aşırı yoğunluğa girmeden limanları gezmeli ve gemi hayatına enerjilerini saklamalılar. 
Programa gitmeden önce gidilen destinasyonlar ve özel mekanlar ile ilgili biraz ön çalışma yapmak seyahatlerini daha unutulmaz hale getirecektir. 


yardımlarınız dokunuyor? 

Cruise seyahatinin güzel geçmesini sağlayan en önemli detay kabinlerdir. Bilindiği gibi süit kabinler hariç olarak en çok tercih edilen ve geminin ortalama * 80'ini oluşturan 
3 farklı kabin tipi bulunmaktadır. Bu 3 kabinin iç dizaynı 
neredeyse aynıdır. Penceresi olmayan iç kabin, penceresi açılmayan fakat odaya güneş ışığı alan, bir kısım manzara görebileceğiniz dış kabin ve oturma alanına sahip manzarayı minimum 180 derece görebileceğiniz balkonlu kabinler. Eğer misafirin bütçesi yeterli ise minimum balkonlu bir kabine rezervasyon yapmaları seyahatlerinin baştan sona çok daha keyifli geçmesini sağlar. 


Balkonunuza çıkıp gemi hareket halinde olsun olmasın manzarayı izlemek gerçekten müthiş. Penceresi olmayan iç kabinleri kapalı alan fobisi olabilecek kişilere asla önermiyoruz, seyahatleri güzel geçmeyecektir. Dış kabinlerde ise pencerenin olması ve içeriye ışık alması misafirlere biraz daha huzur verebiliyor. Kabin tercihi misafirin bütçesi ve kabinde geçirmeyi düşündüğü ekstra zamana göre yapılıyor. Bu bilgiler en ince ayrıntısına kadar rezervasyon anında verilmektedir ve deneyimli cruise satış uzmanlarımız tarafından en doğru kabine yönlendirilmektedirler. 


programlarınızda hangi hizmetler oluyor? 

Yurtdışı kalkışlı ve bitişli standart bir cruise paket programı minimum gemi konaklaması, uçuşlar, transferler ve iptal teminatları içeren sigorta poliçesinden oluşmaktadır. Bazı programlarda ise farklı olarak Türkçe rehberlik hizmeti, gemi personel bahşişleri, otel konaklamaları dahil olabiliyor. 


gemide vakit geçirebiliyorlar mı? 

Normal olarak tüm cruise'lar kendi bünyelerinde Türkçe dışında farklı ana dillerde gerçekleşen ve isteğe bağlı kara turu seçenekleri sunmaktadır. Münferit hareket edilen bir programda dil problemi olmayan cruise yolcuları isterse bu programları tercih edebiliyor yada geminin limanda bulunduğu süre içerisinde ulaşımlarını kendileri sağlayarak bölgeyi gezebiliyorlar. Biz operatör olarak yeterli kişi sayısı oluştuğu takdirde Türkçe rehberlik hizmeti sağlamaktayız. 
Kara turlarını Türkçe olarak, daha kapsamlı ve ekonomik hale getirerek Türk cruise yolcusunu memnun etmeye çalışıyoruz. 


Cruise yolculuğu ile ilgili yanlış bilinen doğrular hakkında da biraz bilgi verir misiniz? Yolcuların en çok sorduğu sorular, tedirginlik duydukları konular neler oluyor ve ne gibi çözümler sunuyorsunuz? 

Cruise seyahati ile ilgili en yanlış bilinen konulardan biri 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gemiye gidildikten sonra çok para harcanan bir yer olması. 
Cruise seyahatinde programa gidildikten sonra tek mecburi ödenmesi gereken tutar gemi personel bahşişleridir. Bazı gemi firmaları bu bahşişleri rezervasyon sırasında almaktadır ve geriye hiçbir mecburi ödeme kalmıyor. Tüm oluşabilecek masraflar misafirlere bağlıdır. Gemide yeme —içme (sadece kapalı şişe içecekler ve alkollü içecekler ekstradır ve fiyatları oldukça makuldur) bar ve gece kulüplerinde sınırsız eğlence, spor salonu kullanımı, özel dersler, eğitimler, çekilişler, havuz bölgesi kullanımı gibi detaylar ücretsizdir. 


Geminin limana yanaştığı günlerde ücretli kara turlarına katılım Zorunlu değildir. Kendileri dilediği gibi özgürce gezebilirler. Bunun için çok ileri bir İngilizceye de gerek yok. 
En çok sorulan sorular bu detaylar ile ilgilidir. İkinci olarak: “Her yeri kapalı bir gemide güzel vakit geçirebilir miyim?” Bu sorunun cevabını daha inandırıcı olması için cruise deneyimi olan çevrelerindeki insanlara sorsunlar. Biraz misafirlerin eğlence anlayışı ve katılımı ile alakalı bir durumdur. 


Bir cruise gemisi kadar farklı eğlence ve aktiviteyi barındıran bir yer olduğunu düşünmüyorum. Tedirginlik olarak ise tek konu “Gemi sallar mı midemiz bulanır mı?” Yeni nesil büyük tonajlı cruise gemilerimizde sahip oldukları stabilizatör sistemleri ile sallantıyı hissetmek pek mümkün değil. Genel olarak gemiler gece yol alır ve uykuda olan misafirler bu ufak sallantıları kolay kolay hissetmez. Ancak mevsim dışı bir 


SETUR YURTDIŞI TURLAR MÜDÜRÜ 


Zamanda yada ani bir beklenmedik hava muhalefetlerinde yaşanan deniz dalgalanmaları birazcık gemiyi sallayabilir ama yine de korkacak bir durum yok. 


Sizce çocuklu aileler için cruise yolculuğu yapmak uygun mu? 
Avantajları ya da dez avantajları nelerdir? 

Kesinlikle çok uygun. Büyük tonajlı cruise gemilerimizde bebekten genç yaşa kadar uygun için bir çok kulüp, aktivite alanı mevcuttur ve hatta istenirse aileler bebeklerini gemide tecrübeli bakıcı ve eğitimcilere bakarak limanlarda gezebilme şansına sahipler. Gemilerin sağlamış olduğu ve ailelere verilen telsiz telefonlar bulunmaktadır. Geminin her bölgesi çocuklar için güvenlidir. Puset kullanan aileler gemi içinde, giriş çıkışlarda son derece rahattırlar. Dezavantaj olarak söyleyebileceğim tek konu geç saatlerde gerçekleşecek şovlar ve canlı müzik gösterileri vb. aktivitelere katılımlar biraz zor olabilir. 


ne gibi bilgiler veriyor? 

Cruise seyahati dünya üzerindeki en rahat ve güvenilir seyahat biçimi olduğundan müşterilerimizin eve dönüşlerindeki yorumları son derece olumlu. İleri derece güvenlik içeren keyifli alanlar, vakit geçirmek için bir çok aktivite çocuklu aileleri oldukça memnun etmektedir. Anne ve babalar cesaretini toplayıp bu deneyimi ailece yaşamalılar, pişman olmayacaklardır. 


YEŞİM ÖZALTAY RÖPORTAJI 


Cruise ile yolculuğun sizce en güzel tarafı nedir? 

Bence Cruise tatilinin en güzel tarafı valiz açıp kapatmadan, her sabah farklı limanlarda, farklı ülkelerde uyanmanız. 
Bunun üzerine 24 saat yemek imkanı, oda servisinin dahil olması ve güvenliği eklediğinizde tartışmasız olarak fiyat kalite dengesinin en avantajlı olduğu seyahat tipi Cruise diyebiliriz. 


eder misiniz? 

Kruvaziyer gemileri kendi aralarında mutfaklarını iyileştirmek için bir yarış içerisindeler. “Denizlerdeki en iyi restoran” gibi iddialı sloganlar, Michelin yıldızlı şefleri ön plana çıkartmaları ve günün her saatinde aynı anda onlarca farklı konseptteki restoranlar ile gurme tatil severleri kendine çekmeye çalışıyorlar. Pek çok gemi, ana öğünleri iki oturum halinde sunmakla beraber, konsept restoranlara misafirlerini rezervasyon ile kabul edebiliyor. 24 saat açık büfesi ile de esneklik isteyen misafirlerini de unutmuyorlar. 6 yıldızlı butik gemiler tek oturumda ana öğünleri sunuyor, en kaliteli 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malzemeler ile özellikle akşam yemeklerini başlıbaşına özel bir etkinlik gibi yaşatıyor. 


Cruise seyahatlerinin hepsi birbirinden güzel detaylar içeriyor. 
Sizin için “olmazsa olmaz” destinasyon hangisi? 

Hiç şüphesiz zengin tarih ve doğal güzellikleri ile bahar aylarında Akdeniz rotaları en vazgeçilmez destinasyonum. 
Kışın ise tercihim Karayipler. 


tavsiyeleriniz olur? 

Cruise seyahati deneyimlemek isteyen misafirlerimize, beklentilerine göre farklı tavsiyelerde bulunuyoruz. Genel olarak yakın bir destinasyonda çok uzun olmayan bir tur ile Cruise seyahati konseptini yaşamalarını öneriyoruz. 
Döndüklerinde beklentilerinin ne derece karşılandığını konuşarak bir sonraki turunu şekillendirebiliyoruz. 


yardımlarınız dokunuyor? 

Kabin tipleri konusunda kruvaziyer gemileri çok çeşitli seçenekler sunabiliyor. Bütçe olarak en uygun olan iç kabinleri genellikle odada fazla vakit geçirmek istemeyen misafirlerimize öneriyoruz. Manzara izlemek isteyenler ise balkonlu kabinleri tercih etmeli. Geminin konseptine göre içerisinde her türlü imkanın bulunduğu kabinler de mevcut: Oyun konsolları, jakuzi, çocuklar için kaydırak bu imkanlardan bazıları. 


programlarınızda hangi hizmetler oluyor? 

Cruise turlarının pek çoğu Türkiye dışından başladığından, paket programlarına başta uçak bileti dahil edilmeli. 
Havalimanından gemi limanına kadar transfer hizmeti de standart hizmetlerimizden. Seyahat sigortası, içecek paketleri, bahşişler, rehberlik hizmetleri ve isteğe bağlı pek çok talep paketlere dahil edilebiliyor. 


gemide vakit geçirebiliyorlar mı? 

Limanlara yanaşan gemiler genellikle sabahın erken saatlerinden hava kararana kadar demirli durur ve misafirlerimiz diledikleri gibi geminin ya da şehrin tadını çıkarırlar. Talebe göre özel rehberli turlar münferit ya da grup halinde seyahat eden misafirlerimize özel olarak düzenlenebilir. Farklı lisanlarda geminin de organize ettiği turlar mevcut. Herhangi bir programa bağlı kalmak istemeyen misafirlerimiz de serbestçe limanların tadını çıkarabilirler. Gemileri birer tatil köyü olarak düşünebilirsiniz. 
Güneşlenme terasları, yüzme havuzları, spa, spor salonu, şovlar, dans-yemek-sanat kursları gibi pek çok etkinlik olan bir tatil köyünü terk etmek istemeyen misafirlerimiz, ekstra tur için inen misafirlerimizden kalan tenhalığın tadını çıkartmak isteyebilirler. 


Cruise yolculuğu ile ilgili yanlış bilinen doğrular hakkında da biraz bilgi verir misiniz? Yolcuların en çok sorduğu sorular, tedirginlik duydukları konular neler oluyor ve ne gibi çözümler sunuyorsunuz? 

İlk defa Cruise yolculuğu yapmak isteyen misafirlerimiz çekince olarak geminin sallamasından endişe duymaktadır. 
Son teknoloji ile donatılan gemilerin sallanmaması için stabilizatör denilen dengeleyicileri bulunmakta. Gemi 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ile seyahat eden misafirlerimiz bileceklerdir ki ikinci günden sonra Gemide olduklarının bile unutmaktadırlar. 
Geminin “tutması” durumunda ise doktor odasından temin edilebilecek ilaçlar mevcuttur. 


Sizce çocuklu aileler için cruise yolculuğu yapmak uygun mu? 
Avantajları ya da dezavantajları nelerdir? 

Farklı gemi firmalarının her talebe göre hizmet ve imkan sağlayabiliyor. Çoğu gemi firmaları çocukları da düşünerek çocuk kulüpleri oluşturmuş durumdalar. Belirli saatlerde çocuğunuzu emanet edebileceğiniz profesyonel eğitmenlerin eşliğinde oyun oynayabilecekleri alanlar mevcut. Hatta bu kulüplerden yaş gruplarına göre, gençler için dahil, 3 farklı alanda faaliyet gösteren gemi firmaları da var. Çocuklara yönelik su parkları, showlar, restaurantlarda özel çocuk menüleri ve hatta ünlü çizgi film karakterlerinin bulunduğu gemi alternatiflerimiz mevcut. Konsept gereği çocuklara yönelik fazla aktivitesi bulunmayan gemilerde çocukların sıkılması olasılığı her zaman daha yüksektir. 


ne gibi bilgiler veriyor? 

Doğru yönlendirilen çocuklu misafirlerimiz, tur dönüşlerinde teşekkürlerini iletip bir sonraki Cruise tatillerini planlamak için daha erken davranarak fiyat avantajlarından faydalanmak istemeye devam ediyor. 


TATİL BUDUR TURLAR MÜDÜRÜ 


SERCAN SARAY RÖPORTAJI 


Cruise ile yolculuğun sizce en güzel tarafı nedir? 

Mavi yolculuktan bıkmayanların tatil tercihleri arasındadır gemi turları. Uzun gemi yolculuklarıyla yurt dışı turlara katılabilir, hiç görmediğiniz ülkeleri, şehirleri ve adaları 


gezebilirsiniz. Cruise ile yolculuğun en güzel tarafı, dünyanın her yerine seyahat etme imkanına sahip olunması. Gözlerinizi birkaç saniyeliğine kapatın... Yüzer bir lüks otelde hatta küçük bir şehir içinde, dünyanın en güzel denizlerine, en güzel kentlerine yolculuk ettiğinizi hayal edin. 


Gemilerde sınıf farkı yok, yalnızca seçtiğiniz kabin farklı olabilir. Tüm yolcular gemilerde sunulan aktivitelerde, restoran, bar, casino, sağlık ve güzellik merkezleri, şovlar, çeşitli spor imkanları vs. eşit şartlarda yararlanabilme imkanına sahip. 


Yüzen bir tatil köyü olarak düşünebileceğiniz bu gemilerde eğlence ve dinlence anlayışınıza uygun her türlü konfor ve aktiviteyi bulabilirsiniz. Gemi şirketleri her yaş grubuna uygun çeşitli aktiviteler sunuyor. Birçok gemide gençler ve 


çocuklar için özel programlar sunulan kulüpler mevcut. 


Çocuklu aileler düşünülerek, gemilerde profesyonel bakıcılar oOve gözetmenler (o bulunduruluyor.Gemilerde yolculuğunuz boyunca, güvenliğiniz için her türlü donanım mevcuttur. En son teknolojiye sahip günümüz gemileri uluslararası standartlarda inşa edilmiştir. 


eder misiniz? 

Cruise yolculuklarında mutfakta bulaşıkçılan aşçıya ortalama 250 kişi çalışıyor. Gemilere göre paketler “Herşey Dahil” ya da “Tam Pansiyon” olarak sınıflandırılmaktadır. 


Gemide 3 ana öğünün yanı sıra, bunların dışında canınız ne isterse 20 saat boyunca bulmak mümkün. Yemek düzeni gemilere göre değişmekte. Herşey dahil olan programlarda misafirler açık büfe ve ala carte restaurantları diledikleri zaman kullanabilmektedirler. 


Bazı programlarda ise geminin kapasite olarak yoğunluğundan dolayı yemek 1. ve 2. oturumlara ayrılmıştır. Gemide alınan yemeklerin en güzel tarafı 
size sunulan hizmetlerdir. Gemiler ortalama olarak her 3 
misafire 1 garson sunmaktadır. 


Cruise seyahatlerinin hepsi birbirinden güzel detaylar içeriyor. Sizin için “olmazsa olmaz” destinasyon hangisi? 
Olmazsa olmaz olarak tanımlayabileceğim bir çok destinasyon var, Yunan Adaları, Fiyortlar ve Uzakdoğu Gemi Turları olabilir. Yunan Adaları destinasyonları bizim kültürümüze daha yakın olduğu için en keyif aldığım destinasyonlardan biri diyebilirim. 


Rodos, Girit, Santorini ve Mikonos farklı özellikleri ile Türk turistlerin ilgisini çekebilir. Her birine birer gün ayırarak hangi adanın size daha uygun olduğunu keşfedebilirsiniz. 
Ancak pasaportunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giriş damgası olanlar için Schengen vizesi olsa bile Yunan 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Adaları'na girişte sıkıntı yaşanabileceği göz ardı edilmemeli. 


tavsiyeleriniz olur? 

Cruise turları ile dünyayı keşfetmeye çıkmak son zamanların en çok ilgi gören seyahat şekillerinden birisi. 
İlk defa bir cruise gemi turu yapacaksanız geziye çıkmadan önce bazı şeyler hakkında bilgilenmenizde fayda var. Ücreti, liman vergileri standart bir seyahatte her zaman dahil olan ücretlerdir. Bunlar dışında bir çok ek ücret bulunuyor ve bunlar seyahat içerisinde seçtiğiniz opsiyonlara göre değişiyor. Bu ücrete çok ama çok fazla yemek, içecek ve eğlence hizmetleri dahil. 


Yemekler genellikle geminin ana restoranında bulunuyor. 
Ancak özel içecekler (özel kahve yada alkollü içecekler) genellikle bu ücrete dahil değildir. Programlara göre herşey dahil olmayan programlarda içecek dahil olmadığından geminin size sunduğu içecek paketlerinden faydalanabilirsiniz. Bunlar dışında masaj servisleri, durduğunuz limanda yapılacak etkinlikler, kumar, bahşiş (gemiye göre değişiklik gösterebilir) vb. diğer durumlar ücrete dahil değildir. 


Acente kullanmadan direkt olarak firmanın kendi sitesinden de bu tarz bir paket tatil programını alabilirsiniz ancak iyi bir seyahat firmasından satın alırsanız kesinlikle daha az ödeyeceksiniz ve bir takım ufak tefek bonuslar da kazanabilirsiniz. Bunun yanında işin insan ilişkileri boyutu da önemli ve sizi bilen, tanıyan bir seyahat acentesi ile iş yaptığınızda bir sonraki tatilinizde tam size uygun bir program çıkartabilir. 


yardımlarınız dokunuyor? 

Gemilerde kabinler genelde 4 çeşittir. Bunlar iç, dış, balkonlu ve suit olarak adlandırılmaktadır. İç kabinler geminin alt katlarında olup camı olmayan bir kabin çeşididir. 
Dış kabinler cama veya lomboza sahip olan kabinlerdir. 
Balkonlu kabinler diğerlerine göre biraz daha büyük olup, odaya ait müstakil bir balkona sahiptir. 


Tüm kabinlerde fiyat odanın bulunduğu kata göre değişiklik göstermektedir. Günümüz gemilerindeki kabinler en az 4-5 yıldızlı lüks otel odalarındaki konfora sahiptir. Misafirlerin tamamı bütün aktivitelerden (restoran, bar, casino, spor, havuz, güzellik merkezi...) seçtikleri kabin göz önüne alınmaksızın eşit şartlarda yararlanabilme olanağına sahiptir. 


Gemide devamlı bir aktivite ve eğlence olduğundan dolayı benim tavsiyem bütçenize göre en uygun kabini seçebilir ve eşit şartlarda tüm hizmetlerden yararlanabilirsiniz. 


programlarınızda hangi hizmetler oluyor? 

Türkiye dışı kalkışlı programlarda, parkura göre gidiş dönüş uçak biletler, tam pansiyon, her şey dahil yada oda kahvaltı konaklama (Seçtiğiniz programa göre değişebilir), havaalanı—liman—havaalanı arası transferleriniz, Türkçe rehberlik hizmeti, her gün ve gece için düzenlenen eğlence, animasyon ve şovlar, gemideki sabah, öğle ve akşam yemekleri, liman vergileri - havaalanı vergileridir. 


Genel olarak bu hizmetler dahildir. Fakat belirttiğim gibi bu durum seçeceğiniz programlara göre değişiklik 


gösterebilir. 


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gemide vakit geçirebiliyorlar mı? 

Kara turları programlara göre belirli ücret karşılığında değişmekte olup hiçbir kara turu zorunlu değildir. Kara turu satın almayan yolcular gemide vakit geçirebilir ya da gemide belirtilen saatlere uygun olarak karada kendi imkanları ile vakit geçirebilirler. Bazı gemilerde ücretsiz shuttle servisler de misafirlere ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Eğer misafirler gidilen ülkeleri ya da adaları keşfetmek istiyorlar ise kara turlarına katılmalarında büyük fayda olacaktır. 


Cruise yolculuğu ile ilgili yanlış bilinen doğrular hakkında da biraz bilgi verir misiniz? Yolcuların en çok sorduğu sorular, tedirginlik duydukları konular neler oluyor ve ne gibi çözümler sunuyorsunuz? 

Yolcuların en çok sorduğu sorulardan ve tedirgin oldukları konular, “Gemi çok sallanıyor mu?" Pek sayılmaz. 


Son teknolojiler sayesinde yolcular geminin gittiğinin bile farkına zor varıyorlar. Ancak deniz çok aşırı dalgalı ve fırtınalı olursa o zaman bunu hafif hissedebiliyorsunuz. 
Eğer deniz sizi tutuyorsa mutlaka ilaçlarınızı yanınızda getirin. 


“Gemide internet olacak mı?” Büyük firmaların çoğunda bir internet kafe ve hatta tüm gemiyi kapsayan bir Wi-Fi bile bulunuyor. Tabi interneti kullanma konusu gemilere göre değişebilir bu durum epey yüklü bir ücret ödemenizi gerektirebilir ve internet hızı sizi pek memnun etmeyebilir. 
Tavsiyem, karaya çıktığınızda herhangi bir cafe vs. wifi hizmetinden faydalanabilirsiniz. 


“Gemide Casino bulunuyor mu?” Gemilerde casino bulunur hatta bazı yolcuların sadece casino için bu yolculuğu seçtiklerini söyleyebiliriz. 


“Gemideyken ücretli olan şeyleri nasıl satın alabiliyorum?" 
Adınızın yazılı olduğu bir seyahat kartı size yolculuğunuzun başında verilecek (kredi kartı gibi). Almak istediğiniz bir şey olduğunda sizden bu kart istenecek. Kartın üzerindeki barkodu okutup hesabınıza ücret yansıtılacak. Yolculuğun sonunda kartı geriye verirken de tüm bu ücretleri orada dilerseniz nakit dilerseniz diğer şekillerle ödeyebilirsiniz. 


“Gemide havuz var mı?” Gemilerin hemen hepsinde en üst katta açık havuz yer alır. Yalnız bu havuzu otel havuzlarıyla kıyaslamayın, genelde küçüktürler. Ama eğlenmek ve atmosfer için gayet güzeldir. 


“Her gün yapılan etkinlik ve aktivitelerden nasıl haberim olacak?" Her gün, oda servisi size gün boyunca ve sonraki gün yapılacak her şeyin saatini yazan bir program verecek. Eğer bunu kaybederseniz resepsiyondan yenisini alabilirsiniz. 


Sizce çocuklu aileler için cruise yolculuğu yapmak uygun mu? 
Avantajları ya da dezavantajları nelerdir? 

Çocuklu aileler için hiç bir dezavantaj yoktur. Gemilere göre çocuklar için bir çok eğlence ve şovlar bulunmakta ve gemide güvenebileceğiniz bir çok bakıcı bulunmaktadır. 


Çocuklarınızın çok keyifli bir tatil geçireceğinden emin olabilirsiniz. 


Çocukları ile yolculuk yapan müşterileriniz, yolculuktan sonra ne gibi bilgiler veriyor? 

Çocuklu misafirlerimizin hiçbirinden bugüne kadar bir olumsuz durum yada bir şikayet almadık, hatta bir sonraki tatil programlarını çocukları istedikleri için yine cruise tatili olarak seçen misafirlerimize rastladığımı söyleyebilirim. 


TOURISTICA TURLAR MÜDÜRÜ 


BURAK ÖZDEMİR RÖPORTAJI 


Cruise ile yolculuğun sizce en güzel tarafı nedir? 

Rüya destinasyonlarınızın hepsini bir rotada görebilirsiniz. 
Bunun anlamı şudur: Valizinizi sadece bir kez açarsınız ve bütün bir seyahat boyunca kamaranıza yerleştikten sonra valiz sürüklemeye, tekrar tekrar check-in ve check-out yapmaya gerek kalmadan seyahatinizin keyfini çıkarabilirsiniz. 


eder misiniz? 

Kahvaltı bütün ihtişamıyla sabah genelde 07:00-10:00 arasında verilmektedir, ayrıca oda servisini arayarak kabininize kontinental kahvaltı siparişi verebilirsiniz. Öğle yemekleri size özel ayrılmış masanızda ana restoranda veya tematik restoranlarda, gemiye ve coğrafik duruma göre değişen saatlerde sunulmaktadır. Yemeklerin tamamı taze olarak hazırlanmış olup Akdeniz mutfağı ve dünya çapında otantik mutfakları deneyimleyebilirsiniz. 


Cruise seyahatlerinin hepsi birbirinden güzel detaylar içeriyor. 
Sizin için “olmazsa olmaz” destinasyon hangisi? 
Kesinlikle Yunan Adaları ve Batı Akdeniz cruise turları. 


tavsiyeleriniz olur? 

Gemi turları konusunda hassas noktalardan biri lokasyon seçimidir. Her gemi turunda muhakkak yıldız bir lokasyon vardır. Önemli olan o lokasyonda ya da limanda kaç gün ya da saat kaldığınızdır. Ayrıca gemi biletlerinizi ve pasaportunuzu yanınıza almanız, kredi kartlarınızı ve mobil hatlarınızı yurt dışında kullanıma açtırmanız, gemiye bindikten sonra yapılan tanışma ve bilgilendirme toplantısını kaçırmamanız, gideceğiniz yerin para birimini mutlaka öğrenmeniz ve sadece Türk Lirası ile yurt dışına çıkmamanız, geminin kalkış saatini asla kaçırmamanız, balayına çıkacaksanız ve nikah kıyılmadan önce tur satın alıyorsanız soyadınızın değişeceğini hesaba katmanız ve yeni pasaportunuz ile gemi biletindeki yazılan soyadın aynı olmasını sağlayacak şekilde biletlerinizi almanız önemli. 


Limanlardaki Duty Free'lerden alışveriş yapmak için acele etmeyin. Geminin içinde bulunan Duty Free'lerde ilk güne özel indirimler uygulanmakta. Gemiye binerken pasaportlarınızı teslim edeceksiniz ve size bir kart verecekler. Onu asla kaybetmeyin, suya düşürmeyin, telefonunuzla aynı cebe koymayın. O kart, tur süresince sizin her şeyiniz. Gemi içinde yapılan anonsları mutlaka dinleyin ve size yapılan uyarıları harfiyen yerine getirin. Sigara içiyorsanız unutmayın: Denize attığınız sigara, rüzgarla uçarak başka bir odaya girebilir ve gemide yangın çıkmasına sebep olabilirsiniz. 


yardımlarınız dokunuyor? 

Gemileri, denizde yüzen beş yıldızlı oteller gibi düşünün. 
Odalar özelliklerine göre ayrılıyor ve fiyatlandırma da odanın özelliğine göre değişiyor. Genel olarak 3 tip kabin var: İç, dış ve balkonlu. Verilecek hizmet kalitesinin değişmeyeceğini belirtelim. "Sabah uyandığımda güneşi görmeden edemem” demiyorsanız, iç kabinler gayet uygun. İç kabinler, perdeleri çekilmiş bir odaya benziyor. Geminin sabah limana yanaşmasını bekleyen, gemideki aktiviteleri kaçırmayan biriyseniz iç kabin sadece uyumak için kalacağınız bir odadan ibaret. Fiyat farkları düşünüldüğünde iç kabinin bir kalemde üzerini çizmeyin derim. 


Dış kabin: Görüş engelli kabinler ve görüş engeli olmayan kabinler olarak iki türdür. Eğer turunuz hem dış kabin hem de ilginç bir şekilde ucuz ise muhtemelen odanızın dış dünyaya açılan penceresinin önünde kocaman bir filika olacak ve dışarıyı tam olarak göremeyeceksiniz demek. Nehir turları hariç dış kabinlerde pencereler açılmaz ve güvertesine göre lomboz veya kare olabilir. Balkonlu kabin: Seyahat bütçenize uyuyorsa diğer kabinleri hiç düşünmeden balkonlu kabinde kalabilirsiniz. Geminiz limana yanaşırken, bir limandan ayrılırken veya yolculuk esnasında eşsiz bir balkon sefası yapabilirsiniz. Özellikle Norveç Fiyordları ve Karayip turları için tavsiye edilir. 


programlarınızda hangi hizmetler oluyor? 

Paket program dahilinde olan hizmetlerde kabin bedeli , uçak bileti, liman ve havaalanı vergileri, havaalanı/liman/havaalanı transferler ve yeterli misafir (genelde 20 kişi) sayısına ulaşılması kaydıyla Türkçe rehberlik hizmeti verilir. 


gemide vakit geçirebiliyorlar mı? 

Paket gemi turuna rezervasyonu olan misafirler tura katılımcı sayısı 20 kişi (gemi firmasına göre katılımcı sayı limiti değişebilir) ve üzeri olması durumunda kara turlarını Türkçe rehberlik eşliğinde alabilirler, Tura katılmak istemeyen misafirler limanda veya gemide vakit geçirebilirler. 


Cruise yolculuğu ile ilgili yanlış bilinen doğrular hakkında da biraz bilgi verir misiniz? Yolcuların en çok sorduğu sorular, tedirginlik duydukları konular neler oluyor ve ne gibi çözümler sunuyorsunuz? 

Gemi çok sallanıyor mu? En ileri teknolojilerle yapılmış gemiler dengeli yapıya sahiptirler. Ayrıca hidrolik stabilizatör adı verilen ve geminin dalgalardan sallanmasını minimuma indiren bir sistem de mevcut. 


Sizce çocuklu aileler için cruise yolculuğu yapmak uygun mu? 
Avantajları ya da dez avantajları nelerdir? 

Gemilerde çocuklarınıza özel havuzlar, oyun alanları, kulüpler, sportif faaliyetler ve özel mönüler mevcut olup tüm gemilerde çocuklu seyahat eden aileler için profesyonel eğitimli bakıcılar ve gözetmenler bulunuyor. Çocuklarınız seyahatte unutulmaz anlar yaşarken siz de gönül rahatlığı ile kendi tatilinizin tadını çıkarabilirsiniz. 


ne gibi bilgiler veriyor? 

Yaşadıkları en zahmetsiz ve eğlenceli tur olduğu yönünde çok sayıda dönüş aldık. 
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KOÇ 


Pırıl pırıl ışık saçacaksınız. o Kimi anlar kendinizi yalnız hissetseniz de yollarda, kalabalıklar arasında dostlarınızla dolu dolu günler, geceler sizi bekliyor! Artık siz ilgi odağı olacak, kimi zaman ilgiden sıkılacak, adeta şöhretler gibi insanlardan kaçma durumuna bile gelebileceksinaiz. 


İs dünyanızda duygusallıklar, sert çıkıslar, keskin sözler kalmadı artık. Artık Koç burcunun simasına daha sevecen bir yüz ifadesi yerleşiyor. İşlerde geçmiş yıllardan atılan temeller meyve verecek. Özellikle ayın 21'inden sonra para akışı ve işlerdeki güzel sonuçlar size mutluluk verecek. İşlerden elde edilen gelirinizi artırmak için daha fazla çalışabilir, hatta biraz hırs da yapabilirsiniz. 


Ayın 22'sinde ilişkinizde anlık bir haberle ufak bir korku, tedirginlik yaşayacaksınız ama bu durum şüpheciliğinizden kaynaklanıyor. 


Bvıçların Efendisi 


2 öneli” den 


al Ayı Burç Yorumları 


BOĞA 


5 Şubat'tan sonra sizi kimse tutamaz, 
aşk hayatınız dolu dizgin gidecek. Aklınız karışacak. o Özellikle (010-15-17 Şubat 
günlerinde sürprizler sizi bekliyor. 10 
Şubat özellikle ilişki, özel hayat konusunda beklenmedik sürpriz gelişmeyi işaret ediyor. 
Bu bir gizli ilişkinin başlangıcı da olabileceği gibi, eskiye dönük meselelerin ve sevgilerin tekrar önünüze gelmesi anlamında önemli gözüküyor. 15 Şubat aynı zamanda sabrınızı sınayan bir gün olacak. Bir yandan aşkta arzuluyuz, ihtiraslıyız diğer yandan ilişkide mücadeleler söz konusu! Güneş kova burcunda seyrederken elinden geçmişi eksik etmeyen boğalar yenilikçi ve eskileri atma eğilimine girdiler, yeri geldiğinde özgür kararlar vermeniz, tek başına hareket etmekten ziyade, ekip halinde çalışmayı kabullenmeniz lazım. Dikkati çekme arzunuz yoğundur. Her zaman para konusunda temkinli hareket etmekten hoşlanırsınız. 


İKİZLER 


Mükemmellik anlayışınız, titizliğiniz bu ay aşırı derecede öne çıkıyor. Özellikle ailevi ilişkiler, eviniz sınırları içinde, ruhsal anlamda kendinizi yer bitirirsiniz. Daha pozitif ve gerginlik olmadan bakarsanız, omükemmel sonuçların yanı başınızda olduğunu göreceksiniz ve rahatlamak için (o mükemmel sonuçları (o bulmalısınız. 
Öğrenmeye ve yeniliklere istekli olduğunuz bu ay, iliskisi olmayan İkizler burcu insanları için aynı zamanda yeni arkadaşlıklar demek. Kimi zaman seyahat, kimi zaman ise diğer iletişim yollarını deneyerek yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. 
Malum, internet çağındayız ve bu ay 12'sine kadar yeni insanlarla tanışmak, yeni deneyimler kazanmak aslında gayet kolay. 18 Subat günü aşk hayatınızla ilgili konularda geçmişe dönük bir şekilde düşünülmesi, ayarlamalarda bulunulması anlamında önemli. Geçmişte kalan ya da henüz yaşadığınız ayrılıklara bir joker hakkı verin. Bir ilişki arefesindeyseniz acele kararlar almaktan kaçınmalısınız. 


yYenGeEç 


Sakin başlayan Şubat ayı yengeçlerde ani ivmeler ve hareketlenmelerle geçecek. İlişki yaşamak isteyenler ve kalbi boş olanlar, öncelikle arkadaş olma konusunu halletmeniz gerekiyor. Bunu, gerektiğinde her türlü paylaşımda bulunarak, karşınızdaki insanı tanıyarak yapabilirsiniz. Zaman geçip de birbirinizi daha iyi tanıdıkça, ilişkiniz oturacaktır. 
Zaten bu süreçte öncelikle yapılması gereken aşka daha geniş bir açıdan bakmaya çalışmak, daha önceki tecrübelerinizin olumsuz yanlarını düşünmeden, karşınızdaki insana şans vermek değil mi? 21 Şubat'ta parasal açıdan şanslısınız. 19-24-25-28 Şubat günlerinde kendinizi dış dünyaya ifade edebilirseniz bu size Şifa olarak dönecektir. Ancak 28 Şubat tarihinde dağılmamak için, ne yaptığınızı ve ne yönde ilerlemek istediğinizi tam olarak kafanızın içinde belirlemeniz gerekiyor. 


ASLAN 


Aslan burçları geçen ayın son günü başlayan burcunuzdaki dolunay ile Şubat ayına adım atıyorsunuz. Şubat ayında iki önemli tarih 
7 ve 15 Şubat.15 Şubat, güneş tutulması, 
yönetici gezegenin size gelen ışıkları kısması ve gelen enerjiler ile tarihi ilişkinizi veya eşiniz ile olan ortak paylaşımları ilgilendiren konularda, geçmişe dönük bazı noktaların gözden geçirilmesi anlamında önemli ve gerekli olacak. Bu ay pamterinizle iletişim anlamında biraz daha stratejik olmanızda fayda var. Ayrı düşünüyor olsanız dahi, bunu sorun etmek yerine farklı görüşte olmanın size kattığı zenginliğin tadını çıkarabilirsiniz. 
Hatta cesur davranabilir, o huysuzluk etmeden sakince fikir kabulüne doğru tatlı tatlı bastırırsınız. Eğitim hayatınızda bu ay eski yıllara göre çok daha fazla mücadeleci olmanız sizi başarılı kılacak. 


BAŞAK 


Yılbaşı öncesi başlayan değişimler sayesinde kalıplardan çıkmaya başladınız. Tek ve özgürce işler yapmak size mutluluk getirdi. 
Aşk hayatınızda dalgalanmalar, eskilere geri dönme arayışları ile karışsa da ay sonu içine gireceğiniz kalabalıklarda kısmetler yoğun olacak. Kesin olan bir şey var, üzüntüler bitti. Neşeniz artık bundan sonra yerli yerinde olsun. Geçen ay itibarı ile Başak burcundaki değişimler yepyeni bir hayat tarzı için önünüzde yeni bir kapı açıyor. Üstelik fırsatlar sadece yeni ayı izleyen birkaç hafta boyunca değil, bu aydan itibaren önünüzdeki altı ay boyunca karşınıza çıkmaya devam edecek. Disiplinli çalışmalar size yükselme ve dengeleri sağlamayı müjdeliyor. 22 - 25 Şubat yeni gelir kaynakları yaratmak ya da yüksek bir zam almak için nefis etkilerle gelecek. Belki bu ay, birisi size gecikmiş duygularını açacak. 


Ay tutulması sonrası gelen cüce Şubat Kova Burcunda... 


Güneş Tutulması ile zihinlerde berraklık geliyor... 


Ardından değişimler kapıda vi 


www.egementoreli.com - egemenroreli/instagram.com - burclarefendisi/twitter.com - astrologegementoreli/facebook.com 


TERAZİ 


Bu ay terfi, yükselme, kazanım beklentileri ile geçecek. Bunun ay ortasından itibaren 


gerçekleşmesi yüksek ihtimal. Kalbi boş olan Teraziler de kalabalıklarda ilgi ve etkilenme O yaşayacak. Kendinizi (o evden 


dışarı atın, mutluluk dışarıda unutmayın! Ne kadar modern düşünürseniz düşünün bu ay geleneksel kurallar önünüze gelebilir ve sizi belirli bir çerçeve içinde hareket etmek adına teşvik edebilir. Değişim çok farklı, güzel yönde olacağı gibi iç dünyanızda açık, rahat, ferah günler sizi beklemektedir. Bu arada başarılarınızı değerlendirirken abartılı tavırlar ve kendinizi çok fazla önemli görme ihtiyacı içinde olacağınızı ancak koşullar dolayısı ile bunu hayata geçirmekte zorlanabileceğinizi söylüyor haritanız. Elinize geçeni biriktirmeye başlayabilir veya olur olmaz yollarla servet edinmeye, hayatınızı parasal anlamda güvence altına almaya çalışabilirsiniz. 


AKREP 


Eğlence yoğunluğu geride kaldı, artık iş zamanı. Jüpiter iyice baskın durumda. Bu etki ile para kazanmanın önemi beyninize yerleşti. İşlerle dolu ve para getirisi yüksek bir ay bu ay. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Para size gerekiyor. Önemli ödemeleriniz olacak. Bu arada eğlenceye de zaman ayırmada üstünüze yok sevgili 
Akrepler. Bu dönem mesleki fırsatların karşınıza çıkmasını sağlayacak yolculuklar, iletişim, haberleşme ve birebir ilişkiler kurmak açısından zihinsel anlamda gayet olumlu bir dönem. Bu süreçte bir yandan çalısıp bir yandan eğitim hayatı içinde yer almak görülebilecek  etkilerdendir. 
Hayat karşınıza öyle firsatlar çıkarır ki disiplinli bir yaşam sürmeyi ve sorumluluk almayı gönülden ister hale gelebilir veya yaşadıklarınız nedeniyle mecburen buna gönüllü olabilirsiniz. 


YAy 


Aşk arayışlarında Şubat ayında büyük çarpıcı karşılaşmalar var. Hatta işlere gömülmüşken sizi fena etkileyecek bu aşk hareketleri. 
Para konusunda seri hareketler beklerken gecikmeler (o yaşanabilir. Ayın o 20'sinden sonra işler rayına oturacak ve bolluk içinde devam edeceksiniz. Bu ay genel anlamda kendinizi rahatlatabilecek, moral gücünüzü yükseltebilecek şekilde enerjiler de mevcut olacak. Yeni kişilerle tanışmak, cinsel ağırlıklı kısa süreli ilişkiler yaşamak da görünüyor. 
Kimileriniz Şubat ayında eski aşklara dönebilir, aklında olan ama denemeyi düşündüğü ilişkiye başlamış ya da başlayacak olabilir, kimileriniz ise başka arayışlar içinde şu an beklemeyi tercih ediyor olabilir. Hangisi olursa olsun, aşk anlamında doğal akışı sürdürmek, kendinizi yeniden düzenlemek veya ilişkinizle alakalı konularda kesin bir sonuca varmak için beklemede olmak mantıklıdır. 


OĞLAK 


İş konusunda hedefler ve planlar yılbasından beri genişleyip büyümekte. Bu durumda Şubat ayı daha çok çalışacağınız bir ay olacak. Her ne adar Satürn üstünüze gelse de değişimler ve eskilerden arınma var. Hatta eski sevgilinizi düşünürken birden bire silkeleneceksiniz, hayırlısı olsun. Evrensel enerjiler siz Oğlaklar için harika bir dönemi başlatıyor, ilişkinizle alakalı veya partneriniz ile ilgilidurumları, tekrar gözden geçirirken yüksek moral duygusu içinde hareket etmenizi veya daha iyimser bir bakış açısıyla olayları görmenizi sağlayacak. 
19 Şubat itibarı ile görünüşünüz, moraliniz, 
canlılığınız, eylemleriniz, düşüncelerinizi ortaya oyabilme gücünüz, yaşamınızla alakalı tüm planlarınıza bakış açınız yeni kararlarınız, yeni başlangıçlarınız ve tüm değişimleriniz onusunda oldukça destekleyici, kuvvetlendirici ve inancınızı güçlendirici bir etki geliyor. 


AYIN BURCU 
KOVA 


Burcunuzda yeni bir ay ile birlikte güneş tutulması yaşanacak. Büyük değişimler başladı. 
Yeni işler var, kafanızdaki eski düşünceler gitti, evinizden dışarıya doğru yol alıyor bile. Sosyal ortamlarda daha paylaşımcı ve pozitifsiniz. 
Güzel haberler sizi şaşırtmaya devam ediyor, bu ay doğum günü olanlar şanslı günlerindeler. 
Bunu iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Liderlik gücünüzü destekleyen grup faaliyetlerinde öncü bir rol oynayabilir, kendi çevreniz dışındaki dünyanın kapılarını kolaylıkla açabilir, kendinizi ve yeteneklerinizi hayata geçirebilirsiniz. Bu etki altında sabit görüşlerinizde inat etmemeli, orijinal ( fikirlerinizden Oo herkesin ( istifade edebilmesini sağlamalısınız. Bu ay yeniliklere açık olunuz, eskiyle alakalı olan tüm kötü anılarınızı geride bırakınız. 15 Şubat sonrası farkındalık herşey bir anda gelişecek, değişecek. 
Aman dikkat, sakin adımlarla ilerleyin... 


BALIK 


Zeki ve yaratıcı olan balıklar Şubat ayında para kazanmayı ön planda tutup aşk konusunda vurdumduymaz olacaklar. İşlerde aksaklıkları geçen ay düzene oturttular, şimdi yükseklere çıkarma peşinde ve büyük adımlar atmaya çalışmaktalar. Mükemmellik anlayışınız bu dönemde yüksektir karşınızdaki insana eskisi gibi iyimser gözlerle bakmak yerine, daha seçici ve detaylarına kadar dikkat edecek şekilde bakabilirsiniz. İş alanında rutin dışına çıkışlar, yaratıcılık deneyimlerle birleşerek yeni kapılar açacaktır. Ay sonu parada güzel gelişmeler, birikimle yatırımların artması görünüyor. Kalbi boş olanlar, ilişkisi olmayanlar ise karşılarına çıkan kişinin yaşça deneyimli, olgun ve hoşgörülü olmasına dikkat edecektir. Aceleci olmadan işlerinize sarılın, dikkatli adımlar yükselme getirecek. 
Sabredin ve bekleyin. 


AYIN ÖNERİLERİ 


İCLAL AYDIN” 
ÜC a 

© 
KIZ KARDEŞ 


DENİZ HİKAYELERİ 
Pekcan Türkeş 


Bambaşka bir tutkudur deniz. Aşktır, heyecandır, korkudur.  Bilinmeyene yolculuktur... Her yolculuk ayrı bir serüven ve her serüven ayrı bir öyküdür deniz tutkunları için. Bir çok hikaye yazılmıştır deniz üzerine. Her hikaye bambaşka dünyalara götürür sevdalıları. Bu kitapta biz dünya edebiyatın ünlü isimlerinden "deniz hikayelerini topladık... Victor HUGO, 
Jack LONDON, David W. BONE, Edgar 
Allen POE, W.Somerset MAUGHAM, 
Jules VERNE, William FAULKNER, Pierre 
LOTI, Herman MELVİLLE, Rudyard 
KiPLİNG'den deniz hikayelerini okurken, uçsuz bucaksız gizemli sularda yelken 


“Neden hep mavi denir denizin rengine? 
Neden hep maviyle boyanır resimlerde. 
Mavi midir denizin rengi? Mavi, siyah, beyaz, yeşil, sarı,kırmızı, kahverengi turuncu... 


Hayır, bu kadar değil, evrende yaratabileceğiniz bütün renkleri görürsünüz dikkatle bakarsanız denize. 
Yine bir dilden söz edilse, denize özgü, denizce bir dil.Denizin ve denizcinin konuştuğu, Aşk ve tutku dolu, hırçın ve çılgın. Zaman zaman ürperten,zaman zaman insanın ruhunu esrik eden giz dolu bir anlaşma biçimi." 


açacaksınız. 


ÜÇ KIZ KARDEŞ 
İclal AYDIN 


Türkân, Dönüş ve Derya'nın, Ayvalık'ın çam kokulu sokaklarında geçen masal gibi çocukluğu, onları yetişkin dünyasının acımasızlığına hazırlamamıştı belki. Hiçbir hayatın, hiçbir seçimin göründüğü kadar kolay olmadığını, bazen en büyük, en akla gelmeyecek sırların en güvendiklerimizin kalbinde saklandığını, en korkulacak hastalıkların gün gelip geçmişi derleyip toplayabileceğini anlamak zaman istiyordu. 


VICTOR 
J. A. REDMERSKI 


“Redmerski sadece unutulmaz karakterler yaratmakla kalmıyor, müthiş bir ritim de tutturuyor. Onu bu kadar basarılı yapan da bu." —Publishers Weekly - 


“Katiller Çetesi bitmesini istemediğiniz serilerden. Victor ise bu maceranın unutulmaz bir parçası” —The New York 
Times- 


“Bir seri ancak bu kadar sürükleyici olabilir! Karakterlerin gelişimine tanık olmak tarifsiz bir duygu.” — USA Today- 


DAli Gültekin 


Ve zamanın ilaç olmadığı bir yara var mıydı dünyada? 


Ayvalık'ındenize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi değil; neşeli günleri yâd ede ede iyiliğe dönüşün hikâyesi. İyilesmenin yolculuğu... 


Profesyonel katiller bile kafa dinlemeye ihtiyaç duyar ama Victor için Izabel'le çıkacakları tatil, sevdiği kadınla baş basa kalmaktan çok daha fazlası demektir. 
Çünkü bu, Victor için bir tür kendini aklama fırsatıdır. Onu Niklas'la neden İtalya'ya yolladığını, Nora'ya olan ilgisinin ardındaki gerçeği ve daha pek çok konuyu açıklığa kavuşturmak için yakaladığı bir fırsat... 


Fakat yasanan olaylar bazıları için tatillerin de sadece boş bir hayalden ibaret olduğunu gösterecektir. 


— KİŞİSEL BAŞARIDA | 
ZİRVEYE ULAŞMANIN | 


KaPLUMEAZA 
KMBUGUNDA 
DÜNÜN 


N ile 


SAKLI SEÇİLMİŞLER 
Soner YALÇIN 


Her şey onun emektar makinasının objektifinden oOakan bembeyaz bir ışıkla başlar... Ve belli belirsiz gölgeler, insanda sersemletici bir göz dalması yaratan bu parlak ışığın içinde önce karanlık siluetlere, sonrasındaysa bir şekilde bildiğim yüzlere (o dönüşürler. o Benimse elimden bir şey gelmez. Ancak çok ama çok yükseklerden düşerken yaşanabileceğini bildiğim bir baş dönmesinin içinde bir görünüp bir kaybolan tüm o yüzleri izlerken, öylece kalakalırım. 


Beynimin dipsiz vadilerinde gezinen tüm o çocuk ve kadınlar, akıp giden hayatlarını camın ardından seyreden ihtiyarlar ve ihtiyarların arkasında sahipsiz bir gölgeyi andıran yeni gelinler, bir anlığına 


bana bakar ve tıpkı bir fotoğraftaki gibi hareketsiz durup gülümserler. 
Ben de gülümserim ama onlar, çok geçmeden içinden çıktıkları o harikulade beyaz ışığa karışıp yok olurlar. Sonra yerlerini yenileri alır ve bu böyle sürüp gider. İşte dudakları düşmüş işsizler, cenaze uğurlayan kederli anneler ve tüm bu olanları uzaktan seyreden kedi ve köpeklerin yüzleriyle harmanlanmış camilerin, caddelerin, pencerelerin, dumanlı kahvehanelerin, hastanelerin, eski kapıların, Spil Dağı'nın, yılkı atlarının ve boğulmuş sehzadelerle, bu şehzadelerin Manisa'da yaşamaya mahküm edilmiş bahtsız eş ve çocuklarının yattığı türbelerin ev sahipliği yaptığı bir yığın anının arasında, kendimi yeniden ve yeniden kaybederim... 


SAKLI SEÇİLMİŞLER 
Soner YALÇIN 


Siz onları değil; onlar sizi seçti.Bir film düşün. İlk sahne sıradan bir olayla başlar. Film ilerledikçe gelişmelere inanamazsın. Oo Dehşete  kapılırsın. 
Film biter. Etkisinden kurtulamazsın. 
Korkarsın. 


Bu kitabın yazım sürecinde ben bunları yasadım. İlk sahne: Altı yıl önceydi. 
Medyaya her cümlesi yalan olan bir haber sızdırıldı. Peşine düştüm.. 


Bir Soner Yalçın Araştırması 


KAPLUMBAĞA KABUĞUNDA DÜNYA 


John GREEN 


On altı yaşındaki Aza, kaçak milyarder 
Russell Pickett'ın peşine düşmeye hiç de niyetli değildi aslında. Düşüncelerini ve dünyasını ele geçiren korkularıyla uğraşmak yeterince zordu zaten. Ancak bulana yüz bin dolar ödül vereceklerdi ve En İyi ve Korkusuz Arkadaşı Daisy paraya göz koymuştu bir kere, Böylece birlikte evlerinin yakın, dünyalarının uzak olduğu Pickett'ın oğlu Davis'in yanına gittiler. 


Aza çabalıyordu. İyi bir evlat, iyi bir arkadaş, iyi bir öğrenci, hatta iyi bir dedektif olmaya çabalarken bir yandan da daraldıkça daralan düşünce sarmalının içinde sıkışıyordu... Yeni kitabı uzun Zamandır dört gözle beklenen John Green sevgi, direnç ve ömür boyu sürecek arkadaşlıkları konu aldığı bu romanında Aza'nın hikâyesini sarsıcı ve gözü kara bir açıklıkla paylaşıyor. 


Yİ NTAV 


İHVW'ldi 


NORVEÇ FİYORTLARI 
SERENADE OF THE SEAS (8 gün) 


Destinasyon; 
Kopenhag - Danimarka 
Denizde Seyir 
Stavanger - Norveç 
Bergen - Norveç 
Alesund - Norveç 
Geiranger - Norveç 
Denizde Seyir 
Kopenhag - Danimarka 


NORVEÇ FİYORTLARI 
MSC MAGNIFICA (9 gün) 


Destinasyon; 

Paris - Fransa 

Le Havre - Fransa 
Denizde Seyir 
Stavenger - Norveç 
Bergen - Norveç 
Olden - Norveç 
Alesund - Norveç 
Denizde Seyir 
Hamburg - Almanya 


NORVEÇ FİYORTLARI 
COSTA FAVOLOSA (15 gün) 


Destinasyon; 

Kopenhag - Danimarka 
Warnemunde - Almanya 
Aahrus - Danimarka 
Denizde Seyir 
Haugesund - Norveç 
Olden - Norveç 
Hellesylt / Geiranger - Norveç 
Bergen - Norveç 

Bergen - Norveç 

Bergen - Norveç 

Flam - Norveç 
Haugesund - Norveç 
Kristiansand - Norveç 
Oslo - Norveç 
Kopenhag - Danimarka 


Cruise&Travel, destinasyon önerileri ile ilgili bilgileri şirketlerin kaynaklarından edinmektedir. Destinasyonda yapılacak değişikliklerden 


sorumlu değildir, detaylı bilgi için şirketin kendisi ile görüşülmesini öneririz. 


NORVEÇ FİYORTLARI 
MSC ORCHESTRA (8 gün) 


24.06.2017 


Destinasyon; 

Warnemunde - Almanya 
Denizde Seyir 

Stavanger - Norveç 

Hellesiyt / Geiranger - Norveç 
Flaam - Norveç 

Denizde Seyir 

Kopenhag - Danimarka 
Warnemunde - Almanya 


NORVEÇ FİYORTLARI 
ROTTERDAM (8 gün) 


12.05.2018 


Destinasyon; 

Amsterdam / Rotterdam - Hollanda 
Denizde Seyir 

Flam - Norveç & 

Sogne Fiyordu'ndan Seyir Halinde Geçiş 
Stavanger Norveç 

Kristiansand Norveç 

Oslo Fiyordu'ndan Seyir Halinde Geçiş & 
Oslo Norveç 

Denizde Seyir 

Rotterdam / Amsterdam - Hollanda 


STİNASYON ÖNERİLERİ 


NORVEÇ FİYORTLARI 
KONINGSDAM (8 gün) 


03.06.2018 - 20.07.2018 
26.08.2018 


Destinasyon; 

Amsterdam - Hollanda 

Denizde Seyir 

Eidfjord Norveç & 

Hardanger Fiyordu'ndan Seyir Halinde Geçiş 
Alesund Norveç 

Geiranger Norveç 

Geiranger Fiyordu'ndan Seyir Halinde Geçiş 
Bergen Norveç 

Denizde Seyir 

Amsterdam - Hollanda 


Cruise&Travel, destinasyon önerileri ile ilgili bilgileri şirketlerin kaynaklarından edinmektedir. Destinasyonda yapılacak değişikliklerden sorumlu değildir, detaylı bilgi için şirketin kendisi ile görüşülmesini öneririz. 


atlasglobal suw: 


BUSINESS CLASS 
KONFORUNU 
ATLASGLOBAL 
İLE YAŞAYIN. 


Atlasglobal Business Class'ta 100 cm 


koltuk aralığı ve Flying Chef'in özel ikramları" 
ile keyifli bir uçuş deneyimi sizi bekliyor. 
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“Detaylı bilgi için: 


ATLASGLB.COM | 0 850 22200 00 


